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SAYFAMIZDA: ederiz haa" 


İDTAL| 

ld NESE EMER 
Öldürülen Salim Dursunoğlu 
AP Senato adayları listesinde birinci sıradaydı 


va m m E Lİ 
ANKARA (ÖZEL) 
"Mamak Cezaevi" 
başlıklı bir yazısından 
5“ dolayı 6 gündür gözaltında bulunan Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) 
Başkanı ve gazetemiz Gaati 
Başyazarı Doğu Perinçek'in dün Sıkıyönetim n ———— ili Gnl ie 
Savcılığınca ifadesi alın- ( | 
d 


L 
Sıkıyönetim Mahke- | 


mesine, elleri bir başka 
tutukluya kelepçeli olarak getirilen Perinçek'in, | 
ifadesi alındıktan sonra 
mahkemeye sevkedileceği bildirildi. TİKP Başkanı Doğu Perinçek'in 


Doğu 
* 1». 

en geç bugün mahkeme- Perinçek ın 

ye çıkartılması bekleni- 


EE T T 7. a gözaltına 
Denktaş: ”BM' de 
Kıbrıs konusunda 
ilerleme 


alınması olayı 
kaydedildi” 


Is 


po mi 


Avukat 

Hüseyin Gökçeaslan 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinin 24 Eylül tarihli 


8 Demirel: “Selim Dursunoğlu” nun katili hükümettir” İSTANBUL(AA) sayısında yayınlanan, 

i: ; A Özel bir ziyaret için Mamak Cezaevi" başlık- 
Dursunoğlu, Belediye binasında otururken karşı binadan Londra'ya giden Denk- lı yazısı sebebiyle gözal- 
© bomba atıldı taş, toplumlararası görüş- tma alınmıştır. 


melerin bir an önce başlayacağı umudunda olduğunu söyledi. 

Londra'ya giderken 
uğradığı Yeşilköy Havaalanında verdiği demeçte Denktaş, New York' 


rekçesi olarak; yalan haber yayınlamak ve Ceza 
Kanununun 311/2 maddesine muhalefet etmek 
gösterilmiştir. 

Gözaltına alma işlemini, düşünme özgürlüğü ve 
siyasi parti kurma ve faaliyet özgürlüğü açısından 
ayri ayrı ele almak gerekmektedir 

Düşüncenin  açıklanması özgürlüğü, demokra 


Yüksel Çakmur un 6 günden beri gözaltında bulundurulan TİKP Genel Raşkanı ve Başyazarımız Doğu Perinçek, dün başka bir tutukluya kelepçetik yapının en zorunlu 
şartıdır. Bir yerde, düşün- 


P lenerek sorguya götürüldü. (Fotoğraf: AYDINLIK) 
Yozgat ta yaptığı (Devamı sa.7, sü,3'de) 


konuşmadan sonra z E E ha ada S ESA V e a an e 
olaylar çıktı Demirel, hükümeti düşürmek için 14 Ekimi beklediklerini söyledi Gö Büee sesim güvenli 


em konusunda hükümete 
nı Yüksel Çakmür'un re m güvenmediklerini belirtti 
CHP İl örgütünce Yoz- F e 


gat Cumhuriyet Meyda- “Çatıdan kiremit uçarsa çatı akar” 


nında düzenlenen miting- 


te yaptığı konuşmadan HABER MERKEZİ 
sonra, polis ile halk ara- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Doğu gezisin: 
sındâ çatışma çıktı. Kim- den dönerken gazetecilerle yaptığı konuşmada, hükü- 


likleri henüz belirleneme- meti yıkmak için 14 Ekimin sonucunu beklediklerini 


yen iki kişi yaralandı. söyledi. Demirel, "bir CHP-MSP koalisyonu Piza Ku- 
Olay, jandarma koman- i 1/4 lesi olur" dedi. 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Doğu gezisinden dönerken çeşitli konulardaki görüşlerini açık- 
a a a EAA iy TY ra 5 DE EZ Ağ Sai 


KARS 

Adalet Partisi Kars Senato adayı Salim Dursunoğlu dün saat 18.00 sıralarında propaganda gezisi 
yapmak için gittiği Kars' 
m Göle ilçesinde uğradığı bombalı saldırı sonucu 


Cinayet sanığı 
iki Dev-Solcu idama men e SE 
öldürüldü. ig um oldu Gençlik ve Spor 
mun Ölle'deki seçim ko. Bakanı 


(Devamı Sa. 7; Sü: 1'de) 


Gözaltına alınma ge- | 


| een vü ei ea am onan een a ea Ge an an l Gn GR aae 


doları tarafından kısa sürede bastırıldı. 


Y 


Adana Emniyel Müdürü Ceval Yurdakul'un öldürülmesi olayıyla ilgili ola- Yüksel akmur mi i ükü i i 

; 4 ) Riis i l, h M t : 
rak gözaltına alınan MHP Adana Merkez İlçe Başkanı Avukat Adem Eroğ- tingdeki e ta- Alanla şamar yancı içimi ta Ekimi bekledikleri 
lu, K.Maraş katliamının sanıkları olan MHP'lileri de Sıkıyönetim Mahke mamlayıp partililerle bir- GE) belirtti. Yaptığı konuşmada, Doğu gezisinin de bir 


; E A 
mesinde savunuyordu likte alandan ayrıldık- Ç 


SAĞ EĞİLİMLİ BİR ÖĞRENCİNİN | cnP adanan | LE me —— çe 
YURDAKUL’ UN ÖLDÜRÜLMESİNE | BaskamAhmet | 7 MAN > » | Ecevit: Sandıkveoy 

KARIŞTIĞI KESİNLEŞTİ | E myin |, İLA iy | güvenliği sağlanacak” 
İ | X is yz “ ANKARA( ÖZEL) 


değerlendirmesini yapan Demirel geziden memnun 
olduğunu ifade etti. 


yy. 4: 


@ Olayla ilgili olarak MHP Merkez İlçe Başkanının MHP Adana’ da 


CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit 


se es 
Ö ği Ö ürülü $ ÇA YE dün televizyonda. yaptığı konuşmada, "Devlet, segozatna ANE ong sürülüyor 2 pA FADA terörün j7 çim günü sandık ve oy güvenliğini etkin biçimde sağteşvikçisidir” lamak üzere her önlemi almaktadır ve alacaktır" dedi. 
ADANA (AA) Ecevit konuşmasında, Adalet Partisinin seçimler- 


den sonra uzun ve sonu belirsiz bir hükümet bunalımını kaçınılmazmış gibi göstermek istediğini belirterek, "Seçimi boykot 


Ga TA kampanyası açan bazı 


Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin il 


başkanları, Adana'da son . eas 

günlerde yoğunlaşan te- A 
rör olaylarını değerlendirdiler. CHP Adana İl | | li e e | | Ca 
Başkanı Ahmet Albay, . 
son günlerde olayların ge- 


- --*. Alternatif göstermeden 


rün teşvikçisidir'' dedi. 
CHP İl Başkanı Avu- 


“im hükümet yıkılamaz 


PS i | Urfa'nın ISTANBUL (AA) 
~ > pi a s p S A 

e j ilçelerinde kan he e © de AP Gaziahte Ante 

> E nS > T vekili Mehmet Atilla Osi davası nedeniyle cak, "Alternatif göster- 


sözde sol örgütlerle, se- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 
Meslektaşlarımıza N Erbakan: 


si "MSP, Konya 
eleştiri milletvekilliğini ve 


on senatörlüğü 
hedef aldı” 


NURİ ÇOLAKOGLU 
MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, MSP 
nin seçimlerdeki hedefi 
konusunda açıklama ya- 


Meslektaşlarımıza bir eleştiri yapmak 
istiyoruz. Gazetemiz Başyazarı Doğu Perinçek 4 günden beri gözaltındadır. ''Suçu", makale yazmak ve Sıkıyönetimin 
bir uygulamasını eleştirmektir. 

Şu ana kadar ne bir yazar arkadaşımız, 
ne de bir gazete olaya bir tepki gös- 


œ 


|$>»>-' --- N 


> å iştir. Perinçek, bir konuda fikrini arken, "MSP bu seçim- 
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Zilli Kurt 


Öyküyü kimden dinlemiştik ya da 
kim yazmıştı, aklımızdan çıkmış. 
Eksiği-gediği olursa kabahat bizimdir: 

Doğayla insanın dişe-diş vuruştuğu Toros köylerinde, kurtlara karşı 
ilginç bir ceza yöntemi uygulanırmış. Kimi kurtlar, sürüye dalınca, 
çok çok bir koyun ya da keçi kaptığı halde, kimileri hain olurmuş; önüne gelen hayvanı parçalar geçermiş. Hain kurtların her saldırısında, 
köylüler çok sayıda hayvandan olurmuş. 


Toros köylüsüdür, hain kurtları 
kesinlikle vurmazmış. Ne yapar yapar, bunları canlı olarak yakalarmış. Yakaladıktan sonra da, boynuna, yörenin en yetenekli çancı 
ustalarının döktüğü inceli kalınlı 


` çanlarla donanmış bir tasma takar 


ve salıverirmiş. 


Hain kurttur, geçimini nasıl sağlayacak? Usulcacık, sezdirmeden axına yaklaşıp işini bitirecek. İyi ama, 
boynunda şıngır-mıngır ötüp duran 
bir tasmayla ava yaklaşmak ne mümkün! Hain kurtun varlığı bir kilometre öteden belli oluyor. Ağıllara 
inmekteyse çobanlar ve köpekler 
uyanıyor; yok, ormanda av peşindeyse, en aksak ayak avlar bile rahatlıkla tüyüyor. 


Uzatmayalım: Zilli kurt, bir deri 
bir kemik kalır, açlıktan ağır ağır 
ölürmüş. Güçten düştükten sonra 
da, diğer orman yaratıkları arasında maskara olması bir yana!.. 


Zilli kurtun öyküsünü nereden 
mi hatırladık? 


"Afrika Kasabı" Bokassa'yı düşünüyoruz. Gazetelerin verdikleri haberlere göre, Fransız sömürge ordusunun çavuşluğundan, "Orta Afrika 
İmparatoru" ünvanına sıçrayan Bokassa, şu sıralar zilli kurta döndü. 
İltica için nereye başvursa, kapıyı 
gösteriyorlar. Hangi kapıyı çalsa, 
"Allah versin" diyorlar. Haberlere 
göre, hiç bir ülke, Bokassa'nın uçağına havaalanlarını bile açmıyor... 


Neyi gösteriyor bu? (İnsanlığa 


karşı suç işleyenlerin, bir gün mutla- 
ka bunun faturasını ödeyeceklerini. 
Hem de zilli kutlar gibi, ölümü bile 
kolayca ele geçiremeden, sürünerek, aşağılanarak... 


Dikkat edecek olursanız, krallıktan, imparatorluktan, liderlikten zilli 
kurtluğa yuvarlananların sayısı hızla 
artıyor. İşte, Şehinşah hazretleri; ülke ülke dolaştıktan sonra, şu sıralar 
Meksika'da gölgesinden bile ödü koparak dolaşan bir zamanların görkemli ABD uşağı... Beride, Somoza hazretleri... Daa ötede Taraki 
hazretleri. .. Kıyıda, İdi Amin hazretleri... 


Bir de hainliklerinden, halk düşmanı karakterlerinden ötürü, zilli 
kurtluğa aday olanlar var, Örneğin, 
Heng Samrin hazretleri. Hani şu, 
Kamboçya'nın meşru yönetimine 
karşı Sovyetler'in koçbaşılığını yapan kukla lider. Örneğin, Afganistan'ın yeni lideri Hafızullah Amin 
hazretleri... Bunlar, ilk bakışta 
“kaya gibi" güçlü gözükseler de, geleceğin zilli kurtlarıdır. Gün gelecek, 
bir Hafızullah Amin, bir Heng Samrin, Moskova'da bile, boyunlarından 
yükselen çan sesleri yüzünden aç dolaşacaklardır. Tüm insanlığın maskarası olacaklardır. Bu, kesindir. 


Kurt deyince, bizdeki "saf kan" 
kurtları hatırlamamak olmaz. Çünkü 
bizdeki kurtlar da, en azından bir Bokassa kadar zilli kurtluğa adaydırlar, üstelik taze birer aday değil, oldukça kaşarlanmış birer aday. 


TİT olayına ne dersiniz? TİT Komutanı, emirleri MHP'den aldığını 
söylemiş. Yani MHP, bir intikam birliğini fiilen yönetiyor. MHP'nin saldırgan yüzünden sadece bir parça bu. 
Beride ÜGD var, ETKO var, Almanya'daki illegal faaliyetler var. . . 


Acaba şu sıralar Türkeş ve yandaşlarının zırt-pırt yer değiştirmeleri, 
arada-bir saklanıp yurt dışma çıkmaları ve sonra taraftarlarma moral aşısı 
için yüksekten atmalarının belirli bir 
nedeni yok mudur? Acaba, akıllı kurtun, zilli kurtluk idmanı mıdır bu? 


5 askerin mektubu 


“bizler Çaycuma'da vatani 


görevini yapan 5 arkadaşız. Vaha güçlü, da- 


ha güncel AYDINLIK. kampanyasına maddi olanaksızlıklar nedeniyle katkı- 


mız az oluyor, üzülüyoruz. 


“Ancak 45 muyon halkımıza olan güvenimiz bizi teselli ediyor. Halkımızın 
25 değil, 50 milyon lirayı toplayacağı inancındayız. Ne Amerika Ne Rusya 


Bağımsız Türkiye şiarıyla 


yola çıkan AYDINLIK'ımızı daha güçlü, daha 


güncel göreceğiz. Bu uğurda canımız feda olsun. 


“Bize Aydınlık kartlarından gönderin, selamlar.” 


5 Asker 


“32 mahpusuz,gazetemiz en müşkül 
anımızda elimizden tutuyor” 


Aydın'ın bir ilçesindeki cezaevin- 
den 32 mahkumun yürekten desteğini bildiren bir mektubumuz var 
bugün. Gerçekten "kuruş kuruş" 
topladıkları 1500 lirayı gazetemize 
gönderdiklerini anlatıyorlar. 


Cezaevlerinde binbir güçlükle 
“karşı karşıya bulunan çoğu yoksul 
mahkum okuyucularımızın bu desteği bizi daha da yüreklendirdi. Okuyucularımız mektuplarında şöyle 

_ diyorlar: 


"Sayın Aydınlık gazetesi Yazı İşleri Müdüru, 

"Şu ana kadar gazetemizin 1.5 
yillik yayınında harcadığınız emek 
için şahsınıza ve diğer basın emekçilerine çok çok teşekkür ederiz. 

“Bugün bizler, Türkiyemizin gerek ekonomik, gerek siyasal alanda- 
ki, gerekse sosyal hayattaki çürümüşlükler yüzünden mahpus damındayız. 


Büyük çoğunlugumuz ilk ve 
son suçu yüzünden içerdeyiz. Ama 
biliyoruz ki bundan sonra bize yol 
gösterecek, bizi ortaçağın kahpe 
karanlığından kurtaracak bir gazetemiz çıkıyor ve tutuyor elimizden en 
müşkül anımızda, 


“Bu nedenle biz de varımızdan * 


yoğumuzdan 1500 lira gönderiyo- 
"ruz. Daha önce toplamıştık ama 


Gùruwyame KAMPANYASINA 


KATILANLAR 


Gazetemizi 


paramız her nasılsa kayboldu. Ama 
biz tekrar aynı miktarı topladık. 


“Yeter ki biz katkımızı yapalm. 


> 

'Iüm mahkumlar olarak bi 
zim , halkımızın özgürlük, demokrasi ve birlik isteğine -ek 
olarak genel af talebimizin duyurulmasında yardımcı olacağınıza inahıyoruz. Güçlenmenize bu koşullarda daha fazla yardımcı olamıyoruz diye üzgünüz. Ama gönlümüz 
sizinle... 

Saygılar sunarız. 


32 hükümlü ve tutuklu 


FİKİR MEYDANI 


SEÇİMLERİ BOYKOT NEDEN YANLIŞTIR? 


Ekimde yapılacak 
| ara seçimlerin, bugünkü parlamento aritmetiği açısından özel bir 
öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu seçimler sırasında, ortaya çıkacak 
olan bir başka özellik de, 
devrimcilik adına seçimlerin boykot edilmesidir. 

Aynı veya benzer gerekçelerle irili-ufaklı birçok grubun boykot 
taktiğine sarılacağı görülüyor. THKP -C'nin Acilci vs. gibi bütün çeşitlerinin boykot yapacağı 
belli. Devrimci Yol da 
boykot taktiğini seçti. 
Halkın Kurtuluşu ve Dev 
rimci Halkın Yolu da 
seçimleri boykot ediyor. 
Partizan da seçimleri boykot ettiğini açıklayan bir bildiri dağıtmış. 
Bazı küçük gruplar da 
seçimleri boykot taktiği ile seçimlere katılmayı 
savunma arasında bocaladıkları için hâlâ susuyorlar, bir görüş açıklamaktan kaçınıyorlar. 

Seçimleriboykot etme 
taktiğini savunanlar arasında Halkın Kurtuluşu 
bir takım teorik kılıflar 
uydurmuş, içinde yaşadığımız somut şartları da 
ters yüz etmiş ya da hay- 
li abartmış. Zaten, diğer 
boykotçular da ya 'Halkın Kurtuluşu" nun ge- 


rekçelerine | sarılacakları 
ya da benzeri şeyleri ileri 
girecekleri için Halkın 


,Kurtuluşununı 172. sayısında ortaya koyduğu 
seçimleri boykot siyasetini eleştirerek, bugünkü 
ara seçimlerde, seçimleri 
boykot etme taktiğinin 
yanlışlığını ortaya koyacağiz. 


Halkın Kurtuluşu 
Lenin” e” Katkı” da 
bulunuyor 


Halkın Kurtuluşu seçimleri boykot taktiğinin 
"İdoğru" olduğunu ispat 
edebilmek için, kısaca 
özetlersek şu dört noktadan hareket ettiğini söylüyor: 1) Kitleler mevcut 
burjuva partilere "'önemli ölçüde güven duymamakta' seçimlere katılma 
oranı düşecek. 2) Kitle 
mücadelesi yükseliyor. 
3) Faşist diktatörlük ve 
sıkıyönetim altında seçime katılmak, "faşist 
diktatörlüğün" ve sıkıyönetimin demokratik 
maskesini korumasına 
yol açar. 4) "Proleter 
devrimcilerin ve devrimcilerin" parlamentoya katılıp "faşist diktatörlüğü" 
teşhir etme durumları 
yoktur. (Bkz. Halkın 
Kurtuluşu, Syf. 8-6, Sy 
172) 


Evet Halkın Kurtuluşu somut ' şartları böy- 


le tesbit ediyor ve boy- _ 


kot taktiğini bu tahlil 
üzerine kuruyor. Ama o, 
bu tahlillerinin seçimleri 
boykot taktiğinin "doğruluğu"nu ispat edemeyeceğini anlamış olacak 
ki, bu tahlillerden önce, 
boykot taktiğine üst düzeyde bir teorik kılıf hazırlamış. Halkın Kurtuluşu şöyle diyor: 


"Ayaklanma koşullarının, devrimci durumun 
olğunlaşmadığı dönemlerde de seçimleri boykot 
etmek gerekebilir. Sorun, somut bir sorundur 
ve somut koşullara en 
uygun taktiğin belirlenmesi sorunudur." (Sy. 
172, Syf. 8) 


Meselenin somut bir 
şey olduğuna bir diyeceimiz yok. Zaten şu veya 
bu seçimlere katılıp, katılmama o şartların tahlilinden çıkarılacak taktik 
bir meseledir. Ne var ki, 
bu somut tahliller ve taktikler de doğru bir şekilde sadece Marksizmin 
rehberliğinde çözülebilir. 
Ayaklanma koşullarının, 
hele hele devrimci durumun olgunlaşmadığı bir 
durumda boykot taktiğini ileri sürmenin Leninizmle zerre kadar bir ilgisi, ona uyanı herhangi 
bir yanı olmadığı gibi 
onunla taban tabana da 
aykırıdır. Lenin meseleyi 
çok açık bir şekilde ortaya koymuştur: O Bolşeviklerin 1905'te parlamentoyu boykot etmelerini şöyle açıklıyor: 


" 


. boykot kararı. . . Yığın grevlerinin siyasi greve ve sonra da 
devrimci greve ve en sonunda da Çarlığa karşı 


M.Nedim 


ayaklanmaya doğru hızla 
dönüştüğü objektif durumun doğru olarak hesap 
edilmiş olmasından ötürü 
verilmişti. O zamanki tar 
tışmanın konusu, birinci 
temsili kurumu çağırma 
insiyatifininı Çara mı bırakılacağı, yoksa bu in 

siyatifin eski iktidarın 
elinden alınacağı mı konusuydu. Bu objektif duruma benzeyen bir durum olduğu ve bu durumun aynı doğrultuda 
ve aynı hızla gelişeceği 
kesin olmadıkça, boykot haklı gösterilemez." 
("Sol Komünizm Bir 
Çocukluk Hastalığı, Syf. 


26) Ve Lenin daha genel 
içerikli şu ilkeyi ortaya 
koyuyor: 

"Burjuva parlamentosunu ve bütün öteki gerici 
Rurumları dağıtmaya gücümüz yetmediği sürece, 
bu kurumlarda çalışmak 
zorundasınız." (Aynı yerde, Syf. 58) 

Halkın Kurtuluşu yeni 
teoriler icad etme peşin- 
de koşacağına, Lenin'in 
ne söylediğini araştırsa, 
hiç olmazsa böyle saçmalıkları piyasaya sürmekten 
kurtulur. 

Bu meseleyi geçmeden önce kısaca bir noktaya değinelim. Halkın 
Kurtuluşu 1977 seçimlerinde "boykot taktiğini 
sadece ayaklanma. koşullarına bağlamış olmamız 
elbetteki doğru değildi " 
diyerek malum "öz-eleştirilerine bir yenisini ekliyor, Halkın Kurtuluşu' 
nun bu “özeleştiri"'yi 
yapmasına hiç gerek yok. 
Çünkü o zaman Halkın 
Kurtuluşunun içinde 
olan birçokları çok iyi 
bilir ki, Halkın Kurtuluşu 
şefleri bugünkü "Ayaklar 
ma koşulları ve devrim 
durumu olgunlaşmasa da 
boykot yapılabilir" görüşlerinin aynısı olan "Yarı-sömürge ve yarı-feodal 
ülkelerde parlamentoya 
katılmak istisnaidir"' tezini savunuyorlardı. 


MEMURLUĞUNDAN 
MENKUL SATIŞ 
İLANI 

Sayı979/1665T. 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 70.000. 
00 lira kiymetli Marangoz 
Fireze makinasının birinci açık artırması Bayrampaşa Devrim Cad.No:52" 
de 8.10.1979 günü saat: 
13'ten 13.30'a kadar yapılacaktır. O gün kıymetin %75'ini bulan bir bedel teklif edilmediği takdirde aynı yer ve Saatte 
9.19.1979 günü ikinci artırması yapılarak ençok 
fiat verene peşin para ile 
ihale olunacaktır, Şartnamesi dosyasında mevcut masrafı verildiğinde 
isteyene tebliğ edileceği 
ilan olunur. 19.9.1979 

Basın:7137 - 1026 


Sovyetler Birliği 
deneyi 
Halkın Kurtuluşunu 
yalanlıyor 

Halkın Kurtuluşu yukarda bahsettiğimiz orijinal teorisini savunabilmek için Sovyetler Birliği'nin devrim deneyini 
çarpıtmaya girişiyor. O" 
na göre "Devrim öncesi 
SBKP (B)'nin ve günümüz 
de birçok Marksist-Leninist partilerin seçim taktikleri" "ayaklanma koşullarının ve devrim 
durumunun olgunlaşmadığı dönemlerde de secimleri boykot taktiğinin" örneklerini de içine 
alan "zengin deneylerle 
doludur." (Sy 172. 
Syf. 8) 

İspanya Komünist Partisi (M—L) gibi "Marksist 
Leninist" partilerin seçim taktikleri. Halkın 
Kurtuluşunun bahsettiği 
türden zengin deneylerle 
dolu olabilir. Zaten İKP 
(M—L)'nin Franko faşiz- 
mi o yıkıldıktan sonra 
yapılan seçimleri boykot 
ettiğini ve fakat bu seçimlere “90-80 oranında katılma olduğunu da 
biliyoruz. Ama SBKP (B) 


nin seçim taktiklerinde 


Halkın Kurtuluşunun aradığı türde bir deney hiç 
yoktur. SBKP (B)'ninseçim taktiklerini kısaca 
inceleyerek S. Birliği deneyinin Halkın Kurtuluşunu nasıl yalanladığına 
ve O'nun "yeni" teorisini nasıl çürüttüğüne bakalım. 

1904'te kitle hareketi yükselmeye başlıyor. 
Bu yükseliş 1905'te hızla devam ediyor. Ekonomik grevler siyasi grevlere 
ve giderek ayaklanmalara 
dönüşüyor. o Köylülerin 
toprak “ağalarina “Karşı 
başkaldırmaları yaygınlaşıyor ve orduda silahlı 
isyanlar (o başgösteriyor. 
Ve bütün bunlar hızla gelişiyordu. (Bkz. SBKP— 
B—Tarihi, Syf. 81-87) 
Çar bu durum karşısında, 
devrimci güçleri parçalamak ve ılımlıları devrim- 
den koparmak için 1905 
Ağustosunda Buligin Dumasını toplanmaya çağırdı. Bolşevikler, Çarın bu 
oyununu boşa çıkarmak 


“ve devrimi sürdürerek Ça- 


rı yıkmak amacıyla Duma'yı haklı olarak boykot ettiler. Ve Lenin'in 
belirttiği gibi "bu parlamentoyu Ekim 1905 
Devrimi süpürüp atmış" 
ve böylece boykotun 
doğruluğu açıkça kanıtlanmıştır. 

1905 Aralığından sonra devrim bastırıldı ve 


devrim dalgası düşmeye 
başladı. Devrimin genel 
olarak bastırılmasına ve 
gerilemesine rağmen 
“1906 yılının yaz ve güzünde, kitlelerin mücadelesi yeni bir canlılık 
kazandı" Ama buna 
rağmen 1906'da Bolşeviklerin Birinci Devlet 


Dumasını boykot etme- 


leri yanlıştı. Zaten bu 
boykot dumanın toplanmasını önleyemedi. 
Çünkü devrim geriliyordu. (Bkz. SBKP—B. Tarihi, Syf. 115-117) 

1907 ve 1908 ve diger yılardaki boykotlar 
ise 1906 boykotuna göre 
Lenin'in belirttiği gibi 
"vahim ve onarılması 
zor bir yanılgı oldu." 
Çünkü: 

"Bir yandan devrimci 
dalganın hızlı bir yükselişinin ve bu dalganın 
ayaklanmaya varmasının 
beklenemeyeceği bir sırada ve öte yandan krallığın burjuvaziye dayanarak yeniden dirilişini 
meydana getiren tarihi 
durumun leyal çalışma 
ile illegal çalışmayı birleştirmeyi gerekli kıldığı 
bir sırada” yapılmışlardı. ("Sol" Komünizm Bir 
Çocukluk Hastalığı, Syf 
27) 

Hemen belirtelim ki, 
1907, 1908 ve diğer yıllardaki boykotları Bolşevikler değil "sol"lar 
yapmışlardı. Bu yıllarda- 
ki seçim taktiklerinden 
özellikle 1912'dekini incelemekte yarar var. 
1907 ve 1908'lerdeki 
boykotların yanlışlığı 
açıkça görülür. Çünkü 
bu dönemler Çarlık gericiliği kitle mücadelesini 
tamamen bastırmış bir 
durumda ve kitle müca- 


delesi 
dir. 
1911'de ise kitle hareketinde yeni bir canlanış 
başlıyor ve kitle hareketindeki bu yükseliş 1912" 
de hızla devam ediyor. 
İsçi grevleri yaygınlaşıyor ve Siyasi grevlere dö- 


hızla gerilemekte- 


nüşüyor , köylülerin müca- 


delesi gelişiyor ve ordu 
birliklerinde yine silahlı isyanlar patlak veriyor. Bu 
durum 1914'te Birinci 
Dünya Savaşı çıkana kadar sürüyor. (Bkz. 
SBKP £B) Tarihi, Syf. 
183-187) Buna rağmen 
Bolşevikler 1912'de yapılan Dördüncü Duma 
seçimlerine "“katılmayabüyük önem verdi." 
(Aynı Yerde, Syf. 193) 
Görüldüğü gibi SBKP 
(B)'nin seçim taktikleri deneyinde, biri 1905 
te diğeri 1906'da olmak 
üzere sadece iki boykot 
deneyi vardır. Bunlardan 
birincisi, doğru, İkincisi 
ise yanlıştır. Yoksa Halkın Kurtuluşunun iddia 
ettiği gibi "Devrimci durum ve ayaklanma koşulları (o olgunlaşmadığı 
dönemlerde "SBKP (B)' 
nin yaptığı bir tek zengin boykot deneyi yoktur. Halkın Kurtuluşu 
bunu, çok iyi bildiği 
için SBKP(B)'nin tarihin 
den kendini doğrulayacak bir tek örnek göster 
meye girişmiyor. Aslında 
“somut şartların somut 
tahlili" meselesinin ardına sığınmaya çalışması- 
nın sebebi de budur. 
Böylece, somut şartların somut tahlili yapılması gerekirken, kalıplarla kafalarını donduranların, Marksizm-Leninizmin evrensel ilkelerine sadık kalmaya gelince 
de nasıl kendi orijinalteodilerini O'nun yerine geçirdiklerini görüyoruz. 
(DEVAM EDECEK, 


TiKP Merkez Körüitesi Üyesi- 
Gün Zileli” nin yazıstileilgili düzeltme: 

"Fikir Meydanı" köşesinde dün yayınladığımız TİKP Merkez Komitesi üyesi Gün Zileli'nin 

“Partilerin Il ve Ilce Orgütleri Kurmaları 
İzne Bağlı Değildir" başlıklı yazısında karışıklık 
olmuştur. 

1. Talha C.Eran Nallıhan komiseri değil, Nallıhan kaymakamıdır.. Ancak Nallıhan'da polis 
komiseri, kaymakama imzalatmak üzere hazırladığı yazıyı imzalatmadan TİKP Nallıhan ilçe 
yöneticilerine vermiş ve yazı böylece kaymakamın imzası olmadan TİKP Genel Merkezi- 
ne gelmiştir. Yani, kanuna aykırılıklar taşıyan 
yazı, kaymakam tarafından değil, polis tarafından yazılmıştır. Bant çözerken yapılan yanlışbk nedeniyle Kaymakam Talha C.Eran komiser 
olarak geçmiştir. ` 

2. İl ve ilçe kuruluşlarında Bildirim, Kanununa göre emniyet makamlarına değil, valiliklere veya kaymakamlıklara yapılmaktadır. 

Okuyucularımızdan okomiserlik sözcüklerinin hepsini kaymakamlık olarak değiştirmelerini rica eder, özür dileriz. t 


1 adet motopomp cihazı 


İstanbul Z. iflas Memurluğundan 
sıra cetvelinin ve Z. alacaklılar 


toplantısının ilanı 
Dosya no:1975/21 


Müflisin adı soyadı ve ikametgahı: Teknik Cihazlar Kontuarı— Suriye özdemir, İstanbul, Taksim, Elmadağ, Çayır sokak 2/1 

İflasın açıldığı tarih:5.12.1975 Saat 15.— 

Yukarıda isim ve adresi yazılı bulunan müflisin 
masasına müracaat eden alacaklıların alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş İ.İ K. 
nun 206. ve 207. maddeleri gereğince iflas idaresince 
hazırlanmış olan sıra cetveli incelenmek üzere daire- 
ye bırakılmıştır. Sıraya, alacağın esasna ve miktarına 
ilişkin itirazların ilandan itibaren yedi gün içinde 
I.l.K.nun 235. maddes gereğince aidi mahkemesne 
yapılması ve ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak 
tayin edilen 26.10.1979 cuma günü saat 11.—de İstanbul 2. İflas memurluğunda yapılacak olan bu toplantıda alacakları tamamen veya kısmen alacaklılann 
veya yetkili mümessillerinin hazır bulunmaları ilan ve 
tebliğ olunur.1.10.1979 

Basın: 7138 - 1023 


Bucak icra Memurluğundan 


Dosya No: 1979/452 

Alacaklı İbrahim ve Saniye Eren'e velayeten 
Emine Eren kendi adına asaleten vekilleri Av. 
Osman Ali İnal tarafından Salihli Acısu sokak 
Kocaçeşme mahallesinden Mustafa oğlu ZİYA 
ERŞEN aleyhine Bucak Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.12.1978 tarih 1976/139 esas, 1978/ 
364 karar sayılı ilamı ile 100.000.- TL.sı tazminat alacağı için 25.4.1979 tarihinde 53 Örnek 


icra emri ile takibe girişilmiş Ziya Erşen'in 
adına çıkarılan tebligatta semti meçhule gitmiş 
olması ile bulunamamış zabıtaca adresinin tespiti yaptırılmış, zabıtaca da tebliğe elverişli 


adresi tespit edilememiş olduğundan ilanen 
tebliğine karar verilmekle: 

1— Bugüne kadar yapılmış masraflar dahil 
143.000 - TL.sı borcun ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, ödenmediğin- 
de cebri icra yolu ile tahsil olunacağının ve 
Bucak Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.4.1979 
tarih 1979/118-111 sayılı ihtiyati haciz kararı 
ile 30.4.1979 tarihinde haczen yeddiemine teslim edilen 33 DF 465 plakalı Murat 124 Tipi 
1973 Model otomobilin satışının yapılacağı, 
İşbu belgenin icra emri ve Haciz davet kağıdı 
yerine kaim olacağı ilanen tebliğ olunur. 6.9. 
1979 


Basın: 7140 - 1024 


satın alınacaktır 


Bu konudaki teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satınalma 
ve İkmal ile İzmir'de Bölge ve İstanbul'da Malzeme Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

En geç 8.11.1979 günü saat 14.00'e kadar 
Ankara'da Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilecek teklifler aynı gün saat 14.30'da 
açılacaktır. 

Kuruluşumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜK 
Basın: 21807 - 1021 


T.C. 
İstanbul 


Znci iflas Memurluğu 
Örnek No: 70 


İcra ve İflas Kanununun 219'uncu maddesi gereğince 
tasfiyeye başlanılması ve İflasın açması hakkında 
Dosya: 1978/11 
No: 
Müflisin hüviyeti ve ikametgahı: ADNAN BORAL— 
İstanbul, Suadiye, Sevili sokak no: 2 
İflasın açıldığı tarih: 3.5.1978 Saat.15.— 


İstanbul 2. İflas Memurluğundan: 

İstanbul As. 5'inci Ticaret Mahkemesince İflasına 
karar verilmiş olan yukarda isim ve adresi Yazılı müflis 
hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan: 

1— Müfliste alacaklı olanlarla, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan 
itibaren (Bir ay) içinde İstanbul2, į ñas Memurluğuna 
Yazılı olarak alacak ve istihkak iddialannı kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter Hülasası vesaire) 
nin asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri 

2— Bunlar hilafına hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmak üzere müflise borçlu olanlar varsa bunlar da 
aynı müddet içinde kendilerini ve müflise verecekleri 
mal veya para miktarlarını bildirmeleri. 

3— Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni 
hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet 
Içinde iflas dairesi emrine tevdi eylemeleri ve etmez ler- 
se makul mazeretleri bulunmadıkça cezai mesuliyete 
Uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları. 

4— 10/10/1979 Çarşamba günü saat 11 —de ilk 
toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya 
gelmeleri veya selahiyetli bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar veya 
müflisin borcunu ödemeyi tekeffül edecek olan səir 
kimselerin de bu toplantıda hazır bulunmaları lüzumu 
Ilan ve tebliğ olunur. 

Basın: 7139 102? 


ÅD H M 


Aydınlık A 


Karar: Ölüm! 


Amerika'da bir akşam vakti... 

Mafia şefleri, BABA'nın çağrısı üzerine biraraya gelmişlerdi. 

Görüşecekleri konu çok önemliydi ve 
bir polis şefiyle ilgiliydi... 

Derken BABA, konuyu gündeme getirdi: 

"Biliyorsunuz" dedi, "Bu polis şefi, 
örgütümüze büyük zararlar verdi..." 

Ardından ekledi: 

“En kısa zamanda bu polis şefini ortadan kaldırmamız gerekli... 

İşte olağanüstü toplantıya bunun için 
çağırdım sizleri..." 

Mafia şeflerinden biri söz istedi: 

"İyi ama" dedi. "Hatırlı dostlarımız 
vasıtasıyla bu polis şefine işten el çektirtsek daha iyi değil mi?" 

BABA, gülümsedi: 

"Hayır" dedi. "Bu polis şefine öyle 
bir ders vermeliyiz ki, diğer polis şefleri 
bizden ürkmeli..." 

Sonunda Mafia, adı geçen polis şefi 
hakkında kararını verdi: 

"Ölüm!" 


Karar, kısa bir süre sonra yerine getirildi. 

Polis şefi, bir sabah evinden işine giderken arabasında delik-deşik edildi. 

Düzenlenen cenaze törenine başta 
BABA olmak üzere bütün Mafia şefleri 
birer çelenk gönderdi ve böylesine değerli bir polisin ölümünden ötürü üzüntülerini belirtti! 


Yukarıdaki olay, yaşanmış bir hayat 
hikayesiydi. 

Bu hayat hikayesi, bir "Mafia bülbülü''nün Amerikan polisine verdiği ifadesinin özetiydi. De 

* 


Türkiye'de bir akşam vakti... 

Başbuğ ve adamları çok önemli bir 
konuyu görüşmek üzere biraraya geldi. 

Görüşecekleri konu, bir polis şefiyle 
ilgiliydi! 

Çünkü bu'polis şefi, başbuğun karanlık işlerle uğraşan adamlarına rahat yüzü göstermemişti. 

Çoğunu yakalayıp, mahkemeye sevketmişti. 

Kısa bir görüşmeden sonra, bu polis 
şefi hakkında karar verildi: 

"Ölüm!" 


Karar, çok geçmeden yerine getirildi. 

Polis şefi, bir sabah evinden işine giderken arabasında delik-deşik edildi. 

Gariptir ki, polis şefinin öldürülüşü- 
ne ilk tepki gösteren ve üzüntülerini belirten kişi: Başbuğun kendisiydi! 


Hay Allah...Bu Mafia hikayeleri de aklımıza nereden geldi? 
Ne dersiniz, nereden geldi? 


BULMACA 


o N QnA UN a4 


SOLDAN SAGA: 1)Parlamenter rejimlerde hükümeti belirlemek için düzenů aralıklarla yapılan 
oylama, 2)Kapı boşluğu- 
nun altında bulunan alçak basamak - Üretmek - 
Tersi bir emir. 3)Avrupa'da bir nehir - Yüksek 
bir deniz subayı rütbesi. 
4)Elektriği geçiren - Müslümanlıkta bir mezhep. 5) 
Tersi yabancı - Türk müziğinde bir müzik aleti - Türk 
parasının simgesi. 6)Bir işi yapabilmek için gerekli 
şart - Duvara ya da tahtaya vurunca çıkan ses - Kimya- 
da Gümüş'ün simgesi. 7)Bir yük hayvanı - Bir içki. 8) 
Tersi bir renk - Baskı, hegemonya. 


Ü fA] 
oa Bi E onm 
ureo üZ 

Dle (ri) 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1)Gerginlik. 2)Tavukların 
yaptığı bir hareket. 5)Baba ya da annenin annesi - Tersi küçük su kanalı. 4)Bir şeyin eksikliğini gidermek için ona eklenen parça - Tersi yaşlı, eski. 5)Eski bir 
silah - A yrıntılarıyla ve berrak bir şekilde görünen. 
6)Canavar düdüğü - Tersi bir ajans. 7)Geri almak üzere 
bırakılan. 8)Bir bitki - Birşeyde herhangi bir etkiyle oluşan hasar. 9) Tersi Latin Amerika'da faşist diktatörlü- 
gün sürdüğü bir ülke - Bir kömür çeşidi. 10)Ters çoğul eki- Tersi kilometrenin kısa yazılışı. 11)Yüksek 
perdeden alıp tutma. I2)İkinci derecede - Üzüntü. 


3 Ekim 1979 


Altın fiyatı hızla 
artmaya devam 
ediyor 


NEW YORK (AA) 

Petrol ihracatçısı Arap ülkelerinin 
altına “hücum etmesiyle" altın fiyatı 
bütün dünya borsalarında görülmemiş 
bir şekilde artmaya devam ediyor.. 

Londra'da bir ons altın fiyatının 
15.75 dolarlık bir artışla 413.50 dolara fırladığı bildirildi. Zürih'teki fiyatın 
414.50 dolar, New York'ta ise 415.50 
dolar olduğu belirtildi. 

Bundan sadece bir hafta önce onsu 
300 dolar olan altın, Amerikan dolarının hızla değer yitirmesi karşısında büyük bir artış göstererek 400 doların üstüne çıktı. 


N 


i etti: ATEŞLE 
OYNUYORSUNUZ 


DÜNYA BANKASI BAŞKANI 


McNamara: “Dünya 


nüfusunun yarısını barındıran 


yoksul ülkelerin geliri 
çok yavaş artıyor” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Uluslararası Para Fonu 

ve Dünya Bankasının yılhk ortak toplantısı Yugoslavya'nın başkenti 


© Amerikan dolarının d 


@ Toplantıya 138 ülkeden maliye bakanları ve 
merkez bankası yöneticileriyle, toplam 4 bin 
dolayında temsilci katılıyor 


1 kaybetmesi, altın 


Belgrad'da dün başladı. Açış konuşmasını Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun yaptığı 
toplantıya 138 ülkeden 
maliye bakarları ve merkez bankası yöneticileriyle birlikte yaklaşık 
dört bin temsilci katılıyor. 

Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara 
dört bin temsilciye hitaben yaptığı konuşmada, 
dünya nüfusunun yarısını barındıran yoksul ülkelerin gelirinin "en az 
ölçüde arttığını" ve "söz 
konusu ülkelerin ekonomilerinde çok cılız bir 
ilerleme" görüldüğünü söyledi. 

McNamara, Dünya 
Bankası ve yan kuruluşlarının 1979—1983 dönemi *redi tutarlarının 
64 milyar dolar olacağını belirtti. McNamara, 
nüfus artışı, gıda üretimi, istihdam yaratılması 
ve yoksulluğun yok edilmesi için " çok büyük 
boyutlu yapısal değişikliklerin zorunlu olduğunu"' vurguladı. 

NÜFUS ARTIŞI 

Dünyanın en önemli 
sorununun nüfus artışı 
olduğunu ileri süren Dünya Bankası Başkanı, nüfus artışının 2000 yılında 
750 milyon kişilik bir işgücü artışına yol açacağını söyledi. 

McNamara, Dünya 
Bankasının tarımsal alanda başlıca kredi kaynağını oluşturduğunu belirttiği 
1979—1983 döneminde 
tarımsal kalkınma kredilerinin 20-25 milyar 
dolar olacağını açıkladı. 


“ENERJİ 

Konuşmasında enerji 
sorunu üzerinde de önemle duran McNamara, 
gelişmekte olan ülkeler 
petrol dışalım tutarının 
1972'de dört milyar dolardan 1978'de 26 milyar 
dolara çıktığını, 1980'de 
ise 42 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. 

Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da bir hafta sürecek olan toplantıda, gelişmekte olan ülkelerin kredi olanaklarından daha fazla yararlanmaları ve uluslararası para sisteminde reform istekleri ele alınacak. Toplantının hazırlık çalışmalarında Amerikan Dolarının değerinde meydana 
gelen değişmelerin yarattığı karışıklıkları gidermek amacıyla, Doların uluslararası ticarette payını azaltacak bir plan üzerinde ilke anlaşmasına 
varıldığı bildirildi. 


bir “ders 
iddia etti 
vereceğini” 


KAHİRE 
Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, kendi koşul 
larını kabuletmedikçedi 
ğer Arap ülkeleriyle dip 
lomatik ilişki kurmaya 
caklarını söyleyerek, sonuçları ne olursa olsun 
Arap liderlerine bir ders 
vereceğini iddia etti. 


konuşmasında, - 


fiyatlarındaki artış ve döviz borsalarındaki büyü 
dalgalanmalar ele alınacak . 


Yazdi, İran ile ABD 
arasındaki en önemli 
sorunun silah anlaşması 


olduğunu söyledi 


© Devrik Şah, üretimine başlanmamış 
silahlar için 10 milyar dolar peşin 


ödemişti TAHRAN 

İran Dışişleri Bakanı İbrahim Yazdi, Beyrut'ta yayınlanan “An Nahar" gazetesine yerdiği dem; 
An ile pen 'en ee örün ANI 

h'n imzaladığı si alımı; ai aları ok iy 
FA: İbrahim Yazdi şöyle O EEN INA x 
milyar doları bulan silah siparişleri verdi. Hem de daha 
üretimine bile başlanmamış olan silahlar için peşin 
para ödedi". 

Dışişleri Bakanı Yazdi, ABD'nin Tahran'a büyükelçi gönderdiğinde, kendilerinin de Washington'a derhal bir büyükelçi göndereceklerini söyledi. 

İran Dışişleri Bakanı Yazdi, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere geldiği New York'ta verdiği 
bir demeçte de, ülkesinin Arap ülkeleri ile ilişkileri 
konusunda bilgi verdi. 

İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin parlak bir geleceği olduğunu söyleyen Yazdi, Irak'ın, İran Devrim 
Hükümetine karşı yersiz kuşkular duyduğunu, bu 
yüzden de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok soğuk 
olduğunu sözlerine ekledi. 

İŞSİZLERİN GÖSTERİSİ 

İran Hükümet Sözcüsü Sadık Tabatabai, protesto 
gösterileri düzenleyen işsizlere hitaben bir konuşma 
yaparak ,gösterilere son vermedikleri takdirde çok sert 
önlemler a) nacağını söyledi. 

Gösterilerin, ülkedeki işsizlik sorununu abartmak 
amacını taşıdığını söyleyen Tabatabai şöyle dedi: "Bu 
sorunu hükümetten daha iyi bilen hiç kimse olamaz, 
ama soruna yaklaşım biçimi bu tür gösterilerle olmamalı," 


AS 


© 
Filistinli gerillalar yeni bir Israil 
saldırısını püskürttü 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Güney Lübnan kıyılarına, 1 Ekim gecesi, savaş ge 
mileri desteğinde baskın amacıyla çıkarma girişimin- 
de bulunan bir İsrail askeri birliğinin püskürtüldüğü 
bildirildi. 

FKÖ'nün haber ajansı 'Wafa", püskürtülen İsrail 
saldırısının hedefinin, Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan "Raşidiye"' göçmen kampı 
olduğunu bildirdi. Ajans, İsrail saldırısını püskürtme 
sırasında can kaybı olup olmadığını kaydetmedi. 

Bu arada Lübnan TV'si de, önceki gece,“ Güney 
Lübnan'daki bir köyde çok sayıda İsrail zırhlı aracının 
görüldüğünü bildirdi. TV, İsrail birliklerinin, bölgedeki 
Falanjistler aracılığıyla sınır boylarına yığınak yaptıgını belirtti. 


FKö'NÜN TANINMASI 

Suudi Arabistan Kralı Halid Bin Abdülaziz'in Libya'ya yaptığı ziyaretten sonra yayınlanan ortak bildiride, Libya ve Suudi Arabistan'ın, Filistinlilerin 
İsrail altındaki toprakları kurtarmak için verdikleri 
mücadeleyi destekledikleri kaydedilerek, FKö'nün 
Filistin halkının tek temsilcisi olduğu belirtildi. 

Ortak bildiride,iki ülkenin Mısır-İsrail Barış Anlaşmasını reddettikleri de yer alıyor. 

Bildiride İsrail'in Güney Lübnan'a yaptığı saldırılar 
da Kinanarak, bu saldırıların amacının, Güney Lübnan' 
daki Filistinlilerin ve Müslümanların direnişini kırmaya yönelik olduğu ifade edildi 


©- 
Vietnam ile Bulgaristan, dostluk 
ve işbirliği anlaşması imzaladı 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Bulgaristan'la Vietnam arasında dostluk ve işbirliği 
anlaşması imzalandı. 

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan anlaşma, iki ülke arasında hava ve deniz ulaşımı alanların- 
da teknik konularda işbirliğini öngörüyor. 

Haberi veren Vietnam Haber Ajansı, Bulgaristan'la 
imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasının, iki ülke 
arasında yeni bir "askeri dayanışma" dönemini de 
başlattığını kaydediyor. 

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, Vietnam'la dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzalanması 
sırasında yaptığı konusmada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin “sömürgeci, müdahaleci ve yayılmacı" bir politika izlediğini iddia etti. 


© Brejnev’ e göre Sovyetler Birliği, 
savunması için gerekli silahtan 
fazla bir şey yapmıyormuş 


MOSKOVA 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid 
Brejnev önceki gün, Sovyetler Birliği'ne ulaşacak güçte yeni Amerikan füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunda Batılıları tehdit 
etti ve onların, "ateşle oynadıklarını" ileri sürdü. 

Moskova'yı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonal heyetine bir açıklama yapan Sovyet Devlet Başkanı Brejnev, "Sovyetler Birliği'nin, savunması için gerekli olanlardan fazla bir şey 
yapmadığını" iddia etti. 

Leonid Brejnev, Batılı ülkelerin, silahsızlanma konusunda gerçek anlaşmalardan kaçmak için her türlü bahaneyi aradıklarını ileri sürdü. 

Resmi TASS ajansının verdiği haberde Brejnev şu iddialarda bulundu: "ABD ile imzaladığımız SALT-2 Anlaşması sadece stratejik silahların üretimi ve geliştirilmesine nitelik ve nicelik bakımından sınırlamalar koymakla kalmamakta, gelecek içinde bu yolda daha büyük adımlar atılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, insanlığı toplu halde öldürebilecek güçteki 
silahların yapımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Günün birinde bu silahların kullanılmasına başlandığı takdirde, bu, hepimizin 
felaketi anlamına gelir." 


Da 


Çin Ko: 
kutlama törenini izlerken. 


ABD, Küba'daki 
Rus askeri 
varlığı 


karşısında 
geriledi 
e 


ABD, yarım 
milyon askerle 
Karaibler'de 
manevra 


yapacak 
Lİ 
Brown Çin'e 


arter; 
"ABD'nin 
güvenliği 
konusunda 


Rusya'dan güvence aldım” 


WASHİNGTON 

ABD Başkanı Jimmy Carter son patlak veren Küba bunalımıyla ilgili olarak pazartesi günü televizyonda bir konuşma yaptı. Carter bu konuda şunları söyledi: "Sovyet hükümetinin en yüksek kademelerinden, 
bana Küba'da bulunan üç bin kadar Sovyet askerinin 
ABD'nin güvenliği için kesinlikle tehlike oluşturmadığı konusunda açık bir güvence verildi” Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'le , Kırmızı Telefonla, konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeler yaptığını belirten Carter, "ABD'nin güvenliği ve insanlığın hayatını siyasi oyunlara alet edemeyiz" dedi. 

ABD Başkanı Carter, Sovyet askerlerinin Küba'daki varlıkları yolunda tartışmaların yoğunlaştığı şu 
günlerde yaptığı açıklamasında, ABD'nin Karaibler 
bölgesindeki askeri ve haberalma gücünü artıracağını 
ve Sovyet askerlerine karşı daha başka çeşitli önlemler de alacağını: söyledi. Ancak "soğuk savaş dönemine dönülmesine gerek görmüyorum " dedi. 

Başkan Carter'in bu konuşmas:, gözlemciler tarafından, Küba'daki Sovyet birlikleri konusunda ağız 
değiştirme ve SALT-2: Anlaşmasının Kongre tarafından onaylanmasını isteme biçiminde değerlendirildi. 

Carter, Küba'daki Sovyet askeri varlığına karşı 


ist Partisi Başkanı ve Başbakan Hua Guofeng 


gidiyor 


yi 


ien An Men 


Je SER, 


, Pekin'deki T 


Çin Halk Cumhuriyeti” nin kuruluşunun 30. yıldönümünde konuşan 
ÇinKomünist Partisi Başkanı 


HUA GUOFENG: “ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN 


HALKLARIYLA , SALDIRI VE YAYILMA 
SİYASETİNE KARŞI BİRLİKTE 


SAVAŞACAĞIZ” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 30. 
yıldönümü dolayısıyla Çin Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Başkanı ve Başbakan Hua 
Guofeng yerli ve yabancı konuklar için büyük 
bir şölen verdi. 

Yaklaşık dört bin davetlinin hazır bulunduğu şölende konuşan Hua Guofeng, tüm Çin halkını, Tayvan, Hong Kong, Makao ve dünyanın 
diğer bölgelerinde bulunan Çinlileri, Çin Komü- 


Hua Guofeng, küçük. çocuklarla 


nist Partisi ve Devlet Konseyi (Bakanlar Kurulu) 
adına kutladı. Hua Guo-feng "Yerli, yabancı konuklara, yabancı diplomatik misyon şeflerine, 
dünyanın her yanından gelen yoldaşlara ve Çin' 
in inşasına yardım eden yabancı uzmanlara hoş 
geldiniz" diyerek" kendilerine içtenlikle teşekkür 
ederim" dedi. 

Hua Guofeng daha sonra şöyle dedi: 

"Çin halkı, bağımsız ve yeni Çin'i kurmak 
için uzun süre kahramanca mücadeleler verdi. 
Dolambaçlı ve çetin yol katettikten sonra nihayet Yeni Demokratik Devrimde zafer kazandı 
ve Çin Halk Cumhuriyetini ilan etti." 


” Marksizm-leninizm ve Mao Zedung 
Düşüncesinin ışığında” 


“Bundan sonra Çin tarihinde yeni bir dönem 
açıldı. Çin halkı ayağa kalkmaya başladı. Çin 
halkı 30 yılda Çin Komünist Partisinin önderliğinde ve Marksizm-Leninizm ve Mao Zedung 
Düşüncesinin ışığında, sosyalist devrim ve 
sosyalist inşa için yorulmadan mücadele etti. 
Ve parlak başarılar kazandı. Milli savunma güçlerini sağlamlaştırdı. 


“Yolumuz doğrudur” 


“Eski topluma kıyasla, Çin'de yeni değişiklikler meydana geldi. Karşı devrimci Lin Biao 
ve Dörtlü Çete kliklerinin ezilmesinden sonra, 
ülkemizin siyasi ve ekonomik hayatı yeni ve 
sağlam bir gelişme yoluna girdi. Çeşitli milliyetlerden halkımız, büyük bir şevkle çalışarak, 
Dört Modernleşme için yeni bir uzun yürüyüşe 
başladı. Davamız haklıdır. Yolumuz doğrudur. 
Ve tüm halkımız yekvücut birleşmiştir. Yolumuzdaki bütün güçlükleri kaldıracak ve büyük 
modernleşme hedefini gerçekleştirerek muhakkak zafere ulaşacağız. 


“Halklarla aramızdaki birliği 
güçlendireceğiz” 

"ülkemizin devrim ve inşada kazandığı başarıları kutladığımız şu sırada, diğer ülkelerin 
halklarının bize gösterdikleri yakınlık ve destek 
için teşekkür ediyoruz. 

“ülkemizle diğer ülkelerin arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliği günden güne gelişmektedir. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte 
de, dünyadaki çeşitli ülkelerin halklarıyla aramızdaki birliği güçlendirecek; çeşitli ülkelerle 
aramızdaki eşitliğe dayalı dostluk temaslarını 
geliştirecek; saldırı ve yayılma siyasetine karşı 
çıkacak ve dünya barışını savunmak; bağımsızlik, kurtuluş, refah ve ilerleme uğruna mücadele eden uludarı desteklemek için birlikte savaşa- 


cağız.” 


Meydanında yapılan bir 


ABD'nin alacağı önlemleri şöyle sıraladı: 
(*) Küba'nın denetlenmesi çalışmalarını artırmak, 


(*) Bölgedeki Küba ve 
Sovyet askeri faaliyetlerini gözlemek amacıyla 
askeri manevralar planlayacak bir askeri gücü.” 


Florida'nın Key West üs- 


sünde (o görevlendirmek, 
(*) ABD'nin askeri 
manevralarını, Karaibler 


bölgesinde, düzenli aralıklarla artırmak, 

(*) Gerek ABD, gerekse de Latin Amerika 
ülkeleri halklarına Sovyetler'in bir askeri tehlike oluşturmadıkları konusunda güvence vermek, 

(*) Küba'daki Sovyet 
askerlerinin bölgede toplumsal bir başkaldırıya 
yöl açmalarını önlemek 
amacıyla, ABD'nin Karaibler'deki müttefiklerine 
ekonomik yardımlarını 
artırmak. 

Bu arada ABD askerleri Küba'daki Guantanamo Bay üssünde manevralara başlayacak. Bu 
manevralarda 500 bin deniz piyadesinin iki hafta 
içinde görevlendirileceği 
ve manevralara, deniz 
kuvvetleri, savaş uçakları 
ve çıkartma gemilerinin 
de katılacağı belirtildi. 

BROWN ÇİN'E 
GİDİYOR 

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Harold 
Brown'un Çin Halk Cumhuriyetine resmi bir ziyaret yapacağı bildirildi. 
ABD Savunma Bakanının 
Çin'e yapacağı resmi ziyaret, bu yılın sonunde 
ya da gelecek yılın başında gerçekleşecek 

Brown'un Pekin ziyareti sırasında ABD'nin 
Çin'e silah satmasının 
tartışma konusu yapılmayacağı bildirildi. 


Kipriyanu 
Birleşmiş 
Milletlerin 
Türkiye” yi 
cezalandırmasını 
istedi 


KIBRIS (ÖZEL) 
Kıbrıs Rum toplumu 
lideri Kipriyanu, BM Genel Kurulunda Pazartesi 
günü öğleden sonra yaptığı konuşmada,BM kararlarının Kıbrıs'ta derhal 
ve etkili bir biçimde uygulanmasını istedi. Kipriyanu, Türkiye'nin BM 
kararlarını hiçe sayan tutumuna son vermesi ve 
yükümlülüklerini yerine 
getirmeye zorlanması 
amacıyla Türkiye'ye 
karşı yeni yaptırımlar uy - 
gulanması için Genel 
Kurulun Güvenlik Konseyi'ne talimat vermesinin 
zamanı geldiğini ifade etti. 


Kipriyanu BM kararlarını uygulama yönünde 
somut tedbirler alınmaz- 
sa BM'nin başarısızlığa 
uğrayacağını ve dünya 
kamuoyunun BM've olan 
güveninin sarsılacağını 
söyledi. Genel Kurulun 
Kıbrıs'la ilgili uluslararası 
bir konferans toplanması 
için bir karar alacağını 
umduğunu ifade eden 
Kipriyanu, Kıbrıs'ta: adil 
ve sürekli bir çözümün 
araştırılıp bulunmasına 
yardımcı olacak özel bir 
komisyonun — oluşlurulmasını da isledi 


ies 


em Kömürcüoğlu 


Moskova yolları 


Yunan Başbakanı Karamanlis'in Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaret dikkatleri bu 
komşu ülkeye çevirdi. Karamanlis'in Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı 
olmasının yanısıra, Yunanistan'ın kısa bir süre 
önce Syros adasını Sovyet gemilerine açması 
bu ziyaretin daha fazla ilgi toplamasına yol 
açtı. 

Karamanlis'in Sovyetler Birliği ziyareti bölgemize ne getirecek,ne götürecek, Yunanistan" 
in siyasetinde ne gibi değişikliklere yol açacak; bu, ziyaret tamamlandıktan sonra ortaya 
çıkacaktır. Yalnız görünen o ki, Karamanlis'in 
gezisini, esas olarak "doğuya açılma" gürültüleri koparan Moskova yanlıları olduğundan da 
fazla büyüttüler. Aynı şey Başbakan Ecevit'in 
Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye" 
nin de başına geldi. i 

Hatırlanacağı üzere Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Rallis bundan kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Yunanistan" 
ın Batıyla olan ilişkilerinin önemi ve vazgeçilmezliği üzerinde durmuştu. Karamanlis'in 
Moskova gezisinin herhangi bir yön değiştirme 
olarak hnitelendirilmemesi gerektiğini söylemişti. Yunanistan'ın Ortak Pazara ve Avrupa 
Topluluğuna giriş anlaşmalarını imzaladığı da 
gözönüne alınırsa, bu ziyaretin sonunda, Yunan siyasetinde kesin dönüşler olmayacağı ortadadır. 

##* 

Karamanlis'i Moskova'ya gitmeye iten önemli nedenlerden biri Kıbrıs ve Ege sorunla- : 
rının çözümüne destek ve taraftar aramasıdır. 
Karamanlis'in Rusya'dan Kıbrıs'la ilgili BM ka- ` 
rarlarının uygulanması ve Ege'de Yunan karasularının 12 mile çıkarılması için destek arayacağı ifade edilmektedir. Bunun ilk belirtileri 
de görülmüştür. Sovyet Dışişleri Bakanı Kosigin, Karamanlis ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs 
Sorununa en kısa zamanda çözüm bulması ve 
adada üs ve yabancı asker bulunmaması gerektiğini söylemiştir. 

Ege sorununun Türkiye ve Yunanistan arasında eşitlik ve dostluk temelinde, Kıbrıs sorununun da Türk ve Rum halklarının yararına bir 
an önce barışçı yollardan çözülmesi hem 
bütün ilgili taraflar hem de Doğu Akdenizde 
barışın korunması açısından son derece önemlidir. Hangi tarafın çabasıyla olursa olsun 
süper devletleri, özellikle Sovyetler Birliği'ni 
sorunlara ortak etmek, bu yaranın daha 
fazla Kanaması ve bölgede Sovyet nüfuzunun 
artmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. 

Kıbrıs ve Ege kıta ve hava sahanlığı sorunlarının sürüncemede kalması Yunanistan'ın, 
NATO ve dolayısıyla ABD ile ilişkilerinin gerginleşmesine yol açtı. Karamanlis'i Rusya'dan 
destek aramaya itti. Böylece Karamanlis'de 
daha önce Başbakan Ecevit'in tuttuğu yolu‘ 
tuttu ve Moskova yoluna'Koyuldu. 

Ecevit, Rusya'dan döndükten sonra Moskova'nın Türkiye'nin tezini desteklediğini açıklamişti. Kısa bir süre sonra bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. 

Yunan Başbakanının da bunda çok farklı 
bir sonuç alması olanaksızdır. Çünkü M oskova'nın meselesi bu sorunların ya Yunanistan" 
ın, ya Türkiye'nin çıkarına, ya da iki ülke arasında eşitlik temelinde çözülmesi değildir. 
Moskova'nın çıkarı bu sorunların çözümsüz 
kalmasındadır. Çünkü böylece Moskova iki 
ülkeyi birbirine karşı kullanarak bölgeye nüfuz 
etme şansına sahip olmaktadır. Türkiye ve Yunanistan elele verip bu sorunların çözümü için 
olumlu adımlar atmadıkça, Yunan başbakan 
ları da Türkiye başbakaniarı da daha Moskova" 
nın kapısını çok aşındıracaklardır. 


Karamanlis Türkiye Yi 
Moskova'da eleşürdi 


MOSKOVA (AA) 

Sovyetler Birliği'ne resmi bir ziyaret yapmakta 
olan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, 
Kremlin'de verilen yemekte yaptığı konuşmada, 'rürkiye'nin Kıbrıs'la ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına 
uymadığını söyledi. 

Karamanlis, konuşmasında, Balkan ülkeleriyle olan 
ilişkilerinin ahenkli olmasına karşın ,Türkiye ile olan 
ilişkilerinin sürtüşme halinde olduğuna değindi ve 
şöyle dedi: 


“Esefle belirtmek isterim ki, Türkiye, aramızdaki 


sorunları barışçı yollardan çözmek için harcadığımız 
çabalara yeterli bir cevap vermemektedir." 

Karamanlis, dünya barışının sağlanması için uluslararası organlarda alınan kararlara uymanın şart ol 
duğunu belirtti ve Kıbrıs'ta olduğu gibi, bu tür kararlara genellikle uyulmadığını söyledi. 

KOSİGİN, KIBRIS'IN ASKERDEN 
ARINDIRILMASINI İSTEDİ 

Karamanlis'ten sonra bir konuşma yapan Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin, Kıbrıs'ın askersizleştirilmesini, bütün yabancı asker ve üslerden arındırılmasmı 
istediklerini söyledi. 

Kosigin'in, konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilerini zedeleyebilecek konulara değinmemesi dikkat 
çekti. 


10 kalemde karo mozayik, fayans, 
çimentosu, pirinç mozamyik ve PVC karo 


marley yer döşemesi satın alınacaktır. 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adresler- 
den alınabilir. z 

1— KARABÜK'te : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi TEDARİK VE İKMAL MÜ- 
DÜRLÜĞÜMÜZ, 


2— İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han Kat. 4-5'deki MÜMESSİLLİĞİ- 
MİZ, 

3— ANKARA'da: Kavaklıdere, Büklüm Sokak No: 22'deki MÜMESSİLLİĞİMİZ 
İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre 
hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla. birlikte en geç 17.10.1979 
Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük' 
teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

Basın: 21982 - 1025 


ma — elk 


| 


3 Ekim 1979 


örse çekiç 


önce 
bir bölümü için Eskişehir İş Mahkemesi tarafından tedbir kararı kon- 


Diyarbakır Un Fabrikası'nda direniş 


tildi. 


:Gülay Göktürk 


Polonya'daki "işçi iktidarı" 


TKP liler Türkiye'de yıllardır, sosyalist adını 
verdikleri revizyonist ülkelerin reklamını yapar 
dururlar. Anlattıklarına bakarsanız, oralarda, 
işçi sınıfı iktidardadır. Refah ve mutluluk içinde yaşamaktadır. İşçiler bütün bu "kazanımlarını”, "sosyalist sistemin ilerletici gücü olan" 
Sovyetler Birliği'nin değerli katkılarına borçludur! Ah, Bilen de bir fırsat bulup iktidara gelebilse, o zaman Türkiye de o ülkeler gibi bir işçi 
.cenneti olup çıkacak, işçilerin hiç bir derdi 
tasası kalmayacaktır! 

kkk 

Dünkü gazetemizde Polonya ile ilgili röportajı okuyunca önce Baydarların, Daysalların, 
Bilenlerin o kof propagandası, sonra da Polonya'daki 1970 Aralık ayaklanması geldi aklıma. 
Ayaklanma sonrasmda, Tersane işçilerinin Gierek'le yaptıkları o ünlü görüşmeyi hatırladım. 


1970 Aralığında, Bakanlar Kurulunun besin 
fiyatlarını yüzde 30 artırması üzerine, Gdansk 
Tersanelerinde çalışan 3000 işçi toplantı düzenleyip fiyat artışlarının durdurulmasını istiyor. 
Karşılarına ilk dikilen de sendika yöneticileri 
oluyor. Bunun üzerine işçiler Parti binasına 
doğru yürüyüşe geçiyorlar. Yürüyüş, polis ve 
milislerin silahlı saldırısı ile dağılıyor. Çok sayıda ölü veriliyor. Gdansk'ta başlayan hareket, 


` kısa sürede diğer işçi bölgelerine yayılıyor. 


Bir ayaklanmaya dönüşüyor. 

Bu arada, bir hükümet değişikliği sonucu iktidara gelen Gierek, işçileri yatıştırmak için, 
grev yerlerine giderek, işçilerle konuşmak, görüşmek zorunda kalıyor. > 

Bakın, Daysalların o "sosyalist" Ülkesinin işçileri, hani o refah içinde yüzen , "ileri kazanımlarm tadını çıkaran" işçiler, Polonya'nın İsmail 
Bilen'ine, neler söylüyorlar: 

KP delegesi: 

"26 yıllık parti üyesi olarak Gierek yoldaşa 
bir sözüm var, Biz bu söylediklerini biliyoruz 
Biz bu memleket için canımızı verdik. Fakat, 
kendi emeğimizin sırtından lüks içinde yaşayanlardan paramızın bir kısmını geri alabiliriz. 
Açık konuşacağım “yoldaşlar, toplumumuzda 
sınıflar var 

KI delegesi: 

“Güvenlik altında mıyım? Konuşabilir miyim? Gierek yoldaş, buradaki cesetleri artık sayamaz olduk. Çünkü sokakta kaçımızın toplandığını kestirmek güç. Kurşunlar vınlıyordu. 
Kurşunlar, Bu kurşunlar nasıl alınmıştır? Alın 


terimizle kazanılan para ile. İşte buna dayan- 


mak zor." 

K2 delegesi: 

“Olayları başından alalım. O kadar çok genç 
insan öldü ki. Arkadan vurularak öldü, Önden 


değil Sırtından, başından.. Kanıtı var. Kendi 


gözlerimle gördüm. Sokakta vurulanlar gizlice 
naylon torbalara konulup hayvanlar 
gibi götürüldüler. Amabinamın. bana, halk buna 
dur diyecektir! Herşeyi denetleyecek. Mezarlıkları bile. Herşeyin hesabı sorulacak. Herşeyin." 

K4 delegesi: 

“ölüm tehlikesi altında çalışıyoruz. Ne için? 
Acınası ücretler için. 1800-2000 zloti. 10 yıl 
önce kazandığımın aynısı sadece yiyeceğe, ek 
meğe, içeceğe yetmez. İşçi yemek zorundadır. 
Yoksa 15 yıl sonra Tersane mezar olur. İşte 
böyle" 

NTP delegesi: 

“Tersane işçileri! NTP adına konuşuyorum. 
Önce şunu söylemek isterim. Gierek yoldaş, sen 
değişiklikten söz ediyorsun, Değişiklik ne demek biliyor musun? Değişiklik biziz. Burada 
bulunanlar. İşçiler, komünistler, Halk Polonya'sından yana olanlar. Bu yüzden sanki 
haydutmuşuz gibi peşimize milis takacağınıza, 
grevdeyken, bizi ordu birlikleriyle kuşatıp açlıktan kıwrandırmaya çalışacağınıza, oturup bizimle tartışın." 

İşte, Polonya'nın gerçek işçi temsilcileri 
Brejnev'in kuklasının yüzüne böyle haykırıyor. 
Sonra da taleplerini sıralıyor: Fiyat artışlarının 

yasını, sendika yönetim organları ve 
$ eyleri için meşru seçimler yapı ni, 
grev süresinde geçen ücretlerin ödenmesini 
grev komitesi üyelerinin işten çıkarılmayacağı 
haklarında işlem yapılmayacağı ve can güvenliklerinin korunacağına dair teminat verilmesini 
ve grevdeki işçilere saldırıların, tehditlerin, tutuklamaların durdurulmasını istiyor. 

Bu talepler bize ne kadar aşina değil mi? 
Evet. "İşçi sınıfının iktidarı" altındaki bir ülkede grevci işçiler, Türkiye işçi sınıfının çok yakından bildiği, uğruna mücadele ettiği talepleri öne sürüyorlar. © 

Gierek'in işçilere cevabı ise daha da ilginç 
ve öğretici. Şöyle diyor Gierek: 

“Taleplerinizi elimizden geldiği kadar karşılayacağız. Fakat sizden isteyeceğim Şeyler var: 
Sovyetler Birliği'ne saldırmaktan vazgeçin. 
Bu tür lafların dolaştığını biliyorum. Bizim için 
en önemli şey, Sovyetler Birliği ile dostluktur. 
Kalkınma mücadelemizde geçmişte olduğu kadar gelecekte de belirleyici olan bu ilişkiye sizler darbe indiremezsiniz. İndirmemelisiniz." 

##* 

Bütün bu konuşmalar, Gierek'in Warski Tersanesi işçileri ile yaptığı 9 saatlik toplantı bantlarının dünya basınında yeralması ile bütün dünyada duyuluyor. 

Fazla söze, fazla yoruma gerek yok. Bizim 
Gierek'lerin , Türkiye işçi sınıfı için nasıl bir gelecek tezghlamaya çalıştıkları, işçi sınıfı iktidarından ne anladıkları, Polonya'nın haline bakınca çok iyi anlaşılıyor. 


Eskişehir'deki Tes-İş grevinin bir 
bölümünde mahkeme,tedbir koydu 


ANKARA (AA) 


Tesİş Sendikasının grevdeki işçilerden 9'u 
Eskişehir Organize Sa- mahkeme kararından 
nayi Bölgesinde 4 gün sonra çalışmaya başladı. 


başlattığı grevin 


grevi sürdürüyor 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 


Diyarbakır'ın Bağlar başında başlayacak 
yöresinde kurulu Başak olan toplusözleşme 
Un Fabrikası, zararda ol- o görüşmelerini sağlayındüğu öne sürülerek kapa caya kadar direniş yapacaklarını o belirterek, ka 


DISK'e bağlı Gıda-İş 


Demir D 


Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuşlardı 


Demir Döküm 'deki irade beyanı Maden-İş'in bu fabrikada giriştiği kışkırtma 


ökümde yarın 
irade beyanı yapılacak 


@Yetki için Devrimci Maden-İş ve Maden-İş Sendikaları 


çabalarına kesin bir darbe indirecek. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü, Silahtar 
da kurulu Türk Demirdöküm Fabrikasında yetkili sendikayı belirlemek 
için işyerinde irade beyanı yapılmasına karar 
verdi. 

Toplusözleşmesi ağustos ayında sona eren 
Türk Demirdöküm Fabrikasında bağımsız Devrimci Maden-İş Sendikası ile 
DİSK'ten ihraç edilen 
Maden-İş Sendikas yetki için geçen ay Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne 
başvurmuşlardı. 

Bölge müfettişleri her 
iki sendikanın verdiği evraklar üzerinde yaptıkları incelemeyi bu hafta başında (o sonuçlandırarak, 
kararı dün sendika yetkililerine bildirdiler. Müfettişlerin kararına 
göre, evraklar üzerinden 
„yetkili sendikayı belirlemek mümkün olmadığından, yarın işyerinde irade beyanı yapılacak. 


Yabancı delegeler ve Türk sanayicileri onuruna verilen 


DÖNER ZİYAFETİNDE VEHBİ KOÇ 


TERK INNERN 
Tm 


RPR 
€ 


Mi 


kuyruğu uzadı da uzadı. 


(vE 


Hilton Otelindeki “Döner ziyafetinde ünlü sanayiciler de 


Hilton'da yerli ve yabancılar onuruna verilen resepsiyonda yemek 


A 


kuyrukta beklediler. Fotoğrafta ünlü işadamı, Vehbi Koç, Hilton'da 


YARIM SAAT 


KUYRUKTA 
BEKLEDİ 


ABDULLAH KURTAY 
Gelişmekte olan ülkelerin sanayi bakanları onuruna, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Orhan Alp'in Hilton Otelinde 
verdiği 'Döner ziyafetinde', ünlü işadamı Vehbi Koç, döner kuyruğunda yarm saat beklemek zorunda kaldı. 
Orhan Alp tarafından verilen ziyafette konuklar, önce bir kokteyl ile 
ağırlandı. Daha sonra, yerli ve yabancı delegeler ile, Türkiye'nin önde gelen sanayicileri onuruna bir 'döner 
ziyafeti' verildi. Ancak, yaklaşık iki 
yüz civarında konuğun katıldığı gece- 
de bütün konukların birden dönere 
saldırması, Hilton Otelinin alışık olmadığı uzun bir kuyruğa sahne oldu. 
Evet evet, yanlış duymadınız. Uzunca bir kuyruk, ama 'döner kuyruğu' 
..Tüpgaz, benzin, yağ, et kuyruğu 
değil! 


oluşan yemek kuyruğunda görülüyor. 


du. 16 işçinin katıldığı 


Kapsam dışı ol- 


duğu belirlenen 7 işçi 


e üye olan işçiler, ekim 


nunsuz davranan işverenin tutumunu kınadılar 


(Fotoğraf. AYDINLIK) 


Türk Harb-İş Sivas Şube Kongresi yapıldı 


SİVAS (ÖZEL) 

Türk Harb-İş Sivas 
Şubesi 4. Olağan Kongresi, zamanından 2,5 ay 
önce yapıldı. 

Sendika yöneticileri 
ve muhalefetin siyasetten 
yoksun kör döğuşünu 
andıran suçlamalarına 
ve sürtüşmelere sahne 0- 
lan kongrede ülke so 
runlarına sadece konuk 
sendikacılar değindiler. 

Türk-İş 5. Bölge Temsilcisi İsmet Bilgin yaptığı konuşmada, hayat pahalılığından ve anarşi- 
den yakındı. İsmet Bilgin, halkı özgürlük ve barış temelinde birliğe ça; 
gırdığı konuşmasında, siyasi partiler arasında sürtüşmelerle anarşinin önlenmediğini, aksine 
körüklendiğini belirterek, 
"Vatanın birliğini ve beraberliğini bozmak için 
canilere kurtuluş savaşını 
vermiş bir halkın çocukları olarak dur demeliyiz"' dedi. 

Divan Başkanlığına 
getirilen Recep Durukan 
ise yaptığı kısa konuşmada, geçmişte olduğu 
gibi bugün de emperyalistlerin 'Böl, parçala, 
yut' taktiğini izlediklerini, "ABD ve Rusya'nın 
ırk, mezhep ve milliyet 
farklılıklarını körükledi klerini, ülkeyi bölmeyi amaçladıklarını" söyledi 


Görevden alınan 
temsilcileri için 
yemek boykotu 

yaptılar 


ANKARA (AA) 

Beden Terbiyesi Ankara Bölgesinde 271 işçi, 
seçimle getirdikleri temsilcilerin görevden alınarak yerine atama yapılmasını kınamak amacıyla yemekleri boykot etti 
Oleyis Sendikası yetkilileri ile görüşen işçiler, 
kendilerini temsil eden 
kişiler göreve getirilince- 


ye kadar boykotlarını 
sürdüreceklerini söylediler 


Enerji İş Sendikası 
14 Ekimde CHP'yi 
deste yecek 


ANKARA (THA) 
Bağımsız Enerji-İş Federasyonu, 14 Ekim seçimlerinde, CHP'yi destekleme kararı aldı. 
Federasyon Başkanı 
Nuri Şimşek, konuyla 
ilgili olarak önceki gün 
bir açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında özet- 


le şöyle dedi: "Federasyonumuz, 1977 yılın- 
daki koşullar değişmediği için ve demokratik 
rejimin geleceği bakımından yeniden CHP" 


yi destekleyecektir 
Ancak, faşizme karşı 
mücadelenin hizlandırılması, terörizmin son bulması, ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kurtulmak için CHP'nin bir silkiniş göstermesi gerekmektedir. Emekçiden yana olduğunu iddia eden 
CHP, işçi sınıfının bu özverisini karşılıksız bırak- 


mazsa, rejimin geleceği 
daha sağlam temellere 
oturur." 


Durukan sözlerine şoyle 
devam etti: "Fakat işçi 
uyanıktır. Vatanını, bayrağını,İstiklal Marşını sevenler bunlara gereken 
dersi verecektir." 


Son gün içinde bir 
muhalefetin oluştuğu 
kongreye, 395 üye katıldı. 322 oyla eski Başkan 
Mustafa Gülüm yeniden 
seçildi. 


- 


Sahte solcuların bildirisi 
yüzünden 3 işçi işten atıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Topkapı'da kurulu Telra Şirketine bağlı E- 


laks Fabrikasında sahte solcuların işçilerin ad- 


Hatırlanacağı gibi 
Türk Demirdöküm Fabrikasında çalışan 1800 
işçiden tamamına yakın bir 
kısmı geçen sonbaharda 
Maden-İş Sendikasından 
istifa ederek Devrimci 
Maden-İş'e üye olmuşlardı. Bu gelişme üzerine 
Demirdöküm işçilerine 
saldıran sahte KP yanlıları, Adem Toygan adlı 
Devrimci Mader-İş üyesi 
bir işçiyi şehit etmişlerdi. Yetki sorununun çözüm aşamasına gelmesi 
nedeniyle sahte TKP'liler ve bazı sahte solcu 
gruplar bir süredir yeniden Demirdöküm'de saldırı ve kışkırtmalarını 
yoğunlaştırmışlardı. Ge- 


Çekle dağıtım da kuyruk doğurdu 


ANKARA (THA) 
Memur maaşlarının 
çekle dağıtımında beklenilen başarının yaratılamadığı belirtilerek, yeniden mutemet eliyle da 
ğıtıma dönüleceği bildirildi. 
Çek karşılığı sisteminin, aybaşlarında bü- 


yük kuyruklar oluşturduğunu ve birçok ban- 
ka şubesinin ayın on gününü maaş dağıtımı ile 
geçirdiğini belirten 
maliye çevreleri, "Çekle 


duğunu 


maaş ödeme konusunda resmi dairelerde mute- 
Türkiye'nin henüz alt met eliyle maaş ödeyapı olanaklarının geliş Me sistemine dönüldü- 


mediğini söylediler. Mu- 


Memur maaşları 
yine mutemet eliyle dağıtılacak 


temet eliyle maaş ödemenin daha rasyonel olbelirten 
çevreler, büyük soygunlara yol açmamak 
de yeniden bakanlık ve 


günü açıkladılar. 


Şeyhli köyü 
muhtarı 


aynı 


için 


resine gönderdikleri bildiriler 
üç işçinin işine son verildi. 


“18 Eylül ve 20 Eylül 'larihlerinde TDKP/16 
imzalı ve “Seçimleri böykot edelim" başlıklı 
bildiriler, gizlice adresleri elde edilen işçilere 
posta ile gönderildi. Bildiriler işverenin de eli- 
ne geçti. İşveren, bu olayı bahane ederek üç 


işçiyi işten attı. 


Atılan işçiler, olayın bir provokasyon oldugunu, işçileri atmak ve baskı yapmak için firişverene yaradığını belirterek, 


sat kollayan 
sahte solcuları kınadı. 


yüzünden 


çen hafta içinde İGD'liler Demitööküm işçilerine bir kere daha saldık: © 
mışlar Ve 25“ tivatinde”” 
işçi çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştı. 

Yarn yapılacak irade 
beyanı sırasında herhangi 
bir olay çıkmaması için 
yetkililerin gerekli 
önlemleri alacağı bildiriliyor. 


NA * 


ANKARA (AA) 

Türkiye'de kreş ve ana okullarının çocuk eğitimi yönünden yetersiz 
olduğu, kreşlerde 15 bebeğe bir bakıcının.ana okullarında ise 13 çocuğa 


Kadın işçilerin, çocukları ile daha çok ilgilenebilmesi toplumun daha sağlıklı gelişmesinin de bir güvencesi olacak. 


Çalışan annelere bir yıl 
ücretli izin verilmesi isten 


© Prof. Dr. Yörükoğlu Türkiye” deki kreş ve ana okullarının 
çok yetersiz olduğunu belirtti 


4i 


valarında yapılan inceleme ve gözlemlerden edinilen bilgiye göre,151 
çocuk içinde 0-4 yaşlarında yaşına 
uygun boyda, sağlıklı, ancak 9 çocuğun saptandığını, geri kalanlarda ağır 
gelişme geriliği ve beslenme bozuk- 


Bir zamanlar Padişahların ahırıydı, sonra aydınlara 


hapishane oldu, şimdi ise... 


Sultanahmet Cezaevi 
Sanat Kültür Merkezi oluyor 


İSTANBUL 

İstanbul Belediye Başkanı Aytekin 
Kotil, sanatçılarla yaptığı bir söyleşide 
belediye ve üniversite işbirliği ile restore edilecek olan Sultanahmet Cezaevinin sanat ve kültürle ilgili tüm kuruluşların hizmet merkezi olacağını söyledi. 

30 sanatçının katıldığı söyleşi sırasında eski Sultanahmet Cezaevinin 
Adalet Bakanlığından devralmak için 
girişimlerin sürdüğünü, bakanlığın da 
bu binayı belediyeye devretmek istediğini açıklayan Kotil, "Sizlerin katkınızı alıp sizlerle aynı düşünce içinde 
birleşirsek, bu merkezi geçekleştir- 


Bakırköy” de 
bir giyim 
mağazasında 
2 milyon 
değerinde kaçak 


mek mümkün olacaktır. Bu yapı tarihi 
ve turistik bir merkezin ortasında bulunmaktadır. Belediye olarak kısıtlı 
parasal gücümüze rağmen sanat ve kültüre hizmet etmenin önemli bir görev 
olduğu inancındayım" dedi. 


NEREDEN NEREYE 

Bir zamanlar padişahların ahır olarak kullandığı, daha sonra cezaevine 
çevirip aydınların, Nazım Hikmet, Kerim Korcan gibi ünlü yazar, şairlerin 
parmaklıkları arkasına atıldıkları ünlü 
Sultanahmet Cezaevi formaliteler tamamlandıktan sonra sanat ve kültür 
merkezi olacak. 


Üniversite 
kapısında! 


HANDAN ÖZTÜRK 


Kartal'a bağlı 
Şeyhli . köyü muhtarı Yılmaz Karataş 
hakkında bakanlık 
tarafından gönderilen müfettişlerce 
soruşturma açıldı. 


Gazetemizin 6 ve 
15 Eylül tarihli yayını üzerine hakkında soruşturma açılan 
muhtar Yılmaz Karataş'ın köyde huzursuzluğu artırmaya 
çalıştığı bildiriliyor. 
Son olarak Çevik 
Kalkan adlı köylü 
hakkında, köy merasını işgal ettiği gerekçesiyle tevkifat 
kararı çıkartan muhtarın "Çok eski meseleleri yeniden mesele yaparak kendini 
kurtaramayacağı belirtildi, Şeyhli köyü 
halkı "Hak yerini 
bulacaktır"' dedi. 


Hakkında soruşturma açılan muhtar Yılmaz Karataş 
duğunu": Şeyhli köyü halkı, topladığı 
elektrik o paralarıyla 
ticaretini yaptığı arsaları oışıklandırdığı 
ve karaborsacılık 
yaptığı iddialarıyla 
şikayetçi olmuştu. 


IZMİR HUKUK FAKÜLTESİNDE 7 KIŞILIK 


KONTENJAN AÇIĞI VAR 


bir eğitmenin düştüğü bildiriliyor. 


olduğunu, 


Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve 
Ruh Sağlığı Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Atalay Yörükoğlu, AA muhabirine "Çocuk ruh sağlığı" ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sevgi 
yokluğu içinde büyüyen çocuklarda 
ruhsal bozukluklara daha çok rastlandığını, aşırı sevginin ise çocuğun 
olgunlaşmasını geciktirdiğini” söyledi 

ANNELER BİR YIL İZİNLİ 
SAYILMALI 


Çalışan bebekli annelere, Türkiye'de tanınan olanakların çok kısıtlı olduğuna, işyerlerinde gündüz 
yuvalarının azlığına ve doğum yapan annelere verilen iznin çok az 
olduğuna değinen Prof. Dr. Yörükoğlu, "Çalışan annelerin bebekleri 
bir yaşına gelinceye dek bir yıl ücretli izinli sayılmalıdır. Bu da geleceğin sağlıklı kuşaklarını oluşturmada önemli bir yatırımdır" dedi. 

BAZI GÖZLEMLER 
Prof. Dr. Yörükoğlu, öksüz yu- 


luklarının öksüz yuvalarında yetişen çocuklarda aile içinde 
yetişen çocuklara oranla bedensel ve 
zihinsel gelişme bozukluklarına daha 
çok rastlandığını belirtti. 

Kimsesiz çocuklarda yuvalardaki 
yaşamları nedeniyle genel bir ilgisizlik ve çevreyi umursamazlık belirtilerinin görüldüğünü bildiren Prof. 
Dr. Atalay Yörükoğlu, bu çocukların öğrenmeye karşı ilgisiz kaldıklarını, okullarda başarısız olduklarını, 
zekaları donuk, saldırgan davranış 
bozuklukları görüldüğünü, bu tür çocuklarda yetişkin çağlarında da suç 
işleme oranlarının daha yüksek olduğunu ileri sürdü. ə 

3 yaşından sonra yuva ana okullarının çocuğun zihinsel gelişmesin- 
de ve toplumsal kuramları öğrenmesinde önemli katkıları olduğunu 
belirterek, ülkemizde ana okullarının 
azlığına değinen Prof. Dr. Yörükoğlu, bu açığın yaz aylarında ilkokul 
binalarından yararlanarak kapatılabileceğini savundu. 


ipek kadife 
ele geçirildi 


İSTANBUL (AA) 


Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir hazır giyim 
mağazasına yaptıkları 
baskında, 2 milyon degerinde kaçak ipek kadife ele geçirdiler. 


İhbar sonucu ele geçirilen 500 parça ve 1 ton 
ağırlığındaki muhtelif 
renk ve kıymetli ipek kadifeler, gümrük satış müdürlüğüne teslim edildi. 
Kacak ipek kadifelerle ilgili olarak mağaza sahibi 
gözaltına alındı. 


Son olarak 35 kişilik açık için 
puan düşüren İzmir Hukuk Fakültesinde ilan edilen 466 465 puan üzerinden yapılan kayıtlar pazartesi 
akşamı sona erdi. Ancak ilan edilen süre içinde yapılan başvurunun 
yeterli olmadığı, 7 kişilik konten 
jan açığı için yeniden puan düşü 
rülmesinin sözkonusu olduğu bildirildi. Aşağı yukarı 1 puanlık bir 
düşmenin beklendiği Hukuk Fa 
kültesinde dün akşam tespit edilen yeni puanın bu sabah açıklanması bekleniyor. 


.ÇUKURUVA 
ÜNİVERSİTESİ 
Çukurova üniversitesine bağlı 
Mühendislik ve İdari İlimler Fakültelerine ise bu öğretim yılı icin 40' 
ar öğrenci alınacak. 


Bu arada Adana Çukurova Üniversitesine bağlı Mühendislik ve İda- 


ri İlimler Fakültesinde kesin kayıtlar dün başladı. Mühendislik Fakül- 


tesine kesin kayıt için 460, 647 ya 
da daha yüksek Fen, İdari İlimler 
Fakültesine ise 455,714 ya da daha yüksek topları puan isteniyor. 
Kesin kayıtlar 5 Ekim Cuma günü 
sona eriyor. 


DİĞER OKULLAR 


Çeşitli Üniversite ve yüksek 
okullara ön ve kesin kayıt işlemleri 
devam ederken, Ankara İTİA'ya 
bağlı Maliye Fakültesinin Mali-Hukuk, Maliye ve Planlama ile Mali- 
Ekonomi bölümlerine 35'er, İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesine 
100 öğrenci alınacağı bildirildi. 

Malatya İnönü Üniversitesine 
bağlı Temel Bilimler Fakültesinin 
Kimya, Matematik, Fizik Lisans 
bölümlerine de bu yıl 110 öğrenci 
alınacak. 

Kayseri DMMA'ne ön kayıt 
yaptıran adaylar kesin kayıtlarını 
16-19 Ekim tarihleri arasında yaptırabilecekier. 


3 Ekim 1979 


Bu saraydan 


kız kaçırma değil,babam 


nimet 
arzık | 


"Seni başka ellere teslim ede 


Sayın Cumhurbaşkanım, Sa- wess {3 
yın Süleyman Demirel, Sayın > j 
Türkeş, Sayın Mehmet Ali Aybar 
Sayın Doğu Perinçek, Saym 
Turhan Feyzioğlu ve uzun za 
mandan beri göremediğim dos 
tum Mustafa Timisi: 


Ve Sayın Bülent Ecevit... 

Yineliyorum: 

Ola ki, paten kayarken aya 
ğım burkula. 'Turan Çağlar'ın 
güpegündüz okaçırılmasını kim 
emreylemişse, ondan bilirim. 

Ola ki, erik ağacının tepesin 
deyken dal kırıla... 

Ola ki yediğim mantardan mi: 
dem deline... Gene hep ondan bi 
lirim. Her sözümün de doğru ol 
duğunu, yapay vatanseverlik te 
keli veya karaborsalına bulanık 
olmadığını, düşmar bile bilir! 


Ve sen tenhadaki... Öyle Sr 
kıyönetim görevlilerinin akılları 
nı çelmeğe kalkma, Onların akıl 
ları başlarında, Öyle "raporlama! f 
lara kanmazlar!.. ' : 


—Kime sesleniyorsun? 
, Kim böyle işlevleri üstüne 
alıyorsa, ona! 


Teslim etmek gerekir ki, nice 
trajik anlar yaşasak, 12 Mart'tar 
bambaşka bir havadayız. R 
lanırdı şenlik şölenlerinde... Ekmeğe yağ sürmeğe gelince de... 
mümkünsiz... ekmek yok orta- 


—O zaman, kendimizi sadece 


ezmek isteyen bir gücün elinde 


riz haa” 


(Yorum hatası yapmak istemi- 
Ne demek, "Başka ellere teslim ederiz!" Ne demek? Ne 


piedi godak, demişti eziyel da!...) demek? Ne demek? Konu bence 
çekmiş biri. n Hali ktüalitesini ras 
Bu gün böyle değil!... Akbabanın üç günü slniyor ki a be ie 
Gelelim Turan Sevgili okurlarım, belki bil- KEL kurusıkı da ol- 
, meyenleriniz Oo çıkabilir diye sa... Yaş da olsa!...) 
Çağlar ın mektubuna söylüyorum "Akbabanın Üç Gü- Hâlâ” ell “m 
Yayınlamak iznini verdi; ko (| nü”, bir filmin adı... Akbaba bir âlâ“ ellerden 


nunun her zaman, "sıcak" olabi CIA ajanıdır. Film, böyle bir ku- söz 
leceğini, gözönünde tutarak... ruluşun içindeki çekişmeleri 
"Sayın oOrgeneralim, MİT yansıtır 
Müsteşarı!" z Beynimiz beyazperdenin kül- SE „Je Aa 
türüyle sulandırılıyor ama, aslın- uz’... 
şısında, içil 


da büyük şey sinema!... 

22 Ağustos 1978 Salı günü, saat 
L52 Nuri Gündeş bizzat 
34 KV 837 plakalı makam arabasını gönderterek beni nazik 
bir şekilde aldırttı. 

(Her gün kaçırma operasyonlarına girişilmez ya!..) 

"Yine Nuri Gündeş'in bu seferki davranışları da, gayet nazik olmakla beraber, muavininin 
(Özcan Koç) sorgulamaları çok 
ithamkar ve manevi işkence şeklindeydi. Ayrıca, Bülent Şekerkaya'nın benim hakkımda söyledikleri ve konuşmalarımız, arkadaşlarla yaptığım telefon görüşmeleri bana dinletildi. 

(Hey hey... Böyle yaşamak 
ne güzel şey!..) 

"Ayrıca, birtakım 


“14 Ağustos 1978 günü, saat 
15.00'te, çalışma odamda, MİT 
emeklilerinden Bülent Şeker 
kaya ile görüşürken, İstanbul'a 
bağlı iki MİT ajanının yumruk 
lu ve silahlı saldırısına uğradım 
ve silah zoruyla kaldırıldım.' 


Karşısındı 
izleyen, bu 
yapamaz!... 
yüreğimin n 


(Bu "kaldırma" sayın albayın 
deyimiyle, saraydan kız kaçır 
mak değil babam, saraydan kız 
kaçırmak değil!... operetleştirile 
mez!) 


den" sözedil 
Ve, siz su 


"Bu kaldırma olayı, en az 10 Piece 
elemanım tarafından görülmüş ve 
tam kaçırma olayı olarak değer 
lendirilmiştir. 


nuz. 
Kendin 
dengesi sürsü 
"Gerekçe olarak da, benim gesinin suyu 


Aydınlık gazetesine Nuri Gündeş isimlerini 


Kara bir taht 
mayacak mı beynimiz bu karabasanlardan?.. 


ği... kişiliğinizde 
Ayıbettin Nimet Arzık. 
söyledin... 


edilebiliyor 


İçim ağlıyor bazı davranış- 


sıl ağlar biliyor muaç susuz birinin kar 
en çay gibi hüüüp 


hüüüp, hüüüp diye, kanım emiliyor damarlarımdan 


akinin acı çekmesini 
nu zevk duymadan 
Gene geçmiş geldi 
efessizliğine oturdu.. 
gibi!... Kurtula 


E hâlâ, 
ebiliyor! 
sanlar... Bütün ömrü 


“eller 


nüz bir eliniz yağda bir eliniz 
balda, hep susanlar, hangi denge 


kör sağır ve dilsizlidengeliyorsu 


Yağ - bal 
n diye! Yağ-bal dem 
mu çıktı? 


hakkında bilgi verdiğim gösterili: o bilmediğim kişilerin, benim hak- Nasıl olur diye diye 
yordu. kımda kötü mütalaaları da bana 2 nny tR 
okundu. ömrümüz tükendi 
(Haydaaaa!. Yani, imam (Bu toplumda... Padişahın ar- —Peki albayım, diye sorduk, 
mezar başında, "Bu kişiyi nasıl kasından kılıç sallarlar... Kimse- Sayın Turan Çağlar'a... Biz olay- 


biliyorsunuz" diye sorsa... yanıt: 
lamak yasak mı?...) 
—Bu parantezler niye?... 
—Göreceksiniz!... 


nin kimseyi, yokluğunda övdü- 
günü hemen hemen görmedim...) 

"Sayın MİT Muavini Özcan 
Koç 

(Sayın albayın da 
zaketine hayranım...) 

"Beni bugünden itibaren, başka ellere teslim edeceğini sözlerine ilave etti." 

Bu ” başka eller” kim? 

(Dur yolcu dur... Bu "başka 
eller" kimler?... Şarkının.... O 


“yumuk yumuk elleri" mi? 
BAŞKA ELLER... İnsan bazı 


ları azıcık 
birinci günü 


i günü sizi, N 
ince ne- 

"Ama iki saat süren sorgulamada ne konuştuğumuzu pek 
hatırlamıyorum." (Sayın Turan 
Çağlar sonradan ayrıntıları teker 
teker ansıdı ve anlattı. Yazdığımizı, görgü tanığı gibi yazmamız, olayı daha dolaysız yansıtmak içindir.) 


altınıza arab 
—Giderdi 


daha evimin 


sorulmasını 


“...Çünkü ameliyatlı sol böb- 


reğime yediğim yumruk, beni rl başka ışıkla yorumla 
kıvrandırıyordu. Ben, tanınmış, (o Yablir.. a TSİ NS Y Hay Allah.. 
zamanında, İstanbul'da Basın Tenhada, hâlâ bizim bilmedi- oluşan bir 


gimiz "eller" mi var? Yoksa bu 
kuru sıkı ürkütme yöntemi mi?.. 
Yoksa... "eller" dediği... yasalarmı?.... 

İnsanlar bir zamanlar, tarifsiz acılar çektiler ya, onlara çektiren eller mi?... Hani tokat olarak' yüze inen... Elektrik tellerini vücuda bağlayan, falaka sopasını kaldırtıp indirmeleri işa- 


Yayın Radyo Müdürlüğü yapmış, emekli bir kurmay albayım. 


Diretebilirdim. yanlar, 


"İki saat, maddi manevi işkenceden sonra, basın toplantısı 
yapar veya ağırlığımı koyarak sesimi duyurabilirdim. 

"Fakat elime ne geçecekti? 
MİT Başkanını,teşkilatınızı zede- 


bilirler.. 


Şimdiye 
fazla zarar 


ta sonra davet ettiler.. 


mek istediler, kanımca! 
Hem, beni sonradan bir kez 


Belgrad ormanlarına. 
rine, başıma hal gelirse kimden 


kaçırmağa değin. 
Herhalde sindirme gereğini duherhalde 
liğine güvenenler, 
Onun için bildiklerini 
okumaya kalkıyorlar!.. 


rum: İyi biliyorlar herhalde şu 
fısırık dünyayı"... 


karıştırıyoruz.... Sizi 
kaçırdılar... Bir haf- 
E birinci 
uri Gündeş gene ne- 


zaketle çağırsa gitmez miydiniz, 


a çekip? 
m... Ama beni çöz- 


önünden kaçırdılar 
Kendile- 


istediğimi, noterde 


avukatlarımda, bekeleyip bıraktığımı söyledim. 
İkinci kez kaçırmak mı?. 


Şu tiryakilik kolay 
olay... Afyondan, 
Allah Allah. 


insan gevşek- 


insanları iyi 


değin tek kıllarına 
gelmediğini görüyo- 


lemekten ve ayrıca aşırı solcula- retleyen... İnsanları karnaval 
rın, bölücülerin ve bunların yayın O maskesiyle çırçıplak sorguya çe- Bırakın kaçırmayı... Bırakın 
organlarının oekmeklerine yağ ken, selamlık kâhyaları gibi, yedi hepsini de... İşin içinde bir de, 
sürmekten başka!” gün yedi gece,boğazı kurumuş. merkezden ,habersz kımıldan- 
(Burda dur albayım. Bu,senin kimselerin önünde, hüüüp hüüüp mak cesareti kime; verilmiş. "Na; 
zekanın bile itemediği dipfriz e- hüüüp diye çay içen, "eller" sıl A > lk, EAN 
debiyatı! Neden bir insanın ters mi? İltifatı tokata karıştıran, panas our diye diye ömrühareketinden bütün bir çevre so- veller" mi?... müz tükendi! 


rumlu olsun? Sonra... Şu aşırı 
solcular olmasaydı, bunca yüksek dipfriz edebiyat nasıl para- 


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğünden 


FUEL OİL NAKLETTİRİLECEKTİR 


Kurumumuz ihtiyacı için 10.000 ton Fuel 
Oil naklettirilecektir. 

Konu ile ilgili şartnameler Ankara Tandoğan 
Meydanı Genel Müdürlük Alım Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edeceklerin şartnameye göre 
hazırlayacakları teklif mektuplarını kapalı zarf 
içinde engeç 11 Ekim 1979 günü saat 18.'e kadar Kurumumuz Alım Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜK 
(Basın: 21999-1028) 


—Yok canım... Hazreti CIA" 
nın yöntemlerini bizde kullanacak kişi barınamaz... 


YARIN: Olaki... 


Urfa'da gözaltına alınanlardan 
12'si serbest bırakıldı 


URFA 


Urfa'nın CHP'li Belediye Başkanı Feridun Ya 
zar ile eşi ve koruma görevlisinin ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan 
saldırı olayıyla ilgili ola-- 
rak polis tarafından gözaltına alınan 14 kişiden 
12'si serbest bırakıldı. 


Urfa Valisi Erol Tun 
cer'in verdiği bilgiye göre olaydan sonra güvenlik 
görevlilerince yapılan aramalar sonucu aralarında 
eski Urfa Belediye Başkanı ve AP Merkez İlçe 
Başkanı olan Kadir Bacul'un da bulunduğu 14 
kisi gözaltına alınmıştı. 
Yapılan soruşturmalar 
sonucunda aralarında Ka- 


dir Barut'un da bulunduğu 12 kişi serbest bırakıldı. 


Vali, olay sırasında yaralanan koruma görevlisi 
Halil Karakuş'un teşhis 
ettiği Şevket Yamangöz 
adlı marangoz ile M. Fevzi Turan adlı kişinin gözaltında bulunduğunu, bu 
kişilerle ilgili soruşturma” 
nın henüz tamamlanmadı 
ğını belirtti. 


Ote yandan İl Jandarma Alay Komutanına 
bağlı jandarma birliklerinin Viranşehir ilçesinin 
köylerinde yaptıkları aramalar sırasında 7 adet 
piyade tüfeği, 2 adet tabanca ile 270 adet mermi 
ele geçirildi. 


* İğneci'niri” 


Cevat Yurdakul” un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 


önemli bulgular ele geçirildi 
Sağ görüşlü bir öğrencinin 
Yurdakul'un öldürülmesine 


karıştığı kesinleşti 


HABER MERKEZİ 
Adana Emniyet Müdürlüğü görevini yaparken öldürülen Cevat Yurdakul ile ilgili soruşturmada polis,önemli bulgular elde etti. Soruşturmayı yürüten güvenlik görevlileri, suçlulardan birinin kimliğinin saptandığını bildirerek, Ceyhan 
doğumlu ve sağ görüşlü 
olan bir Adana Eğitim 
Enstitüsü öğrencisinin, 
tanık ifadelerine göre, 
olaya karışmış olduğunun kesinleştiğini 
söylediler. 
SAĞ GÖRÜŞLÜLER 
ETKİN 

Polis, Emniyet Müdürü Yurdakul'un öldürüldüğü semtte sağ görüş 
lülerin etkin olduğunu 
kaydetti. Yurdakul'u öldüren kişilerin olay önæsinde semtte gezdiklerinin görgü tanıklarının 
anlatımı ile ortaya çıktığını da söyleyen görevliler, geniş açıklamanın 
önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdiler. 

İstanbul ile Ankara 
dan gelen cinayet masası 
dedektiflerinin , Adana 
Emniyet Müdürlüğü ile 
birlikte yürüttükleri soruşturmada önemli aşamalara ulaşıldığını kaydeden yetkililer, “Cinayet üzerindeki esrar perdesi yavaş yavaş aralanıyor, polis şu anda yüzde 
yetmiş oranında cinayeti 
çözdü" şeklinde konuştular. 

Polis, olayı görenlerin 
tanık olarak kendilerine 
yardımcı (o olmadıklarından yakındı,ancak saldırıda dükkanının önünde 
dürurken öldürülen Ali 

+ Oğlunun 
âne 


ra j malarda bulunduğunu kaydetti. 


MHP İLÇE BAŞKANI 
ADEM EROĞLU 
GÖZALTINA ALINDI 

MHP Merkez İlçe 
Başkanı Adem Eroğlu, 
polis tarafından dün 
akşam gözaltına alındı. 
Eroğlu'nun, geçen hafta 
Cuma günü öldürülen Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul olayıyla ilgili gözaltına alındığı ileri sürüldü. 

MHP İl Başkanı, Anadolu Ajansı muhabirine 
konuyla ilgili bilgi verirken, ''Dün akşam saat 
18.00'de kendisinden ayrıldım. Arabasıyla Cemalpaşa semtindeki evine gidecekti. Akşam evine gitnemiş. Eşi telefon etti. 
5nce kaçırıldığını sandık. 
Daha sonra emniyet görevlileri bir soruşturma 
için gözaltına alındığını 
bildirmişler" dedi. 

A.A.Muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre Eroğlu, 
Yurdakul'un öldürülmesi 
olayınm soruşturmasını 
yürütmek için Ankara 
dan gönderilen özel tim 
tarafından alınmıştır 

MHP MERKEZ İLÇE 

BAŞKANI 
ADEM EROĞLU 

Hatırlanacağı üzere 
MHP Adana Merkez İlçe 
Başkanı Adem Eroğlu, 
K.Maraş katliamı davasında, katliam sanıkları- 
nın savunma avukatlığını 
üstlenip sürekli Askeri 
Mahkemeyi engellemeye 
çalışmıştı. MHP Adana İl 
Yöneticisi Özdemir Akı 
ve Hülagü Balcılar ile birlikte bir çok kez duruşmayı engelleme ve olay 
tanıklarını şaşırtma girişiminde bulundukları için mahkeme tarafından 
ikaz edilip susturulmuş 
ve duruşma salonundan 
atılmıştı. 

6 Haziran günü yapılan duruşmada ise, MHP 
Merkez İlçe Başkanı Adem Eroğlu, sanık avu 
katları adına, katliam sanıklarının suçsuz oldugunu, hiç birinin olaylarla uzaktan yakından ilişkilerinin bulunmadığını, 
K.Maraş olaylarını Aydınlık'ın yaptığı yayınlarla yarattığını ve gazetemizi kökü dışarda olanların çıkardığını, şimdi de 
suçsuz vatandaşların resimlerini çekerek katil 
diye tanıttığını" iddia 
edip, sanıkların serbest 
bırakılmasını ve gazetemiz hakkında dava açılmasını istemişti. 

K.Maraş olayları davasında sanık avukatlığı 
yapan Adem Eroğlu, 
aynı zamanda, ETKO diye birşeyin olmadığın. 
STKO'yu MHP'yi karalanaya çalışan çevrelerin 


sm a a m m e m m m m e m e e m 


© Yurdakul'un ölümüyle ilgili olarak 
MHP Adana Merkez İlçe Başkanı 


gözaltına alındı 


© Polisin yakında önemli açıklamalar 


yapması bekleniyor 
€ Cevizli'de manav dükkanı tarandı, 


1 ölü 2 yaralı 


© Ankara'da 1 kişi öldürüldü, 


Yurdakul 
toprağa verildi. 


ORDU 

Uğradığı silahlı 
saldırı sonucu ölen 
Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakulun cenazesi Ordu'da düzenlenen 
bir törenle Ulubey 
İlçesinin Durak köyünde toprağa verildi. 

Dün saat 10.30'da 
Ordu Valiliği önünde yapılan törene 
Ordu'daki birçok 
kitle örgütü ile 
Ordulu parlamenterler 
bölge valileri, emni- 
„yet müdürleri ve 


belediye başkanlarıyla 


lbinlerce yurttaş katıldı. 

Bu arada kendisine "geçmiş olsun" 
diyenlere Cevat Yurdakul'un eşi Ülker 
Yurdakul;*Bana geçmiş olsun demeyin. 
Daha güçlü olun, katillerden '“İesip!: sorun deyin.'Zateno- 
nun verdiği güç“ile 
katillerden hesap soracağım, Adana'da o 
yok ise artık ben varım" diye cevap verdi. 

Yurdakul'un cenazesi Ordu'da,Orta 
camiinde kılınan öğle namazından sonra 
Ulubey'e bağlı Durak köyüne götürü- 
Ee toprağa veril- 

i. 


yarattığını, MHP'nin Alevi-Sünni ayrımı yapmadığını iddia ederek ETKO 
sanıklarını suçsuz göstermeye çalışan MHP'li avukatlardan biri olmuştu 


GENELKURMAY 
BAŞKANI EVREN 
ADANA'DA 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren 
beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Nurettin Ersin ve bazı 
yüksek rütbeli subaylar 
olduğu halde dün öğleden sonra özel bir uçakla Adana'ya gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren'in 6. Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde denetlemelerde bulunacağı bildirildi. i 


@ Antalya’ da CHP İlçe 
Yöneticisi vuruldu 


Makina Kimya Enstitüsü Antalya Pil Fabrikasında, işçilerin dağılma saatinde işçilerin 
üzerine, kimlikleri henüz 
saptanamayan kişilerin 
açtığı ateş sonucu işçilerden CHP Merkez İlçe 


Yönetim Kurulu üyesi 
Rıza Uslu kasığından 
vuruldu. 

Yaralının Antalya 


SSK Hastanesine kaldırılarak ameliyata almdığı, olayla ilgili olarak 
bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 


©Cevizli'de 
bir Manav dükkanı 
farandı 


Cevizli'de bir manav 
dükkanına dün kimlikleri henüz saptanamayan 
kişilerin açtığı ateş sonucu bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. 

Cevizli Halıcılar Caddesnde dün saat 20.00 
sıralarında Mersedes mar- 
ka bir otomobille gelen 
saldırganlar manavda oturan İsmail Yılmaz, İhsan 
Erbay ve Erol Atmaca 
isimli gençleri. üzerine 
yaylım ateşi açtılar. Açı 
lan ateş sonucu ağır yaralanan gençler Haydar- 


paşa Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar, Bu arada 
yarası ağır olan inşaat işçisi İsmail Yılmaz öldü. 

Olayda kullanılan otomobil daha sonra terk 
edilmiş olarak bulundu. 
Saldırı sırasında ölen ve 
yaralanan gençlerin sol 
eğilimli olduğu belirtildi. 


© İstanbul'da bir 
genç öldürüldü 


İstanbul'un Beşiktaş 


semtinde Serencebey yokuşunda 


Ömer Faruk 


ANKARA (ÖZEL) 


Töb-Der Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, 
Bursa'da 29 Eylül günü 
yapmak istedikleri mitinge polis ve jandarma- 
nin saldırmasını, bir tertip olarak niteledi. 


Ankara'da bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Gazioğlu, olayların başmimarının Bursa Vali 
Vekili ve Yardımcısı olduğunu söyleyerek, mitingi yapmaktan Vazgeçtikleri halde, saldırıya uğradıklarını açıkladı. 


Gazioğlu, Bursa'da 
düzenlemek O istedikleri 
miting ve yürüyüşün yasal 
işlemlerini de eksiksiz 
yerine getirdiklerini, valilerin, toplantıları erteleme yetkilerinin Anayasa 
Mahkemesi kararıyla kaldırıldığını belirtti. Bursa 
Valisinin, yasaları, çiğneyerek yürüyüşü yasaklamesi üzerine durumu Başbakan ve İçişleri Bakanlığına ilettiklerini de açıklayan Gazioğlu, aynca, 
300 öğretmenin gözaltına alındığı halde, mahkemeye çıkarılmamalarına 
değinerek, o“öğretmenlerin çoğu yaralı olduğu 
için mahkemeye çıkaracak yüzleri yoktu"dedi. 


Töb-Der Bursa'da 
öldürülen öğretmen Feh- 
mi Yıldırım ve daha önce 


TÖB-DER öldürülen üyeleri için 
bir günlük yas kararı aldı 


Bayraktar adlı bir genç 
tabancayla vurularak öldürüldü 

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda sol görüşlü olduğu 
belirlenen Bayraktar, aldığı kurşun yaralarıvla ağır yaralandı ve kaldr 
rıldığı Taksim İlkyardım 
Hastanesinde kurtarılamıyarak öldü. 


“Ankara'da 1 kişi 
öldürüldü 


Ankara'nın Siteler,Doğantepe mahallesinde önteki gece bir eve önce 
patlayıcı madde atıldı,daha sonra ateş edildi. Olay. 
da bir kisi öldü. 

Doğantepe mahallesinde bulunan 1121 numara. 
lı eve saat 23.40 sıraların 
da henüz kimlikleri saptanamayan kişilerce önce 
patlayıcı madde atıldı. 
Saldırganlar daha sonra 
evi otomatik silahlarla ta- 


radılar. Olay sırasında aynı evde misafir olarak kalan Arap Taşkaya adlı 
kişi ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurta 
rılamayarak öldü. 


öldürülen 70 üyesi için 
bugün yas tutulacağını da 
açıkladı. 
YURTSEVER 
ÖĞRETMENİN 
AÇIKLAMASI 


TÖB-DER içindeki 
muhalefet (gruplarından 
Yurtsever Öğretmen Grubu, TÖB-DER yönetiminin doğru bir kitle çizgisi izlemediği gerekçesiyle, bugün yapacağı yas 
boykotunu doğru bulmadığını açıkladı. 

Yurtsever o Öğretmen 
Grubu, bugünkü yöneticilerin kaptı kaçtı tutumuyla öğreti re damadan ve k ço- 
Gugun desteğini alma- 
an eyleme girişmesini eleştirdi. 

Bursa'da polis ve jandarmanın öğretmenlere 
saldırısını şiddetle kınayan Yurtsever Öğretmen 
Grubu, grevli, toplusözleşmeli sendika hakkının 
öğretmenlerin o vazgeçilmez bir hakkı olduğunu, 


ancak bugünkü TÖB- 
DER yönetiminin, öğretmen kitlesine fayda 


getirmeyecek şekilde davrandığını belirtti. 

Yurtsever Öğretmen 
Grubu, bugün derslerden 
önce, öğretmenlerle son 
saldırı olayını tartışarak, 
mümkün olan durumlar- 
da saldırıyı protesto 
amacıyla forumlar yapılmasını isteyecek. 


Acilciler <TİKP Polatlı 
İlçe binasına 


MRT kafası 


Tek yönlü bir kafadır. Dünyaya, Türkiye'ye, 
olaylara balık gözü gibi tek bir yönden bakar. 
Milyonlarca seyirciye ve dinleyiciye de onu yansıtır. TRT vasıtasıyla Moskova'nın değirmenine 
su taşıyan kafadır bu. 

Birleşmiş Milletler'de Demokratik Kamboçya hükümeti Kamboçya'nın yasal temsilcisi olarak kabul edilir. 

Bir de bakmışsınız MRT kafası bunu “devrik 
Pol Pot yönetimi” diye veriyor. Ne Kamboçya 
temsilcisinin, ne öteki ülkelerin konuşmalarından sözetmezken, Vietnam'ın söylediklerini 
uzun uzadıya anlatıyor. 

Bir ajans haberi bulur, Yanlı mıdır, yansız 
mıdır, doğru mudur, yanlış mıdır bakmadan üstüne atlar. Haber onun kafasındaki niyete uymaktadır ya, Yeter. 

Sovyetler Birliği , Çin ile ilişkilerini geliştirmek için çok olumlu davranıyormuş. Zaten 
Çin'de de artık herşey değişiyormuş. Mao her 
verden çıkarılıyormuş, eskimiş çoraplar gibi 
paspas yapılıyormuş, falan türünden bir haber. 

Sanki Çin en büyük devrimcisinden, bütün 
milli değerlerinden vazgeçse, MRT kafasının 
boyu büyüyecek. 

Bunu bütün halka haber diye yutturur. Yutturmaya çalıştığı yetmez gibi bir de olayı yorumlaması için mikrofonu mümtaz bir uzmana 
uzatır. Yeryüzünde ne kadar konu varsa hepsi- 
nin uzmanı olduğu iddiasındaki profesöre. 

O da alır mikrofonu, başlar anlatmaya: 

"Sovyetler Birliği, Çin ile ilişkilerde daha 
sağlam kartlara sahipti” der. =] 

"Çünkü" der, “bir kere Çin'de,tırnak içinde 
batılılaşmaya yönelik bir çaba vardır. Şimdiki 
rejim artık Mao zamanındaki rejim değildir. Bu 
yüzden artık Çin'in Sovyet rejimi burjuvalaştı, 
biz burjuvalaşmadık şeklindeki iddiası zayıflamıştır.” 

Tam siz, acaba Enver Hoca mı konuşuyor 
diye tereddüte düşmüşken , yorum bu kez Brejnev ağzına dönüşür: d 

“İkincisi de Sovyetler Birliği artık Üçüncü 
Dünya konusuda daha etkili davranmaya başlamıştır. Özellikle Küba vasıtasıyla Üçüncü Dünya ülkeleri üzerinde etkisi olan bir ülke durumuna gelmiştir." > 

Yani, Üçüncü Dünya ülkeléri üzerinde Afganistan'daki, Güney Yemen'deki, Etyopya'daki, 
Angola'daki türden bir etkinlik! 

kkk 

Kağıt paraların üzerindeki Atatürk resimleri- 
ne bir bıyık ekleniyor, bir de saç rötüşü yapılıvor, Böylece Hitler'e benzetiliyor. Altına PKK 
imzası atılıyor. Ve para piyasaya geri veriliyor. 

Bunun haber değeri yoktur. Herhangi bir uzmana sorup yorumlatılmasına da ihtiyaç yoktur, Başka ülkelerin, en büyük devrimcilerini 
paspas yapmasını zevkle bekleyenler, elbette 
kendi ülkesinin büyük devrimcilerine karşı da 
aynı davranış içinde olurlar. 

Doğu'da ve Güneydoğu'da çeşitli okullarda 
İstiklal Marşının söylenmesi yasaklanmıştır. 

Urfa'dan örnekler: 

Suruç Lisesi Müdür Muavini ve Vekili Sefer 
Büyükertaş; 

Lise öğretmenlerinden Şevket Soner; 

Mürşitpınar Nahiyesi İlkokul Müdürü Nihat 
Kaya. 

Parapara köyü İlkokul Müdürü AlfBozdağ; 

Suruç Atatürk İlkokulu öğretmeni Aziz Bozdağ; okullarında İstiklal Marşının söylenmesini 
yasaklamışlardır. 

Bu olayların ne haber değeri vardır, ne yorum. Bu yüzden oradaki muhabirine görev verip, 

bu olayları incelettirmeye de gerek yoktur. Bu 
mümtaz uzmana sorup yorumlattırmaya da. 

Mustafa Kemal'e, Kurtuluş Savaşına, ulusal 
değerlere böyle saldırılar yöneltilirken, bu kolat eğitici programlar yapmaya da hiç mi 
hiç ihtiyaç yoktur. 

MRT kafasına göre esas ihtiyaç, Çin'in Mao' 
dan, sosyalizmden vazgeçmesidir, burjuvalaşıp 
Sovyetler Birliği'ne benzemesidir. Sovyetler Biriği'nin , Türkiye de dahil, Üçüncü Dünyayı tahakkümü altına alma çabasının propagandasını yapmaya ihtiyaç vardır. 

Dedik ya, bu kafa, gayri milli bir kafadır. 


ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 


iki Dev-Solcuya 
ölüm cezası 
verdi 


ANKARA (ÖZEL)  lundukları belirtildi. 


biz saldırmadık» 


© Acilciler dağıttıkları bildiride, 
saldırıyı içlerinden tasfiye ettikleri * 
sol.pasifist” bir grubun 
yaptığını söylediler 


ADANA (ÖZEL) 

Adana'da Acilciler,önceki gün dağıttıkları bir 
bildiride, Türkiye İşçi Köylü Partisi Polatlı ilçe 
örgütüne yapılan saldırıda kendi amblemlerinin 
kullanıldığını belirterek bu saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdiklerini ve amblemlerini 
kullananların da kendi saflarından tasfiye ettikleri sol pasifist bir grup olduğunu belirttiler. 


Acilcilerin bildirisinde şöyle deniliyor: 


“Karanlık mantığın, provokasyonculuğun 
somut göstergesi olan bu adice davranışın 
THKP-C Acilciler ambleminin kullanılarak yaratılmak istenen provokasyonu egemen güçlerin hareketimize yöneltmekte olduğu saldırılârın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. 


Hareketimizin, sol pasifist sapmayı saflarından tasfiye ettiği ve Kitlelerle olan organik bağlarını hızla yoğunlaştırdığı bir dönemde, amblemlerimizin Kullanılarak, önümüzde birinci hedef olarak görmediğimiz ve mücadelemizin ni- 


teliğini bu tür saldırıların oluşturmadığı bir yö- 


nelimle, TİKP Polatlı İlçe! binasına yapılan saldırıyı bir provokasyon olarak nitelendiriyoruz. 
Kahrolsun 


provokasyoncu zihniyetler." ' 


İsmetpaşa Mahallesin- 
deki bir kahveye yaptıkla 
rı silahlı saldırı sonucu iki 
komandoyu öldüren, bir 
komandoyu ağır yaralayan iki Dev-Solcu, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince 
ölüm cezasına çarptırıldı. 

Dün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi,10 Temmuz 1977 günü İsmetpaşa Mahallesinde bir kahveye girerek Mehmet Ali 
Gözlem, Sıtkı Aydın æ 
dındaki komandoları öldüren Dursun Gümüş adlı komandoyu ise ağır yaralayan Necdet Adalı, 
Kemal Ergin, Ali Demirel 
Yunus Kıvılcım ve Osman Nuri Yazgan hakkında kararını bildirdi. 

Kararda, kahveye saldırıyı Devrimci Gençlik 
Örgütünün Dev-Sol grubuna mensup gıyabi tutuklu Ümit Savaş ile Arslan Törer'im planladığı, 
Necdet Adalı, Kemal Ergin ve Seyfettin Cem'in 


ise, 10 Temmuz 1977 
gecesi Necatibey caddesinden bindikleri bir 


taksinin şoförünü silahla 
tehdit ederek el ve ayaklarını bağlayıp Abidinpaşa çöplük mevkiinde 
bıraktıktan sonra, İsmetpaşa Mahallesinde Şeralettin Güneyli'ye ait kahveye silahlı saldırıda bu 


Sanıkların daha sonra 
evlerinde yapılan arama- 
da 4 tabanca, 60 adet 
mermi, 1 adet bomba, 1 
adet patlamaya hazır dinamitten yapılan bombi 
2 adet yarım dinamit lokumu, saatli bombada 
kullanılan bir saat ve çeşitli patlayıcı ve kimyevi 
maddeler bulunduğu â&- 
çıklandı. 

Kararda askeri mahkeme sanıkların eyleminin 
TCK'nun 142/2 maddesinde yer alan katliam suçunu oluşturduğu kanısı 
na varıldığını belirtti. 

Mahkeme, ölüm cezası 
verdiği Necdet Adalı ve 
Kemal Ergin için başkaca hafifletici sebep bulunmadığına karar verdi. 

Ali Demirel ve Seyfettin Cem için verilen ölüm 
cezası ise,hareketleri katliam eylemine yardımcı 
olmak düzeyinde kaldığından 10 yıl ağır hapis 

cezasına indirildi. 

Ölüme mahkum edilen 
Kemal Ergin, Ankara Kapalı cezaevindeyken kaçtığından yakalanması 

ıçin Askeri Savcılığa tezkere yazıldı. 

Sanıkları eyleme tahrik ve teşvik eden ve sanıklarla başka eylemlere” 
katılmış olan Aslan Törer 
ile ümit Savaş'ın aranma: 
sına devam edilivor. 


«3 Ekimi 1979 


Sanat Emeği dergisinin Ağustos 1979 
sayısında, Ruhi Su'nun, Bulgaristan'ın 
Blagoev kentinde düzenlenen Alen Mak 


Şenlikleriyle ilgili izlenimlerini okudum.” 
Ruhi Su, bu yazısında, şenlikten söz et-- 


mekle kalmamış, giderek Türkiye'deki 
ve dünyadaki müzik eğilimlerine ilişkin 
görüşlerini de belirtmiz 
" Ge 
ilerici Müzik” 

1971 sonrası Türkiye'sinde özellikle 
aranjman müziği türünde değişik atılımların ortaya çıktığını ve bu müzik türünün 


giderek yalnızca sözlerde yapılan değişikliklerle 'ilerici müzik' diye anılmaya baş- 


landığını kuşkuyla izleyen sayılı kişiler- . 


den biri Ruhi Su, Yazısında da bu kuşkusunu bir tümceyle belirtiyor: 


"Beatles'la ve bir pop müziği 
patlamasıyla dünyayı sarsan akım 
inanılmaz boyutlara ulaştı. Kulakların bütün ölçülerini ve alışkanlıklarını değiştirdi. 'Düşünmeyi bırak, 
yaşamaya bak' koşullandırmasıyla 
da egemen sınıfların ekmeğine yağ 
çaldı. Halbuki ana kaynağında böyle değildi bu müzik. Halkların özlemleriyle yüklü bir müzikti" (Sanat Emeği. Ağus. 79) ` 


Ruhi Su, dünya gençliğinin dinlediği 
ve ETKİLENDİĞİ emperyalist karakter- 
li müziği pek güzel tanımlamış. Gençlik kitlelerinin nasıl pasifize edildiğini 
vurgulamış. Ancak "Kulakların bütün 
ölçülerini değiştirdiği" savını pek anlayamıyor insan. Yazısının tümünü okuyunca 
Ruhi Su'nun da "Kulaklarının bütün 
ölçülerinin ve alışkanlıklarının" değiştiği 
sonucunu çıkarasım geliyor: 


“Anti-emperyalist duygular, bağımsızlık heyecanı egemen güçlerce 
henüz geçerli idi, Bu nedenle de bu 
yeni kültür akımına karşı bir korku 
duymuyor, tersine, değişen toplumun bir gereği sayıyordu bunu. 
Doğrusu bu dansların ve bu müziğin 
toplumdaki bazı tabuları ve 
baskıları kırması açısından yararı da 
oluyordu." (Sanat Emeği, aynı sayı) 


Ruhi Su yoz müziğin Türkiye'deki bazı 
tabuları kırdığını söylüyor. Acaba hangi 
tabuları kırmış? Kültür emperyalizmi, ben 
geliyorum diyecek değil tabii. Ruhi Su, 
hem müziğin emperyalist karakterinden 
söz ediyor, hem de "geldi ama yararı da 
oldu" mu demek istiyor acaba? 


Sokrat/tan 


sanat X edebiyat 


Ruhi Su'nun 
Bulgaristan anıları 


ve 
yeni kulak ölçüleri 


” Pop müziğine karşı duyduğum 
kuşkulardan tamamen 


kurtulduğumu söyleyemem” 


Şenlikte birçok pop grubunun dinlendiği anlaşılıyor yazıdan. Ruhi Su, bu müziğin şimdiki durumuna ilişkin birşey 
söylemiyor. Yalnızca kuşku duyduğunu 
belirtiyor. Bulgaristan gençlerinin, Çekoslovakya gençlerinin neden pop muzığiyle 
bu kadar ilgilendiklerinin tartışmasına girişmekten kacınıyor. Neden acaba? 

"Sosyalist" bir ülkenin düzenlediği bir 
festivale "sosyalist" ülkelerden gelen müzisyenlerin pop müziğiyle katılmalarının 
uyandırdığı bir etki mi acaba bu? Mantık 
açısından düşünüldüğünde hiç de güç 
değil Ruhi Su'nun amacını anlamak. Pop 
müziğini onaylatmak istiyor Ruhi Su, 
Festivalde pop müziği çalan grupları kınamak durumuna düşmekten çekiniyor, 
Tutucu durumuna düşmekten çekiniyor. 
Kulak ölçülerinden söz etmek ihtiyacını 
duvuyor. 


” Müziği ilerici yapan sözleridir” 

Oldukça yaygın bir değer yargısı olmaya başladı, müziğin sözleriyle değerlendirilmesi. Ruhi Su'ya sormak isterim. Bir müziğin yalnızca sözlerine bakılarak onun 
ilerici ya da gerici olduğu söylenebilir mi? 
Melike Demirağ, Timur Selçuk, parçalarında bol bol ilerici sözler kullanıyorlar. 
İlerici yapan ne,bu müzikleri? 

Ruhi Su'nun yazısından anladığım kadarıyla festivalde pop müziği stiliyle halklar arasındaki dostluk, kardeşlik duyguları, barış duyguları pekiştirilmiş. ABD' 
de de birçok festival yapıldı. WOODS- 
TOCK Festivaline 100.000 kişi katıldı. 


Butto/'ya 


TARİH BOYUNCA 


HAKSIZ 


Hazırlayan:| Necati 


DAVALAR 


GÜNGÖR 


©”Şunubilirim, şunu söylerim: 


Gerçeği bilmeyen alıktır, 


ama bilip de yalandır diyen 


katil sayılır” 


© "bilimin zenginliğine körükörüne © 
inanmak, bilimi yoksul bırakan 
nedenlerin en önemlisidir” 


Kakizisyon Mahkemeleri hakkında 


Bütün Ortaçağ boyunca kilise, sanat, 
felsefe, bilim ve edebiyat gibi insan düşüncesine dayanan, ondan türeyen uygarlık 
ürünlerine egemen oldu. Kilisenin onayını 
almayan bir yazının yayınlanması şöyle 
dursun, başkasına okunması bile yasaktı. Deney bilimlerinin bütün dallarında yazılan, düzenlenen yapıtların özellikle kilise tarafından denetlenmesi, incelenmesi 
gerekiyordu. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi... Ortaya atılacak yeni görüşler kilise öğretisine ve Kutsal 
Kitap'a uygun olmak zorundaydı. 

Kilise, deney bilimleri, kuramsal bilimleri yasaklamıyordu, ancak Kutsal Kitap 
ışığında denetleniyordu. Bu nedenle de 
birçok yapıt kiliseden gizleniyordu. 

Hıristiyan dininin ana ilkelerine, öğretisine, eğitim düzenine uymayan bütün 
görüşler, yasaklanıyordu. Bu yasaklara 


, uymayanların yargılanması, cezalandırıl- 


ması, bu konuda gerekli soruşturma ve 
koğuşturmaların yürütülmesi için oluşturulan kuruma Enkizisyon denilirdi. Bu 
sözcük Latince, araştırmak, izlemek anlamına geliyordu. 

Enkizisyon kurumunun kaynağı, Hıristiyan dinine uymayan davranışları, görüşleri cezalandırmayı uygun bulan Justinianus dönemine dek uzanır, Ancak bunun 
"yasal" kuruluş olarak ortaya çıkışı, 
yargılama, cezalandırma yetkilerini taşıması İ.S. 1000 yılından sonralara rastlar. 
Bu dönemlerde Avrupa'da "sapkın" diye 
nitelenen CATHARE akımı din düzenini 
sarsmaya başlayınca, bunu önleme yolları 
arandı, Bu akımla mücadele için 1233 yılında Enkizisyon kurumu ortaya çıktı. 

Enkizisyon mahkemelerinin bütün 
yargıları kesindi. Tanık dinlenmezdi. 
Önceleri ağır cezalar vermekten sakınmasına karşın, sonraları sık sık işkence 
cezaları vermeye başladı. 

Verilen cezalar yeni düşüncelerin, yeni mezheplerin, doğmasını engelleyemeyince, cezalar artırıldı, işkence türleri 
geliştirildi! Ölüm cezalarının uygulanış 
biçimleri çoğaltıldı! 

Kutsal Kitap'ın dışında ortaya atılan 
tüm görüşleri denetim altında tutan Enkizisyon kurumu, birçok bilim adamını, 
aydın kişiyi ateşte yakarak cezalandırdı. 


Yazı yazmak, konuşmak yasaklandı kimilerine, Kimileri zindanlara atıldı. Gözler oyuldu, diller kesildi"... 

Rönesansın bitimine dek egemenliğini 
etkisini sürdüren Enkizisyon, özgür düşüncenin yayılma gücü karşısında yavaş yavaş 
geriledi! Ve tükendi... 

19. Yüzyıl sonlarına doğru, özellikle 
insan ve türlerin kökeni sorunu ortaya 
atılınca, Kilise, bu görüşlerin Kutsal 
Kitap'a uymadığını, bundan ötürü gerçek 

olamayacağını ileri sürmekten öte birşey 
yapamadı. 

Günümüzde, Enkizisyonca yasaklanan 
kimi düşüncelerin Kilise çevrelerinde benimsendiği görülmektedir. 


Galile'ye gelince... 


Yıl, 1633. Ülke, İtalya, 

Dava Konusu: Dünyanın ve yıldızların 
durumu hakkında yeni görüşleri benimsemiş olmak. 

Davalı: 69 yaşında, birçok yaşlılık 
hastalıklarını üzerinde taşıyan bilgin Galile Galileo. 

Davacılar: Gerici din adamları; İtalya 
ve Avrupa okullarında ders veren Cizvit 
rahipleri. 

Evrenin merkezinin güneş olduğunu, 
dünya ile yıldızların onun çevresinde döndüklerini ileri süren ilk kişi, Sisamlı bir 

. bilgindir. Yüzyıllar sonra Kopernik, bu 
konuda eskilerin söylediklerini araştırarak, güneşin evrenin ortasında bulunduğunu ileri sürdü. Çağında değeri anlaşılmayan bu görüş, Galille tarafından yeniden ortaya çıkartılınca, din kitaplarına 
ve Kiliseye ters düştü. Ve Ortaçağ din 
adamlarının şiddetini üzerine çekti, 

Galile'nin evren, dünya, yıldızlar ve 
gökyüzü üstüne ileri sürdüğü yeni düşünceler hem tepki, hem de ilgiyle karşılanıyordu. 

Eskı bilgileri savunan "bilim adamlarıyla" Kilise mensupları ona, Galile'ye 
karşı savaş açmışlardı. Tyecho Brahe, 
dünyanın dönmediğini ileri süren "bilgin"lerdendi. Ama Galile onun kitaplarını da dikkatle ve ilgiyle okumaktan 
geri kalmıyordu. 

Zamanla Galile'nin çalışmaları bilimsel alandan çıkıp gerçek uğruna savaş haline by e Kilise adamları, ellerine 
"Kutsal İnançları Korumak” gibi çok 


Bu festivalde de barış, kardeşlik, sevgi 
duyguları iş'-ndi. Festivale katılan pop 
grupları "Kalk yerinden, haklarını iste", 
"Biraraya gelelim, çatlasın kapitalistler", 
"İnsanlar birbirine sarılsın, dünyadaki 
haksızlıklar düzelsin", "özgürlük istiyoruz" şarkılarını söylediler. Festivale katılan gençler, hemen düzenin değişmesi 
için çalışmaya başlayacakları yerde,içtikleri esrarın, LSD'nin miktarını artırdılar, 

Türkiye müziğini çok iyi bilen, türkülerini ve sazını sık sık dinlediğim Ruhi Su' 
nun "silahın geri tepeceği" anlayışıyla 
pop müziğine sarılmasını yadırgadım doğrusu, Geleneksel biçimiyle çalınan "Gelin 
Canlar Bir Olalım" türküsü, artık kitleleri 
biraraya toplamıyorsa, bunun nedeni 
müziğin eskiliğinde olamaz. Biraraya gelmeyi yirminci yüzyılın anlayışıyla çalmak 
ve söylemek gerekir. Pop müziğe bir seçenek çıkarmakla verilir bu miicadele, 


Hep bir ağızdan ve coşkunca 


Festivale katılan "Yeni Türkü" grubunun izlenimlerinin yer aldığı yazıda da 
pop müziğine değiniyor grubun elemanları 

"Bu konserlerde yabancı ülke 
sanatçılarının yanısıra Bulgar topluluklarına da oldukça geniş bir yer 
ayrılmıştı. Birkaçı dışında genellikle pop müziğine uyarlanmış şarkılar dinledik bu topluluklardan -Y eni Türkü, Sanat Emeği (aynı sayı) 

Grubun üyeleri de pop müziğinin Bulgaristan müziğiyle ne ilişkisi olduğu üzerinde düşünmüyorlar. Öteyandan Yunan, 
Şili müzikleriyle herkesin dans ettiğini ve 
bir ağızdan türkü söylediğini belirtiyorlar 
Teodorakis, Viktor Jara, Violetta Parra gibi müzikçiler kendi halklarının faşizmden 
çektiklerini ve halkın gücünü yalnızca sözle anlatmıyorlar. Müziği kemiklerinde duyuyor insan, bu bestecilerin türkülerini 
dinlerken. Pop müziğinin seçeneği olan 
devrimci müziktir, çünkü bunlar. 


Ruhi Su'nun müzik bilgisi ve Türkiye 
müziğine getirdiği şeyler tartışılamaz. 
Öte yandan bir dinleyicisi olarak,artık bir 
yara olmaya başlayan "ilerici sözlü pop 
müziği" ne karşı alacağı tavrı belirlemesini isteyenler çoğunluktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde pop müziğinin barış 
çağrıları yapması ve festivaller düzenlemesi, bir zamanlar ABD Vietnam'a tonlarca bomba yağdırırken gençlerin Woodtock festivalinde esrarla (o kendilerinden 
geçtikleri zamanları hatırlatıyor. Üzerine 
barış etiketi yapıştırılarak pop müziğiyle 
barış sağlansaydı, bağımsızlık sağlansaydı, her halde önce Bulgaristan bağımsızlığına kavuşurdu. 


güçlü bir silah aimışiardı. Birtakım asılsız 
iddiaların sahibi olan "bilgin"ler de din 
adamlarını destekliyorlardı. Bu arada Galile'ye» inanan-daha çok öğrencileri olan 
gençler-birkaç bilim adamı, soylu kişiler 
de vardı. Hatta, kimi din adamları da 
Galile'yi korumaya çalışmaktaydı. Örneğin, VIII. Urbano, Cizvit Rahibi Cristoforo Clavio gibi. VIII. Urbano, aydın bir 
din adamıydı. Cizvitlerin katı ve dar 
görüşlerine karşıydı. Galile'yi desteklediğini de zaman zaman belirtmekten çekinmiyordu. Bir mektubunda Galile için 
şunları yazıyordu: "Bu bir büyük adamdır. Onuru göklerde parlayan, yeryüzüne 
yayılan bu büyük adama karşı bir baba 
sevgisi duymaktayız," 

1624'te Galileye maaş da bağlatan 
Urbano, Galile'nin. bir önerisini, Kopernik'in yapıtlarını yasaklayan emirnameyi 
kaldırmayı göze alamıyordu. Çünkü Urbano, yenilik yanlısı olmasına karşın, 
gerici din adamlarının tepkisini göğüsleyebilecek bir kimse değildi. 

Galile bu arada "Suların Kabarması 
ve Çekilmesi Arasında Karşılıklı Konuşma" adlı yeni bir kitap yazdı. Yıl, 1631. 
Bunu yazdığında Galile 67 yaşındaydı 
Romatizma çekiyordu ve ayrıca yaşlılık sonucu olan birçok hastalığı da bedeninde taşımaktaydı... Kitabını Roma 
ya götürüp Kilise'nin Sansür Kuruluna 
sundu, Sansür, Kitabı tepkiyle karşıladı. 
Yeniden gözden geçirilmek üzere 
Rahip Stefani'ye verildi. Kitap, 1632 
de, "Dünya ile İlgili İki Büyük Görüş 
Üzerine Karşılıklı Konuşmalar" biçiminde yayın izni alabildi. 

Kitap yayınlandığı zaman ilgiyle 
karşılandı. Halktan kişiler bile merakla okuyordu; çünkü dili de oldukça 
açık seçikti. 

Gerici Kilise adamları ise, yeni düşünce tarzı yerle göğü alt üst ediyor 
yargısını attılar ortaya. 

Galile ise, Yüksek Din Kurulu'ndan 
aldığı izine güveniyordu. Ancak yapıtını sansürden geçirmek için yaptığı kurnazlıkların başına dert açacağını hesap 
layamiıyordu. Kitabın yalnızca başlan 
gıç ve son bölümlerini değiştirmiş, asıl 
görüşleri iç bölümlerde saklı tutmuştu 


YARIN: Galile yargılanıyor 


Suat Özyazıcı yaptığı açıklamada havayı 
gerginleştirmeye çalışanları eleştirdi ve 
Trabzon seyircisinin centilmen davranacağını belirtti. 


Faruk ilgaz: 
"Fenerbahçe, 
seyircisinin 
coşkusu 

ile inanılmaz 
sonuçlar alan 
bir takım” 


©'Normal şartlar altında 
Arsenal gibi bir takımı elemek 
mümkün değil” 


İSTANBUL 

İnönü stadında bugün Arsenal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin tur için 
hiç bir şansı yok. Deplasmanda rahat 
maç almakla tanınan Arsenal, İngiltere" 
de yapılan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 
yenmişti. 

Karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz,Fenerbahçe'nin zaman zaman 
inanılmaz sonuçlar aldığını, bu maçta 
da böyle bir durumu ortaya, çıkabile- 


ceğini söyledi. E 

EAA i Söyle” 

"Arsenal yalnız ilk turu geçmeyi 
değil, Avrupa Kupa Galipleri Kupasını 
hedef almış bir kulüptür. Fenerbahçe 
bu yılistikrarsız bir kulüp görünümünde. 
En güzel oyunlarını en zor rakiplerine 
karşı, Arsenal'e ve Galatasaray'a karşı 
oynamıştır. Normal şartlar altında Arsenal gibi güçlü bir ekibi elemek müm 
kün değildir. Fenerbahçe bugünküformu ile yerli bir takımı bile 3 farklı yenememiştir. Buna karşılık Fenarbahçe, seyircisinin coşkusu ile inanılmaz sonuçlar alan bir takımdır. İlk dakikada gol 
atabilirsek, bu moral ralçı ka ba 
mızda mümkündür. Gol atmak için vy 
nayacağımızdan Arsenal'in kontratakları 
çok tehlikeli olacaktır." 


Özyazıcı: 


Trabzon 
Hajduk 


B.Ostrava 
Orduspor 


“Trabzonspor seyircisi centilmendir. 
Bunu maçta da 


gösterecek...” 


“Tur atlamamız çok zor” 


NAMIK KURTOĞLU 


TRABZON'DAN BİLDİRİYOR 


Hajduk maçı öncesi kendisiyle görüştüğümüz A. Suat Özyazıcı, maçın 
çok zorlu geçeceğini, sahada iyi bir 
mücadele olacağını, bu durumun seyirciyi memnun edeceğini söyledi. 

İstanbul basınında çıkan haberlerin 
tamamen geçersiz olduğunu söyleyen 
A. Suat Özyazıcı: 

"Trabzon seyircisi centilmendir. Bu 
maçta da centilmenliğini gösterecektir. 
İstanbul basınının bu tutumunu protesto ediyoruz. Yapılacak en ufak taşkınlığın Trabzonspor'a; nelere patlayacağını seyircimiz çok iyi bilmektedir. 
Önümüzde birKopenghang maçı tecrübe- 


si var 


Seyircimiz bu maçta olanların 


Trabzonspor'a.ne kadar zarar verdiğini hatırlamaktadır"' dedi. 

Hajduk maçı hakkındaki görüşlerini 
sorduğumuz A. Suat Özyazıcı: 

“Altay maçının ilk yarısındaki oyunumuzu tekrar edersek Hajduk'u yeneriz. Fakat bu,tur atlarız demek değildir. Hajduk çok iyi bir takım. Zamanında açılıyor, zamanında kapanıyor. 
Tur atlamamız çok zor. Fakat şunu 


söyleyelim , Yugoslavya'da 


yaptığı terbiyesizce harekete, oyna- 


Surjak'ın 


yacağımız iyi bir oyunla cevap vere- 


ceğiz''dedi. 


Kendisiyle görüştüğümüz Trabzonspor Genel Sekreteri Nizamettin Al- 


gan, - 


İstanbul basınında çıkan ha- 


berlerin yüz kızartıcı olduğunu söyledi. Algan, "çıkan bu haberin amacı beyinleri bulandırmak, maç öncesi gergin bir ortam hazırlamak ve maça 
seyircileri bu şekilde göndermektir”de- 


di. 


Kaleci Adem İngiltere'deki ilk maçta 
surpriz bir oyun çıkarmıştı. Bu akşamki maçta aynı başarısını bakalım 
tekrarlayabilecek mi? 


Almanya’ 42 4 yüksek atlayıcı 
bu yıl 2.30” u aştılar 


SPOR SERVİSİ 

Alman yüksek atlayıalarn büyük bir hızla 
Moskova Olimpiyatlarına 
hazırlanıyorlar. 

1979 yıh Alman yüksek atlamacıları için altın 
yıl oldu. Antrenör Tan- 
Go'nun yeni bir yöntemle çalıştırdığı 4 atlayıcı- 
nın hepsi, bu yıl içinde 
2.30'u aştılar. 

Dietmar Mögenburg 
Carlo Thranhardt, Gerd 
Nagel ve Andre Schnei- 
der'den meydana gelen 


atlayış. yaparken. 


Alman basınının "Yüksek uçucular " 


bu dörtlü arasından, Mögenburg'un 2.32'yi aşmasi Alman spor çevrelerinde büyük sevinç yarattı. 
Mögenburg'un elde ettiği 
bu der:ce aynı zamanda 
dünyada yılın en iyi derecesi sayılıyor. 2.34'lük 
derecesiyle halen dünya 
rekorunu elinde bulunduran Rus atleti Yatşenko,bu yıl önemli bir 
aşama yapamadı ve Mögenburg'un arkasında 
kaldı. 

Halen 2.30'u aşan atletler arasında Rus Gri- 


diye adlandırdığı dörtlüden Gerd Nagel bir 


goryev, Polonyalı Wszela 
ve Doğu Alman Lauterbach bulunuyor. 


Dörtlünün başarısına 
geniş yer veren Alman 
basını, Moskova Olimpiyatlarında bu dalda en az 
bir madalya beklediklerini belirtmekten kaçınmıyorlar. 

Spor dergilerinde 
"Yüksek uçucular'olarak 
değerlendirilen dörtlünün 
Moskova Olimpiyatların- 
da nasıl bir derece alacakları merakla bekleniyor. 


iyi derece sini yaptı. 


Orduspor, Ostrava karşısında tur için oynayacak 


Zemzem: “Tur 
için oynayacağız” 


OSTRAVA 


Orduspor, bugün Ostrava'da, B. Ostrava ile karşı: 
laşacak. 4 takımımız arasında tura en yakınaday olan 


tur Şansı, 
yok 


Avrupa Kupalarındaki 
temsilcilerimizden Galatasaray bugün Yugoslavya'da Kızılyıldız ile karşılaşıyor. 

Bugün yapılacak olan 
karşılaşmada , Galatasaray'ın tur için hemen hemen hiç şansı yok. İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmada maç berabere sona ermişti. 

Kızılyıldız karşısında 
tur atlamalarının çok zor 


Bbür 


eni 


Orduspor bu maç için oldukça iddialı. 

2-0'lık avantajla bu maça çıkacak olan Orduspor 
katı bir defans uygulamayacak. 

Teknik Direktör Fevzi Zemzem yaptığı açıklama: 
da, "tur atlamak için Çekoslovakya'ya geldiklerini" 
belirtti ve "tur için oynayacağız" dedi. 


Galatasaray'ın 


Süha Özgermi 
olduğunu belirten Galatasaray Genel Sekreteri 
Süha Özgermi, “gerçekçi 
konuşmak gerekirse | Kjzılyıldız karşısında -tur 
atlamamız çok zor. Ancak şansımız da var” şeklinde konuşuyor. 


34 ve olaylar 


İkinci buluşma... 


Fenerbahçe Arsenal'i eleyebilir mi? Eleyebilirdi... Önceki senelerin Fenerbahçe takımı 
olsaydı. Ligin altıncı haftası geçti. Fenerbahçe takımında kimlerin oynayacağını, kimin 
hangi yerde oynatılacağını kimse bilmiyor. Ne 
basın, ne taraftar, ne falan ne de filan... bir tahminde bulunabiliyor. Temmuzdan bu yana hazırlık dönemi, form kazanma dönemi, deneme 
maçları döneni daha bilmem bir sürü dönem 
geldi geçti. Fenerbahçe'nin durumunda olan 
birkaç takım daha var. Bu durumda TV reklamında olduğu gibi taraftarların sesi duyulacak galiba: Yöneticilerimiz uyuyor mu?.. 

Fenerbahçe'nin Londra'da bile beraberlik 
koparabileceğini daha önce belirtmiştik. Olmadı, Ama Arsenal'i eleyemesek bile bu sınavdan 
alnımızın akı ile çıkabiliriz. Maçın 90 dakika 
olduğu, maç bitimine dek durmadan koşmak, 
mücadele vermek gerektiği unutulmamalı. Tan- 


rı yardımcı olsun, 


Trabzonspor ne yapar? Ne yapıp yapsın. 
Önce Yugoslavya'da karşılaşılan çirkin hareketlere sportmence karşılık versin. Sonra Yugoslav kalesine iki gol çaksın... Bu yeter de artar bile. Tüm ülke sporseverleri Trabzonla beraberdir. Trabzon bunu başaracak güçtedir. 

Başarıları en içten dileğimizdir. 

Galatasaray'ın şansı çok az. Takımın teknik 
kadrosu yeni değişti. Takımın form durumü 
iyi değildi. Üç-beş günde form kazanmak olanaksızdır. Zaten formda olsalardı Diyarbakır 


maçını kazanırlardı. 


Önerimiz, saha veya adam markajı biçiminde de olsa bilinçli bir savunma uygulamaları, 
dileğimiz bir gol atma olanağı bulmalarıdır. 

Orduspor'un avantajı oldukça iyi. Korumak 
olanağı var. Yalnız Avrupa sahalarında tecrtibesizliği düşündürücüdür. Seyircilerin gürültüsü- 
ne patırtısına kulak vermeden 90 dakika çalışmak gerek. Karşılarındaki gol yemeyen takım 
değil, bir gol atmaları Çekleri elemeye yeter. 


Şansları bol olsun. 


p 
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AP Kars... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nuşmalarını yaptıktan sonra gittiği Göle Belediye 
binasında . Oturur 
ken meydana geldi. Saldırganlar Dursunoğlu'nun bulunduğu ikinci katın karşısındaki binadan atılan borayla Dursunoğlu'nu ağır 
yaraladılar. Dursunoğlu 
saldırıda aldığı yaralar sonucu olay yerinde öldü. 

Olaydan sonra güvenlik 
kuvvetleri ateş edilen bina- 
da ve çevrede geniş aramalarda bulundu. Aramalar 
sonucu altı kişi gözaltına 
alındı. İsimleri belirlenen 
üç kişinin de aramalarına 
başlandı. 

Kars Valisi Orhan Pirler 
olaydan sonra ilçeye takvi- 
ye güvenlik kuvvetleri gönderildiğini açıkladı. 


DEMİREL, 
DURSUNOĞLU'NUN 
KATİLİ HÜKÜMETTİR' 
DEDİ 

pa Genel Başkanı 
Süleyman Demirel partisinin Kars senatör adayı 
Sali Dursunoğlu'nun 
öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada "Dursunoğlu'nun katili hükümettir"' dedi. 

Demirel açıklamasında özetle şöyle dedi: 
"Kars'ta seçim güvenliğinin olmadığını dün söyledim. Kars'ı bu hale getirenler utansın. Salim 
Dursunoğlu'nun katili 
hükümettir. Mücadelemize metanetle ve vakarla 
devam edeceğiz." Demirel ayrıca Kars AP İl Baş- 


kanı İsa Bozdemir ile 
Dursunoğlu'nun  âilelerine başsağlığı telgraf- 


ları çekerek başsağlığı dileğinde bulundu. 


ECEVİT'İN DEMECİ 
Ecevit, Dursunoğlu" 
nun öldürülmesi üzerine 
bir açıklama yaparak olayı kınadı. Ecevit açıklamasında "Bu tür saldı- 


rılarla ve cinayetlerle ülkemizde seçimleri engellemeyi düşünenler varsa, 
Türk halkının demokratik haklarını kullanma azmini asla sarsamayacaklarını bilmelidirler" 
dedi: 

ECEVİT BUGÜN 
BAŞLAYACAK OLAN 
ERZURUM-KARS 
GEZİSİNİ İPTAL ETTİ 

Ecevit'in partisince 
daha önce planlanan ve 
bugün başlayacak olan 
Erzurum ve Kars gezisinin Dursunoğlu'nun öldürülmesi üzerine "'Kars 
halkının acısını paylaşmak için" iptal edildiği 
açıklandı. 

OĞUZ AYGUN'UN 

DEMECİ 

Adalet Partisi Ankara 
Milletvekillerinden Oğuz 
Aygün THA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 
meşru düzenden ve rejimden uzaklaştırabilmek için birtakım merkezlerin ve gücünü dışardan alan teşekküllerin 
yoğun bir çaba içinde olduğunu söyleyerek "Hiç 
olmazsa böyle bir şehitle 
tüm partiler içlerinde çöreklenmiş alçak niyetler- 
den silkinebilmelidir. Aksi halde memleketimiz 
kötü bir akibete duçal 

edilecektir" dedi. 
DURSUNOĞLU 
KİMDİR? 

Selim Dursunoğlu 
1939 yılında Kars'ın Ardahan ilçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlayan Dursunoğlu liseyi 
Kars'ta tamamladı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunu bitiren Dursunoğlu çeşitli yerlerde 
kimya mühendisi olarak 
görev yapmaktaydı. Dursunoğlu bu yıl AP'den ön 
seçimlere katılmış ve birinci sırayı almıştı. 


Yüksel Çakmur... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


tan sonra, PTT binası 
önünde polisler tartıştıkları bir genci sürükleyerek ekip otosuna bindirmek istediler. Bunun 
üzerine, PTT binası önündeki kalabalık polis- 
«lerin elinden genci kurtarmak amacıyla ekip otosuna doğru yürüdüler 
ve polislerle halk ;arasında çatışma çıktı. Çatışma, jandarma komandoları tarafından önlendi. Sıkı güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü Yozgat'ta, olaylardan sonra 
üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Gençlik ve Spor Baka- 


nı Yüksel Çakmur, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, AP ve MHP'yi sert 
bir dille eleştirdi. Çakmur, özetle şöyle konuştu: "CHP hükümeti, 14 
Ekim seçimlerinden daha 
güçlü çıkarak halka hizmetini sürdürecektir. 
Türk halkı cephecilere 
ders Vetecektir. Bu istifalar para babaları tarafından planlanmaktadır. 
3-5 bakanın istifası ile 
Ecevit hükümeti düşmez. 
Cepheciler ara ve kara rejimlerle de olsa iktidarı 
ele geçiremezler. Zor 
günlerin partisi olan CHP 
hükümeti, ülke sorunlarını kısa zamanda çözecektir." 


TELEVİZYON 


11.55 HABERLER 
TUW MUZIK 


13.03 SEÇİM KONUŞMALARI 
70.80 TÜRK HALK MüZIĞI VE 


TORK SANAT MOZIĞI: 


Serbülent Yasun türküler, Hülya Sözer şarkılar 


söylüyor. 


70.30 HABERLER 


21.15 MINIK KONSER 
Z ZU EĞİM 
71.58 TELEVIZYON FILMI 


Yönetmenliğini Herb 


Vailerstein'in yaptığı ve 


başrollerini Do Svenson, Yvette Mimieux, Clint 


Valker'in paylaştıkları 
yayınlanıyor. Olaylar, 
geçmektedir. 


13.00 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış,program ve 
Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11,05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Türküler 

15.20 Hafif Müzik 
15.40 Türküler Geçidi 


TRTZ 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

11.05 Şarkılar 

12.00 Küçük Konser 

12.40 Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Geleneklerimiz 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
09.03 Barok Müzik 
10.45 Saz Eserleri 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 
12.06 Fransızca Haberler 
12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 konser Saati 
“14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün konseri 


Kardaki İzler adlı film 
bir kayak merkezinde 


17.45 Hafif müzik 

20.12 Türküler ve oyun 
Havaları 

21.30 şarkılar 

(THA) zisa haberler 

22.40 Türküler 

23.00 haberler 

00.02 Unutulmayanlar 

00.55 Günün Haberlerin- 
den. özetler 

01.00 Program ve Kapanış 


13.30 Olayların Içinden 
16.20 Arkası Yarın 

20.00 Karme Fasıl 

20.30 HABERLER 

21.00 Radyo Tiyatrosu 
23.30 HABERLER 

23.35 Çeşitli Sololar 
23.55 Program ve Kapanış 


17.00 türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 
17.06 Fransızca Haberler 
19.57 Kuçük Konser 
21.00 Çağlar Akımlar 
Ve Müzik 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 
22.06 Fransızca Haberler 
22.09 Gecenin Getirdikleri 
23.00 Çarşamba Konserl 
24.00 Gece ve Müzik 
—01.00 Program ve Kapanış 


CHP İİ... 
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yanıtlarken , Adana'da 
son aylar içinde tırmanan anarşiyi ve çözüm 
yollarını değerlendirdi. 
Adana'nın , Türkeş'in seçim bölgesi olmasının,yoğunlaşan olaylar bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekerek 
“gördüğümüz kadarıyla 
MHP'nin bitişi sürüyor. 
Bu bitişin feveranı var 
Adana'da. Adana'da 
Türkeş ve partisi bitmiştir. Tabanını yitiren MHP, 
Adana'da terörün teşvikçisidir"' dedi. CHP İl Başkanı Albay, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: 

"MC döneminde Adana, özellikle sağ eğilimli 
polislerin yatağı durumuna getirildi. Bu polisler 
görev yaparken düşüncelerinin esiri oldular. Buntar, bugünkü hükümet döneminde de tamanen temizlenmiş değil. © * 

“Özellikle Emniyet 
örgütü içindeki bazı kişilerin Emniyet Müdürünü 
öldürenlerle en azından 
görüş birliği içinde oldukları kanısındayım." 

Adana'da Sıkıyönetimin etkin olamadığını 
belirten Albay, "'Sıkıyönetim > kalksaydı, rahmetli Emniyet Müdürümüz terörün üstesinden 
gelirdi" diyerek, bir avukatın öldürülmesi, bir 
avukatın (o yazıhanesinin 
kurşunlanması ve Emniyet Müdürünün öldürülmesinin aynı yerlerde 
meydana geldiğine dikkat çekti. Bunun Sıkıyönetimin aldığı önlemler açısından manidar olduğunu söyledi. 

Adana'da alınacak en 
etkin önlemin, suçluların 
yakalanması ve böylece 
halka güven verilmesi olduğunu söyleyen CHP 
İl Başkanı, "kolluk kuvvetlerinin dolaşrıası suçun önlenmesine engel 
oluşturmaz"' dedi. 


MSPİL BAŞKANI 

MSP İl Başkanı İsmet 
Aytekin de yaptığı degerlendirmede, Adana'da 
Emniyet Müdürünün öldürülmesinden sonra alınan önlemlerin yerinde 
olduğunu . söyleyerek, 
Adana'da Maraş olayları 
yaratılmak istendiğihi,ancak başarıya ulaşılamadığmsileri sürdü. ''Yönetim 
şu ahda tarafsız d 
diyen MSP Adana İl 
kanı, "Sıkıyönetim ise 
gevşektir, terör karşısında gücünü daha etkin olarak göstermelidir, Türkiye genelinde bölünen 
polis örgütünün, en fazla 
acısının ve yanlışlığının 
duyulduğu il Adana'dır" 
diye konuştu. 

AP ADANA İL 
BAŞKANI 
Adana AP İl Başkanı 


ce özgürlüğü 


den aldığı 


nemez. 


bulunmayan 


yer almamaktadır. 


ildir” 


Metin Tolay ise olayları 
Ecevit hükümetinin izle 
diği genel politikaya 
bağlayarak, "CHP anarşistlerden desteğini çeksin, olaylar durur" dedi. 

Tolay, Adana'da polis 
örgütünün solun emrine 
girdiğini ileri sürerek, 
“Emniyet teşkilatının geniş bir revizyona tutulması gerekiyor''dedi. 

MHP İL BAŞKANI 

MHP Adana İl Başka 
nı Akkülah ise Adana da 
olayları (o tezgahlayanlar 
"polis teşkilatıdır'' iddiasını Ortaya attı. 


——— 
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Olay üzerine bir açıkla 
ma yapan Trabzonspor 
Başkanı Şamil Ekinci "son 
derece üzgün olduğunu" 
belirtti ve Surjak'tan özür 
diledi. 

Öte yandan Hajdut 
Split takımı Teknik Direk 
törü Tomislav İviç can güvenliklerinin bulunmadığını belirterek gerekli önlem 
lerin alınmasını aksi takdirde maça çıkmayacaklarını belirtti. 


Arsenal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 
ve Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Galatasaray' 
ın tur için şansları: hemen hemen hiç yok. B. 
Ostrava ile oynayacak 
olân Orduspor'un 2-0'lık 
avantajı var. Takımlarımız içinde tur atlama 
şansına en fazla Orduspor sahip. Trabzon'da 
yapılacak olan maçta ise 
Trabzonspor tur atlama 
için oynayacak. 


FKÖ Başkanı 
Arafat 
Türkiye” ye 
geliyor 


ANKARA (AA) 
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi 
Başkanı ve Filistin Devrim Kuwetleri Genel 
Komutanı Yaser Arafat, 
Türkiye'yi resmen ziyaret etmek üzere 5 Ekim 
günü Ankara'ya gelecek. 
Arafat, Başbakan Bülent 
Ecevit tarafından resmi 
bir ziyaret için Türkiye" 
ve davet edilmişti. 
FKÖ'nün Türkiye 
Temsilciliği görevine başlayan Ebu Firaz, Arafat' 
ın Türkiye'yi en kısa 
zamanda ziyaret edeceğini, güven mektubunu 
sunarken Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e 
açıklamıştı. 


Doğu Perinçek'in gözaltına alınması olayı 
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yoksa, orada demokratik yapı 
nın, demokrasinin bulunduğunu iddia etmek 
imkânsızdır. Anayasamızın model olarak benimsediği Batı tipi demokrasilerde, düşüncesini açıklamasından dolayı, hiç kimse takibata 
maruz kalmamaktadır. 

Anayasanın 19 maddesi düşünce özgürlüğünü temel özgürlükler arasında saymış, bu konuda sınırlama getirmemiştir. 

Öyleyse, Anayasanın getirdiği bu temel özgürlüğe saygılı olmak ,demokrasinin en temel 
şartıdır. Bir yazı,şunu ya da bunu 
edebilir. Bir yazı,bazı çevreleri memnun etmeyebilir. Memnuniyetsizliğin veya rahatsızlığın 
tepkisi, insanları gözaltına almak olamaz. Yazının içeriğine bakılır. Suç var mı, yok mu? Varsa 
yasal işlem uygulanır. 


.rehatsız 


YAZIDA YALAN HABER YOKTUR 


Basında kanlı gömlekleri sergilenenlerin avukatıyım. Savunucusu bulunduğum, Mustafa 
Şen ölümden dönmüştür. Şu anda faşist katiller. 
yarayı 

Cinayet işlemeyi sanat edinmiş, insan öldürmeden duramaz hale gelmiş, eli kanlı katillerle, 
şu ya da bu sebeple cezaevinde bulunan insanları, aynı koğuşta tutmanın bu sonuca götüreceği 
ta baştan belliydi. Mustafa Şen ve arkadaşları- 
nın vekili olarak 12 Temmuz 1979 tarihinde An. 
kara Sıkiyönetim Komutaniığına başvurarak, 
koğuşların ayrılmasını istemiştim. Birçok avukat bu türden taleplerde bulundu. Birçok insanın kanı akıncaya kadar o uygulamaya devam 
edildi. Şimdi koğuşler ayrı. Ancak diğer sanıklar MHP'lilerin koğuşlarının önünden geçmek 
durumundalar. Can güvenliği hâlâ sağlanmış de- 


kafasında taşımaktadır. 


Necmiye Yükselen isimli avukat, görüşmeye 
gittiğinde, İç Emniyet Amirinin hakaretine 
maruz kalmış, boğazı sıkılmıştır. Avukat Necmiye Yükselen bu olay sebebiyle, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına ve Barolar Birliğine 
başvurmuştur. Barolar Birliğinde, saldırıya uğrayan avukatların ilki olmadığı, baska olayların 
da olduğu kendisine söylenmiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığından "'gizli' 
kayıtlı, 17 Ağustos 1979 günlü yazıda, vekaleti 


Arif Ulusoy isimli 


kişiyi görüşme kağıdına yazdığı için, İç Emniyet Amirinin normal görevini yaptığı bildirilmiş 
tir. Avukat Yükselen, cevabi yazısında, ilgili İç 
Emniyet Amirinin imzasını taşıyan görüşme kagıdını sunmuştur. Bu kağıtta, Arif Ulusoy ismi 


Meslektaşlarımıza 
eleştiri 
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görevlerini doğru yapabilmesi mümkün 
değildir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 
Başyazarımız Doğu Perinçek'i gözaltına 
almasını eleştiriyoruz. Bu türden uygulamalar Sıkıyönetimin amaçlarına ulaşmasını engeller ve kargaşalık isteyen güçlere cesaret verir. Mamak'ta bazı olaylar 
olmaktadır. Biz, cezaevinde huzur olmasını istiyoruz, Başyazarımız da aynı amaçla bir yazı kaleme almıştır. Ancak, 
yazıya Komutanlığın gösterdiği tepki.yazı 
yazanı ve uyarı yapanı cezalandırmak olmuştur. Biz ülkemizin iyiliği ve anarşinin 
m yenilgiye uğratılması için bundan böyle y 
I, de uyanlarımıza devam edeceğiz Ancak % 
böyle bir tutum Türkiye'nin bugün içinde /M 
bulunduğu sıkıntıların ortadan kaldırıl- p 
masına ve düzlüğe çıkılabilmesine yar- 7 
dımcı olur. 

Gazeteci arkadaşlarımızın da aynı tutumu almasını beklerdik. Ülkemizin önemli 
bir buhran geçirdiği ve altından kalkılması güç sorunlarla karşı karşıya olduğu ortadadır. Merkezi Moskova'da olan kargaşalık güçleri ve MHP durumu dahada 
içinden çıkılmaz bir hale getirmek için 
ellerinden geleni yapıyor. 

Zorluklar, yürekli ve açık bir siyasetle / 
aşılabilir. Bugün, yapılan hatalara göz yu- Y 
mulması, yarın daha da içinden çıkılmaz 
güçlüklere neden olur. Türkiye'nin bugün- 
Jere .gelrmesinde geçmişte yapılan hataların ve bu hatalar karşısında kayıtsız kalmanın rolü büyüktür. 

Bir siyasi partinin lideri bir sorunu bir 
makale ile dile getiriyör ve bunun sonucu 
gözaltına alınıyor ve elleri kelepçelenerek 
sorgulanıyor. Gazeteci arkadaşlara, kamuoyuna ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına soruyoruz. Böyle yapılarak anarşi 
önlenebilir mi? Bu uygulama anarşinin 
son bulmasını isteyen ve bu uğurda mücadele eden güçleri zaafa uğratır. Anarşi 
mihraklarıyla kelle koltukta mücadele 
eden, bu yüzden karanlık güçlerin saldınsina uğrayan, yöneticileri öldürülen bir 
partinin başkanı tutuklanırsa, o ülkede 
çıkmaz devam eder. 

Yapılanlara sessiz ve seyirci kalmak 
ise, hem Sıkıyönetime, hem de ülkemize 
pahalıya mal olur. Doğu Perinçek'in bir 
an önce serbest bırakılarak, yapılan hata- 
nın son bulması en büyük dileğimizdir. 

Gazeteci arkadaşlarımızın, sorunu bir 
ülke ve özgürlük sorunu olarak ele almalarını ve buna uygun davranmalarını diliyoruz. Bu hem mesleki bir görevdir, hem de 
ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda vatandaşlık ödevidir. 


Y / / MM 
Denktaş... 
(Baştarafı 1. Sayfada) (o yükseltmemek için New 


taki Birleşmiş Milletler York gezisini iptal etti- 
Genel Kurulunda, Kıbrıs’ ğini açıkladı. 
ta toplumlararası görüş- Denktaş demecinde, 


melerin başlatılmasına 
ilişkin olumlu bir gelişme 
kaydedildiğini © belirtti. 
Denktaş, bu nedenle, politik harareti daha da 


Kipriyanu'nun, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın 
gerçeklere aykırı olduğunu da ileri sürdü. 


Özetle, Doğu Perinçek'in yazısında gerçeğe 
aykırı hiç bir haber bulunmamaktadır. Yazı 
tutukluların can güvenliğinin sağlanması için 
ilgilileri göreve çağırıcı niteliktedir 

Gözaltına almanin diğer gerekçesi ise, Türk 
Ceza Kanununun 311. maddesinin 2. fıkrasına 
muhalefet. Bu maddede belirtilen ceza bir günden başlamaktadır. Bir günden başlayan “ezayı 
gerektiren bir fiil sebebiyle, insanların apar topar gözaltına alınmasının hukuk açısından izahı 
yapılamaz . 

SİYASİ PARTİ 

Akşamın karanlığında apar topar gözaltına alınan ve Emniyette sabahlattırılan kişi, bir siyasi 
partinin genel başkanıdır. Anayasanın 56. maddesin: 
de, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçil 
mez unsuru olduğunu belirtmiştir. Vazgeçilmez 
unsur olmak, demokrasinin kurulması ve yaşamas! için, siyasi partilerin zorunluluğunu ve bu 
arada siyasi partilerin sorumluluğunu ifade etmektedir. Öyleyse, toplumun belli kesimlerinde- 
ki aksaklıklarda, en önce siyasi partilerin sesini 
yükseltmesi, demokrasinin sağlığı açısından gereklidir. 

Normal bir insanın açıklayabileceği bir hususu gene! başkanın açıklamasında, başvurulan 
bu uygulama, demokratik yapının büyük yara 
alması sonucunu doğurmuştur. Siyasi parti liderlerinin düşünce açıklamasında uğradığı bu 
yasal olmayan tutum, Anayasanın getirdiği bu 
açık hükmü ihlal edici niteliktedir. 


Ülkemizde anarşinin kol gezdiği bir gerçektir, Sıkıyönetimin ilan sebeplerinin başında, anarşiyi önlemek gelmektedir. Yine Türkiye'de 
anarşiye karşı en açık, en net, en cesur tutumu 
Türkiye İşçi Köylü Partisi ile Doğu Perinçek'in 
başyazarı bulunduğu Aydınlık gazetesi almıştır. 


Aydınlık gazetesinde, Doğu Perinçek'in pek 
çok başyazısı yayınlandı. Yazılarda, anarşi konusunda tahliller getirildi ve yetkililerin anarşi 
konusunda tedbir alması, kaynağa yönelmesi 
istendi. 


Anarşi konusunda yurekli tutum alan Doğu 
Perinçek, anarşiyi önlemek üzere ilan edilen 
Sıkıyönetimce gözaltına alındı. Tezada bakınız. 


Ulkenin içinde bulunduğu çalkantılı duruma, hep düşüncenin açıklanmasına gem vurularak gelindi. Doğru uyarılara kulak asılmadı. 
Tam tersine doğrunun söylenmesi bastırıldı. 


Doğu Perinçek, Mamak Cezaevindeki kötü 
durumun düzeltilmesi için ilgilileri uyarmıştı. 
Güzel olanı, bundan faydalanarak durumu düzeltmekti. Ama tersi tercih edilmiştir 
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Diyarbakır'dan Ankara'ya dönerken uçakta, 
seçimler ve sonrasına ilişkin sorularımızı cevaplayan MSP Genel Başkanı 
ile aramızda şu konuşma 
geçti: 

Aydınlık- Sayın Erbaran, Güneydoğu Anadoluya yaptığınız seçim 
gezisinden dönüyorsunuz, 
Oradaki ve bütün Türkiye'deki durumu nasıl de- 


değerlendiriyorsunuz. se 
çimlerden ne umuyor 
sunuz? 


Erbakan-Bu husustaki 
kanaatimizi daha önce açıklamıştık. Altı Güneydoğu Anadolu ilinin altısında da senatörlükleri 
MSP alacaktır. Şahsi kanaatimiz odur. Hedeflerimiz bellidir. 

Bu seçimlerde MSP, 
Konya (milletvekilliğini 
ve on senatörlüğü almayı 
hedef almıştır. 

Aynı zamanda da, oy 
nisbeti itibariyle eskiden 
aldığımız oylar, 29 vilayette geçerli oyların yüzde onuydu. Şimdi oy 
nisbetini yüzde 20'ye yük 
seltmeyi hedef almış bulunuyoruz. 

Bunlardan daha da önemli olarak hedefimiz, 
50 milvon memleket ev- 


mı şöyle: 


ladı. 


dakika konuşacaklar. 


dı. 


saatinde yayınlanacak. 


AP Milletveki 
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çıklaması özetle şöyle 
“Ülkemizin içinde 
bulunduğu durumun 
nezaketiyle (o bağdaşmayan sorumsuzluk örneği 
tutumlar karşısında, özellikle bu tutumların seçim 
propagandalarının başlamasıyla birlikte her ge- 
Çen gün bir artış göstermesi karşısında TBMM' 
nin bir parlamenteri olarak bir bildiri yayınlamıştım. 

"Bildirimin muhtevası 
her türlü yanlış anlamaya 
fırsat vermeyecek kadar 
açık olmasına rağmen, 
bâzı yayın organları bildi 
rimi kendilerinin işine gel 
diği şekilde ifadeler kul 


lanarak vermek yolunu 
seçmişlerdir. 
"Kendimi açıklama 


yapmak zorunda hissetti 
ğim olaylar ülke çapında 
büyük kargaşalıklar doğ 
masına yol açacak kadar 
önemli addetiğim olaylar 
dır" diyen Gaziantep AP 
Milletvekili Ocak, daha 
sonra Şöyle devam etli: 

"Burada tekrar vurgulamakta fayda görürüm 
ki , Türkiyemizin huzur 
ve istikrarının yolu, 'Uzun vadeli hükümete taraftar değiliz. Hükümeti 


yıkacağız dedikse biz 
kuracağız demedik ya' 
şeklindeki, milletimiz 
üzerinde tereddütler u- 


yandıran gölgeli beyanla 
rı dikte eden politikacı 
lardan geçmemektedir ve 
geçmemelidir 
"Hükümetin yıkılma 
sına ancak Millet Meclisi 
üyeleri karar verirler. Al 
ternatif göstermeden hü 
kümet yıkılamaz. Bu ka 
rar, parlamentoda parli 


Radyo ve TV'deki 
seçim konuşmaları programı 


Siyasi partiler yöneticilerinin 14 Ekim Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimleri dolayısıyla radyo ve televizyonda bugün yapacakları konuşmaların progra- 


18.03— 18,13: MSP 

i8:16 — 18:20. AB 
18.29 — 18.39 MHP : 
18.42— 18.52: TSİP : 
18.55 — 19.05: SDP : 
19.08 — 19.18: TİP : 
19.21 = 19.81 CGP: 
19:34 — 19.44: CHP : 
19:47 —'19 57 TBP : 


Seçim konuşmaları nedeniyle 
Radyonun haber bülteni 
saatinde değişiklik yapıldı 


14 Ekim Senato üçte bir yenileme ve milletvekilliği ara seçimlerine katılacak dokuz siyasi 
partinin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları, dün saat 18.23'de baş- 


Seçime katılacak siyasi partiler dün yirmişer 
dakika konuştular. Bugünden itibaren de onar 


Propaganda konuşmaları dolayısıyla haber 
bültenlerinin yayın saatlerinde değişiklik yapıl- 


Propaganda konuşmalar nedeniyle radyonun19.00 habe bülteni 20.30'a alınırken, televizyonun 20.30 haber bülteni yine aynı saatte yayına girecek. Propaganda konuşmalarının son 
günü olan 13 Ekimde ise, radyonun 19.00 haber 
bülteniyle, televizyonun 20.30 haber bülteni, 


Erbakan: “Konya Milletvekilliği... 


ladına gerçekleri 'duyurmak ve hakkı tebliğ gtmektir. İnşallah bu “üç 
hedefimizin üçüne de 
ulaşmış olacağız, 


HÜKÜMETİN AKLI 
VARSA 


Aydınlık-Sayın Erbakan, parlamento aritmetiğinde önemli değişiklikler var, seçimlerden 
sonra da yeni değişiklikler bekleniyor. Bu durum 
da ne gibi gelişmeler olabilir? 

Erbakan-Bu hükümet 
şimdiden Meclis ekseriyetini kaybetmiştir. Meclis 
kapanmadan kaybetmiştir. Bir ay Meclisten kaç 
tı ve tatile girdik. Tatil 
esnasında Meclisteki aritmetik, hükümetin daha 
da aleyhine gelişmiştir. 
Ondan dolayı şu anda 
Meclis çoğunluğuna daya 
nan bir hükümet yoktur. 

Meclis açılır açılmaz 
bu hükümet aklı varsa 
istifa etmelidir, aklı yok 
sa, ki icraatta akıllı olduğu gözükmüyor, o zaman 
Meclis tarafından düşürülecektir. 

Biz MSP olarak şu anda herşeyimizi 14.Ekim 
seçimlerindeki hedeflerimizin tahakkukuna tah- 


sis etmiş bulunuyoruz. 
15 Ekime ait hiç bir şey 
düşünmüyoruz. 


MHP İLE HÜKÜMET 
KURULMASI 
Aydınlık.— Seçim 
kampanyası sırasında 
MHP konusunda bir dosya yayınladınız ve bu par. 
tinin cinayetlere katıldığını açıkladınız. Böyle 
bir partinin de katılacağı bir hükümette yer almayı ya da dışarıdan desteklemeyi düşünüyor musunuz? 

Erbakan—Demin de 
söylediğimiz gibi, biz 15 
Ekimden sonrasını düşünmüyoruz. Türkiye'nin 
meselesi hangi hükümet 
kurulacak, kim onu des 


tekleyecek, nasıl bir koalisyon kurulacak meselesi değildir. Milli Selameti, 
nasıl en süratli iktidara 
getireceğiz meselesidir. 


Türkiye'nin başka mesele, * 


si yoktur. Çünkü kurtuluş Milli Selametin tek 
başına iktidara gelmesindedir. 

Aydınlık—Peki, bu 
ne zaman mümkün olabilir? 

Erbakan—Bunun en kı. 
sa zamanda olmasını temenni ediyoruz. Bu 
seçimden sonra ümit ediyorum ki, milletimiz de 
aynı şeyi düşünecektir. 
Bunu en kısa zamanda 
nasıl tahakkuk ettireceğimizi değerlendireceğiz ve 
gayret edeceğiz. 


“Demirel: “CHP-MSP... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 


CHP-MSP Koalisyonu 
üzerine de görüşlerini 
açıklayan Demirel şunları söyledi: 

“Koalisyon yapsınlar. 
Kendilerini yine kurtaramazlar, Hükümetiz di- 


yorlar, hükümet üstüne 
hükümet mi kurulur? 
Kursunlar bakalım, 


üstüne bir tane daha, Üst 


. üste bir sürü hükümet. Ne 


Necmettin Erbakan 
Süleyman Demirel 
Alparslan Türkeş 
Ali Kar 

Aydın Köymen 
Nihat Sargın 
Turhan Feyzioğlu 
Bülent Ecevit 
Mustafa Timisi 


ANKARA (ÖZEL) 


gruplarında görüşülerek 
oluşturulabilir. Yoksa 
günlük gazetelerden başlayarak köy kahvelerine 
kadar bu münakaşanın bü 
yütülmesi, vatandaşın kafasında yarattığı endişeler bakımından son derece tehlikelidir." 

Mehmet Atilla Ocak açıklamasının son bölümünde, ülkemizin bugün 
siyasi istikrara ve devlet 
otoritesinin hakim kılın 
masına muhtaç olduğunu 
kaydederek, parlamento 
mensuplarına büyük görevler düştüğünü hatırlatt 


Balıkesir’ de 
AP ve CHP 
araçları taşlandı 


BALIKESİR (AA) 

Önceki gün Balıkesir" 
de seçim çalışmalarından 
dönen AP ve CHP araç 
ları taşlandı. Ayrı za 
manlarda meydana gelen 
olaylar sonucu 3 kişi 
yaralandı 

Önceki gün saat 20.00 
sıralarında Balıklı koyun 
de meydana gelen ilk 
olayda, CHP İl yöne 
cilerinin bindiği aracın 
camları atılan taşlarla k 
rıldı 

Saat 21.00 sirali 
meydana gelen ikinc © 
layda, Viedanive Maha 
lesindeki seçim galima 
larından dönmekte 
Adalet Partililer 
lere 


olan 
"sein 
hayr" “ox Ne 
hesap sor Sloganlar 

saldiran bo grubun an k 
taşın 


ları sonueu 


araçlar hasar gordu 


bu, Truva atı gibi, Piza 
Kulesini de geçtiler." 

Kars ve Artvin'de sæşim güvenliği olmadığını 
söyleyen Demirel, Cumhurbaşkanının bu konudaki sözlerinin hiç bir 
şeyin teminatı olmayacağını, seçim güvenliğini 
sağlayacağı konusunda 
hükümete güvenmediklerini ifade etti, "Evinden 
sokağa çıkamayan adam 
nasıl hür olacak? Kars ve 
Artvin korkmaktadır" diyen AP Genel Başkanı 
şöyle konuştu: 


""14 Ekim seçim güvensizliğinden doğacak 
milli irade ve bu iradeye 
vaki olacak saldırılara 
karşı, kimin ne yapacağı 
açıklanmalıdır. Ben hükümete havale ettim diyor- 


ya 


sa, bizim bu hükümete 
güvenimiz yoktur. Cumhurbaşkanının sözleri bu 
vahim durumun tescilin- 
den ibarettir. Ben bunu 
yirmi aydan beri bağır 
yorum. Hükümet politikasının iflas ettiği ve 
Kars'ta çetelerin hakim 
olduğu görüşünü tekrarlayan Demirel, "bu ilimizde herkes terörün dek, 
şetinden sinmiştir. Bunun hamisi de hükümettir" dedi. Demirel, Kars'a 
gitmekle büyük bir yaraneşter vurduğunu 
söyleyerek, "Türk askeri 
sokak bekler hale getirilmiştir. Kars'ı bu hale 
getiren, devletten maaş 
alan çetelerdir . Millet 
bu kötü idareye kızgındır" dedi. 

AP Lideri, Ecevit'in, 
Karaaslan'ın istifası ile ilgili sözlerini de eleştirerek şöyle dedi: 

"Çatıdan kiremit uçar. 
sa çatı akar. Çatısı akan 
evde oturulamaz. Kök ve 
gövdenin sağlamlığı ile 
hükümet oolunabiliyorsa, 
gidene neden kızıyorlar? 
Kendisine destek sağlandığı zaman iyi, çekince 
kötü oluyorlar. Söyledikleri zırvadır.'» R 


Urfa'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
verek ilçesinden gonderilen jandarma birliklerince gece geç saatlerde bastırdan silahlı çatışmada 
Ali İstemil, Elif Uzunagaç, Hüseyin Uzunağaç, 
Mehmet Uzunağaç adlı 
kişiler otomatik silahlarla vurularak öldürüldüler. Olayla ilgili iki 
aileden 12 kişinin arandığını bildiren yetkililer, 
köyde geçici bir asayiş 
karakolunun kurulduğunu söylediler. 

Birecik ilçesinde de 
dün, akşam saatlerinde 
meydana gelen glayda iki 
kisi öldürüldü, Kan davası 
nedeniyie meydana geldiği bildirilen olayda, Ali 
Özkınacı ile kardeşi 
Mehmet Özkınacı'yı 
Hükümet Caddesinde tabanca ile yaylım ateşine 
tutarak öldüren Mehmet 


İncegül, Müslim İncegül 
ile Salih İncegül adlı kişi 


ler yakalandı. Olayda ay- 


rıca Kadri Atmaca adli 
bir “de seken kurşun; 
la bacağından yaralandı. 

öte yandan, Siverek 
ilçesinin Karabahçe köyünde Sakine Delibalta 
adl kadın, önceki gece 
evine baskın yapan silahh bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan kimliği 
belirsiz sanığın yakalanmasına- çalışılıyor. Bu 
arada Urfa'nın Halepli 
mevkiinde önceki akşam 
saat 21.30 sıralarında Urfa Lisesi 2: sınıf öğrencisi Hüsein Çoban (17) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı 
tabanca ateşi sonucu 
ağır şekilde yaralanarak 
Urfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 


MHP'li bir katil Bilecik'i 
Tuzaklı köyünde saklanıyor 


BİLECİK (ÖZEL) 


İstanbul Cağaloğlu 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğünde 
yönetim memuru olarak çalışan Mustafa Sevinç'i Sögüt'te İsmail 
Tuzak'lının dükkanında 
öldüren MHP Söğüt İlçe 
Başkanı Ali İhsan Erkan, MHP'lilerin etkin 
olduğu Tuzaklı köyünde saklanmaktadır. Köy 
lüler, Ali İhsan Erkan'ın 
gündüz bir evde uyuyup 
geceleri diğer evlere dolaşmaya gittiğini ve köy 
deki MHP'lilerin evlerin 
de misafir olduğunu 
söylüyorlar, 


Tuzaklı'ı yurttaşlar 
durumu jandarma karakoluna bildirdiler. Fa- 


kat Başçavuş Muzaffer 
Yeğe'nin bu konuda 
hiç bir şey yapmadığı 
görüldü. Tuzaklı'lı yurttaşlar bir gece Söğüt İlçe Başkanını, Ferit ve 
Ali Osman adlı MHP' 
lilerle birlikte Bursa'ya 
özel bir otomobille ipek satmaya giderken 
gördüklerini belirtiyorlar. Tuzaklı köyünden 
Erol Bedii adlı evli ve 
iki çocuk babası bir 
MHP'linin de gene aynı 
köyden, 70 yaşındaki 
bir kadının zorla ırzına 
tecavüz ettiği,ancak kadının jandarma karako- 


luna yaptığı şikayetle- 


rin, başçavuşların yanlı 
tutumundan dolayı cevapsız kaldığı da biliniyor. 


Ecevit :“Sandık... 


(Baştarafı 1. Savfada) 
çimin çare olamayacağı 
havasını yaratarak, halkta 
bezginlik oluşturmak isteyen kimi siyasal çevreler, sanki el altından işbirliği içindedirler" dedi. 

Ecevit, 21 aylık iktidarları döneminde sağlı 
sollu şiddet eylemcileri- 
nin birbiri ardına yakalandığını, yakalananlar 
arasında çok sayıda MHP 
üyesi, yöneticisi ya da 
taraftarı olduğunu söyledi. 

MHP'nin cezaevindeki 
taraftarlarına moral vermek için hükümetin düşeceği propagandası yap- 


tığına işaret eden Ecevit. 


bu konuda ellerinde 
kesin belgeler bulunduğunu söyledi. 


Ecevit, çocuk yaştaki 
bu sağ eylemcilerin ceZâevlerinde de suç işlemeye 
devam etmelerinin nedeninin, sürdürülen bu propaganda olduğunu sö 
ledi. 3 


Ecevit, çeşitli grupla- ż 


nn işgali altında bulunan 
yüksek öğrenim kurumlarının CHP'nin hükümet 
olmasından sonra her 
düşünceden gencin banş 
içinde eğitim görebildiği 
yerler haline geldiğini savundu. 


R 
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Afganistan ve Pakistan’ a 
yönelik yayınlarda 
"islami” konular ver alıyor 


Aydınlık 


7 parlamenter önerge verdi 


Moskova Radyosu: 
”Allah bizi korusun” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Moskova radyosunun Pakistan ve 
Alganistan için yaptığı programın 
haberler bölümü “Allah Bizi Korusun" 
cümlesi ile son buluyor. Konuya ilişkin haberi veren Reuter ajansı, haber 
ve yorumlardan oluşan sözkonusu radyo programında, son günlerde dini konulara çok önem verildiğine dikkat 
çekiyor. Öte yandan Hafızullah Amin' 
in iktidara geldiğinden bu yana Kabil 
radyosunun programlarında büyük bir 
değişiklik yapıldığı bildiriliyor. Kabil 
radyosunda çeşitli dini konuların 
işlendiği ve her gün belli saatlerde Kur' 
an okunduğu da ajansın haberinde yer 
alıyor, Bilindiği gibi,Amin iktidara geldikten sonra yaptığı ilk basın toplantısında, ülkesinde refah ve özgürlüğün 
olduğunu ileri sürmüş, Afganistan'la ilgili bütün haberlerin ABD ve Çin tarafından yayıldığını iddia etmişti. 


Bir Türk balıkçı, 


Yunanistan” a sığındı 


ATİNA (ÖZEL) 
Bir Türk balıkçısı Yunanistan'ın Kalimnus adasi Liman Müdürlüğüne teslim olarak , Yunanistan'da iş bulup çalışmak istediğini söyledi. Hasan 
Gürbüz adında,45 yaşındaki balıkçı 
Rodos'a gönderildi ve ilgili mercilere 
teslim edildi. 


ünlü sanatcı, bir Doğu köyündeki ilişkileri içeren ” Hazal” filminde başrolü oynayacak . 


TürkanŞoray: ” Halkın sorunlarını 
içermeyen yapıtlarda 
oynamayacağım" 


ib 


© Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing ve Federal Almanya 
Başbakanı Helmut Schmidt. İki lider, ülkeleriarasındaki ticari ilişkileri, 
üçüncü Dünya ile ekonomik ilişkileri ve doların durumunu görüştüler. 


Giscard’ la Schmidt ortak 
savunma konusunu görüştüler 


BAHA TARGÜN 

Fransa Devlet Başkanı Giscard 
d'Estaing, yanında Devlet Bakanı Barre 
ve Dışişleri Bakanı Francois Poncet olduğu halde Federal . Almanya'ya iki gün 
siren bir ziyaret yaptı . Alman Devlet 
Başkanı Karl Carstens'i de ziyaret eden 
Giscard d'Estaing, çeşitli bakanlarla 
güvenlik konularında görüşmeler yaptı. 
Dün Federal Almanya Başbakanı Schmidt ile d'Estaing'in yaptıkları toplantıda iki devlet adamının savunma meselesini ele aldıkları bildirildi. Hatırlanacağı gibi Fransa'da yapılmakta olan nükleer çalışmalara bir Alman firması da özel olarak katılmıştı 
ve bunun yankıları sürmekteydi 
Şimdi iki devlet başkanının bu özel 
durumu, ,değistirin artık iki ülkenin 


atom ile ilgili ortak çalışmalar 
konusunda kararlar almaları bekleniyor. Federal Almanya Savunma Bakanı Apell'in ABD'de olmasına rağmen 
yanına konusundaki gelişmeler ele 
alındı 


FEDERAL ALMANYA 
SAVUNMA BAKANI 
APELL WASHİNGTON'DA 


Apell, Federal Almanya'nın 
NATO'ya savunma katkısının yüzde 
3 olması yerine 1.5 olması şeklinde alınan kararı ABD makamlarına bildirmek 
için Washington'a gitti, Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Apell, 
bu yüzde 1.5'un gerekçesi olarak,diğer 
NATO ülkelerinin katkılarının da düşük olmasını gösterdi. 


r 
| 
| 
| 
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ABDULLAH KURTAY "Hazal filminin konusunun 

Necati Haksunun "Kutsal geçtiği köyde, gerçekten de 
Ceza" adlı yapıtından alınan hiç yol yapılmamış. Anadolu'nun 
“HAZAL” filminde "Hazal'i geri bırakılmış bu yöresinde, ula- 


canlandıracak olan Türkan Şoray, "Bundan böyle, halkın yaşaminı, sorunlarını içermeyen yapıtlarda rol almayacağım" dedi. 

"Hazal" filminin hükümet 
programında yer alan "Köye 
Ulaşım" projesini destekler doğrultuda olması nedeniyle, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz'un, filmde oynayacak 
oyuncular onuruna verdiği kokteylde, gazetemize bir demeç 
veren Türkan Şoray şunları söyledi: 


şım, bin bir güçlükle yapılmaktadır, Film, yol yapımına karşı çıkan bu doğu köyündeki tutucu 
çevrelerle, yoksul köylülerin savaşımını yansıtmaktadır. 

"Bu konu yıllardır hayal 
ettiğim, fakat şimdiye kadar oynamadığım, toplumun bağrından 
kopmuş bir konudur. Zaten, 
uzun zamandır film setlerinden 
uzaktaydım. Bundan böyle, benim hedefim bu tür konuları işleyen -yapıtlarda oynamak olacaktır." 


Türk Sinemasının ünlü Yıldızı Türkan Şoray, 
muhabirimiz A bdullah Kurtay 'a bilgi verirken. 


NİYAZİ TERZİ 


Hollandalı 7 parlamenter, verdikleri bir önergeyle MHP'nin 
Hollanda'daki faaliyetlerinin soruşturulmasını istediler. Ana Muhalefet Pârtisi (Emek Partisi) 
milletvekillerinden De Boois ve 
Reothof, Hıristiyan Demokrat 
Partiden Van Der Broek, 1966 
Denıokratları Partisi milletvekili 
Brinkhorst, Radikallerin Siyasi 
Partisinden Becners Pasifist, Sosyalist Parti'den Van Der Spek, 
Hollanda Komünist Partisinden 
Wolf, soru önergesini imzaladılar. 

Parlamentonun büyük bir kesi 
mi tarafından desteklenen önergede, MHP'lilerin Hollanda'daki 
faaliyetlerine ilişkin olarak önlem alınması isteniyor. 

Önergede,Türkler arasında terörün araştırılması, bu konuda 
ne gibi önlemler alındığı ve bu 


BAHA TARGUN(FRANKFURT) 

Avrupa Türkiye Halk Birlikleri 
, Federasyonu (HBF) MHP ile ilgili 
araştırmalarının sonuçlarını 
Alman basınına açıkladı. 

HBF, MHP'nin kimi katil, kimi 
kaçak, kimi de görevli olarak Almanya'ya gönderilmiş çeşitli militanlarının isimlerini açıklayarak 
basın toplantısını başlattı. 1978 
senesinde İstanbul Üniversitesi talebelerine yapılan bombalı saldırı- 
nın yöneticilerinden ve çeşitli diğer saldırılardan suçlu olarak aranmakta olan Evner Tortaş'ın 
Mainz'da olduğu, Türkiye'den 
diplomat pasaportuyla ve MHP 
milletvekili Ali Gürbüz'le birlikte 
çıktığı, Hergün'ün genel yayın yönetmeni Enver Altaylı'yla birlik- 


tür örgütlerin devlet yardımı görüp görmedikleri soruluyor; Bütün bu soruların Adalet, İçişleri 
ve Kültür Bakanlıklarına yönelik 
olduğu bildiriliyor. 

Ülkenin doğu bölgesinde yer 
alan Gyhderland Bölgesi Eyaletler (o yöneticileride hükümete 
başvurarak bozkurtların ve bunlar gibi faşist yöntemlere başvuran aşırı uç örgütlerin yasaklanmasını istedi. Aşırı uç örgütler- 
den, HTİB (Hollanda Türkiyeli 
İşçiler Birliği) gibi, TKP güdü: 
mündeki örgütlerin kastedildiği 
bildiriliyor. 

Geçen çarşamba günü yapılan 
bir toplantıdan sonra, bölge eyaletleri yöneticileri hükümete yaptıkları başvuruda yalnız bozkurtlar ve onlar gibi faşist yöntemler 
uygulayan örgütler konu edildi. 
Bu açıklamalar Türkiyeli işçiler 
arasında hoşnutlukla karşılandı. 


MHP'li katiller Almanya'da sığınma 


hakkıalıyorlar 


HBF, Ülkücü Türk Derneklerinin, 
MHP'nin yurt dışı örgütü 
olduğunu Alman basınına açıkladı 


te 30 Martta Mainz'da yapılan bir 
toplantıya katıldığı açıklandı. 

HBF, Tortaş'ın, Mainz-Rüsselsheim ve Frankfurt çevresindeki 
gizli MHP yöneticisi olduğunu ve 
Eppershausen'da bir işçinin ölümüyle sonuçlanan MHP saldırısının başında bulunduğunu da açıkladı. 

Malatya, Elazığ ve Erzincan 
çevrelerindeki saldırılarda silahlı 
eylem ve cinayet suçlarından aranmakta olan Süleyman Yetkin'in 
de Almanya'da olduğunu belirten 
ve Essen-Kray'da oturduğu yeri 
açıklayan HBF yetkilileri, Yetkin" 
in Almanya'da da suç teşkil eden 
eylemlere giriştiğini ve son olarak 
bazı öğretmenleri tehdit ettiğini 
bildirdiler. 


MHP'nin faaliyetleri şimdi de 
Hollanda Parlamentosunda 


Ecevit daha hareketli, 
Demirel sıkılmadık el bırakmıyor 


Demirel ve Ecevit'in otobüsteki davranışları da farklı. Ecevit ön koltukta 
oturuyor ve kendisini karşılayanlarla otobüsten inerek konuşuyor (Üstte) 
Demirel ise, otobüsün ortalarında oturuyor ve camdan koluyla başını sık 
sık çıkararak kendisine uzanan elleri sıkıyor. Demirel her eli sıkmaya 
büyük özen gösteriyor (Altta). 


muhabirimizin sorularını yanıtlarken. 
UA H 

Karsu: “ön seçim 
H 7 

sistemi kalkmalıdır” 


Kısa bir araştırma sonucunda, Nurettin 
Karsu'yu Beyrut Otelinin lobisinde yakaladım. Beyrut Oteli, Erzincan'da kaldığı 
sürece Karsu'nun çalışmalarını yürüttüğü, 
seçmenleri ile ilişkilerini düzenlediği bir 
yer. Ben kendisini bulduğumda da, yine 
CHP'li seçmenler etrafını sarmışlar, Karsu" 
nun Ankara'yla yaptığı telefon görüşmesini 
dinliyorlardı. Nurettin Karsu, kimbilir hangi seçmenin, hangi işi için telefonda esiyor, 
gürlüyor, bağırıp çağırıyordu. Bir süre konuşmasının bitme. ni bekledikten sonra ta- 
| nıştık, kimliğimizi belirttik ve sorularımızı 


amaa ye ira 


—— ra 


ERA AEP 


yönelttik. Aşağıda kendisine sorduğumuz 
soruları ve aldığımız cevapları bulacaksınız. 
$ Soru: MHP ön seçimlerden önce Erzin- 
| can'da sağ partilerin bir bağımsız aday etra- 
| finda birleşmesini önermişti. AP ve MSP' 
© den destek bulmayan bu görüş gerçekleşseydi, sonuç üzerinde etkileyici olurmuydu? 
| Cevap: Hayır, CHP Erzincan'da tüm sağ 
Ü partilerden daha güçlüdür. Onun için böyle 
| bir olasılığın, sonuca fazla bir etkisi olmazdı. 
|| Soru: Erzincan MSP İl Başkanı AP lehi- 
İ ne partisinden istifa etti. Bu durumda MSP' 
den AP'ye kayacak bir kısım oy, seçim so- 
İ nucunda ne ölçüde etken olacaktır? 
| Cevap: MSP Erzincan'da gücünü yitirdiği 
f için, seçimlerde kimi destekleyeceği,sonu- 
| cu etkileyemez. 
} Soru: Erzincan'da ön seçim süresince 
İ bazı partilerin Alevi-Sünni ayrımı yaptığı 
f konusunda söylentiler yoğun. Bu konuda 
f CHP'nin tutumu ne olmuştur? 
Cevap: Türkiye'nin birçok bölgesinde 
| olduğu gibi Erzincan'da da Alevi ve Sünni 
İ halk birarada yaşamaktadır. Biz demokratik-sol bir parti olarak milliyet, mezhep, 
din ayrımı yapmaksızın insanlara hizmet 
götürmeyi amaçlarız. Temel öğemiz,insanlaro hizmet götürmektir, hümanizmdir. 
Soru: Görüşlerini aldığımız CHP'li taban, 
ön seçim sisteminden ve aday Avni Aksu' 
f nun kişiliğinden Poşnut değil. Bu konuda- 
Í ki gözlemleriniz ne doğrultuda? 
| Cevap: Erzincan'da, özellikle kırsal ke- 
| simde uTayımız tutulmamaktadır. CHP Er- 
| 
İ 


zincan'da çok güçlü, kaybedersek sadece 

adayımızın isabetsiz seçimi sonucu kaybedebiliriz. Buna neden ön seçim sislemidir. 
Bu sistemde parı». çok olan, Şok vasıta tu- 

| tabilen kazanıyor. Peki, fakir halk çocukf ları ne olacak. 

| Soru: Konuştuklarımızın ışığında Erzincan'da seçim sonucunu nasıl değerlendiref| biliriz? 

| Cevap: Bütün olumsuz etkenlere rağmen 

CHP'yi Erzincan'da kimse yıkamaz. 


CHP'li seçmenin kırgın olduğunu belirten 
Mollaköy Muhtarı Hamdi Erkenci, (sol başta) köylülerle birlikte tuz dağıtıminda. 


Erzincan’ 


KORHAN ATAY 

"Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, aynı ailenin çocukları gibiyiz. Niçin birbirimize düşman olalım? Düşman gelse, öldürmek için 
adam -seçmeyerek , hepimize birden saldıracak. 

"Değil halkı, mahalleyi, bir aileyi bile bölüp birbirine düşürdüler. Hangisi Başbakan 
olsa öteki bağırıyor. Hepsi birbirinin aleyhinde. Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye bölmüşler, bunların hangisi düşman? Bizim içimizde 
düşman yoktur. Düşman dışarda. Biz birbirimize düştükçe dışardakilere fırsat veriyoruz ia 
diyordu Erzincanlı Bekir Yavuz. Okuması 
yazması yoktu, 57 yaşında olduğunu söylemesine karşın en az 70'inde gösteriyordu. 

MHP YILLAR BOYU ALEVİ—SÜNNİ 

AYRIMINI KIŞKIRTTI 

Erzincan'ın nüfusunun yarısını Aleviler, diger yarısını Sünniler oluşturur. İki mezhepten halk yıllar boyu olaysız hirsrada yaşaya. 
gelmiştir. Ancak 1973'lerde Erzincan'da 
MHP'nin boy göstermesi ile bazı değişiklik - 
ler olmağa başladı. MHP, çeşitli tahrik ve saldırılarla suni mezhep çelişkileri yaratmaya, 
doğan kargaşa ortamından kendi hesabına 
güç toplamaya çalıştı. Bu taktik sayesinde 
belirli bir gelişme de gösterdi. 1973'de 2 bin 
900 olan oy sayısını 1977'de 18 bin 100'e 
çıkardı. Fakat bugün halk, MHP'nin gerçek 
yüzünü gördüğü ve anarşinin kaynaklarından 
biri olduğunu tespit ettiği ölçüde kendisini 
yalnız bırakmaktadır. 

CHP'NİN SEÇİM TAKTİĞİ 

MHP bu şekilde gerilerken, ön seçimlerin 
hemen akabinde halkla yaptığımız görüşmelerde şöyle ilginç bir manzara ile karşılaştık: Halk,ön seçimler süresince, bazı CHP'li 
aday adaylarının ve onları destekleyen milletvekillerinin kendi adaylarını kazandırabilme kaygusu iie geniş ölçüde Alevi-Sünni ayrımı yaptıklarını Hleyilerin büyük çoğunluğu CHP'lidir) söylüyor. » 

Hatta kimilerinin," Eğer bize oy vermezseniz Sünniler hepinizi keserler. Sizi ancak 
biz kurtarırız"! diyecek kadar işi ileri götürdükleri, bazı parlamenterlerin ise Alevilik 
propagandası yapan bantlar doldurduğu, 
kendisini "Pir" ilan etmeye kalkışanlar olduğu, dilden dile dolaşan söylentiler arasın- 
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Erzincan'daki bu siyaset sonucu, CHP 
1973 ve 1977 seçimlerinde sağladığı yüzde 
45-47 dolaylarındaki oy oranının bir bölü- 


DAA E i r 


Bekir Yavuz, irt-Türk, Alevi-Sünni diye 
bolmuşler bunların hangisi düşman? Bi- 


zim içimizde düşman yoktur. Düşman dışarda." 


münü kaybedecek kanımızca. Gerek senatör 
adayı Avni Aksu'nun kişiliğinden hoşnut 
olmayan Alevi kesimde, gerekse ön seçim 
süresince yapılan mezhep ayrımından tedirginlik duyan Sünni kesimde bu gerileme kolayca gözlenebilir boyutlarda. 

MUHTAR HAMDİ ERKENCİ: 

“CHP'Lİ SEÇMEN KIRGIN" 

Geçen seçimlerde sandığından CHP dışın- 
daki partilere hemen hiç oy çıkmayan Mollaköy Muhtarı Hamdi Erkenci bunu şöyle dile 
getiriyor? "CHP senatör aday adayları arasındaki anlaşmazlık oylara yansırsa, bundan AP 
kârlı çıkabilir. Senatör çekişmeleri sonucu 
seçmenlerin bir kısmı kırgın. Bunlar oy kullanmaya gitmeyebilir." Yine aynı köyden 
CHP delegesi Hüseyin Kayır, "Senatör adayı 
Avni Aksu köyün meselelerine doğru 
yaklaş.nıyor. Çünkü, o bir ağa çocuğudur. 
Köyün en önemli meselesi olan tepe meselesinde bütün köyü bir tarafa itip, sömürücü 
Düzgün Ürün'le anlaştı. Biz senelerce CHP' 
ye oy vermemize rağmen bu seçimlerde 
oy kullanmayacağız'' diyerek, CHP'li tabanın tepkisini açıklıyor. 

Kendisi ile görüştüğümüz CHP İl Başkanı 
Hüseyin Tiryaki ise seçimi alacaklarından 
emin görünüyor. Mezhep ayrımı konusunda 
ki söylentileri de kesinlikle reddeden Tiryaki, 
"Halk Partisi, daha çok Alevi oylarına 
dayanmasına rağmen örneğin; nüfus çoğunluğu Sünni olan Kemaliye ilçesinde de seçimi alacaktır" diyor. 

MSP'DE BÖLÜNME 
MSP İl Teşkilatı kısa bir süre önce bir bö- 


ma 


maz vE 


a CHP'li kırgın 


lünme geçirmiş. MSP Il Başkanı, oyların bölünmemesi gerekçesi ile seçimlerde AP'nin 
desteklenmesini istemiş. Fakat Il Yönetimi 
ve Genel Merkez bu teklifi olumlu karşılamayınca Kemah İlçe Başkanı ile birlikte hem 

önetimden,hem de partisinden istifa etmiş. 
İstifanın gerekçelerini ve Il Yönetimine eleştirilerini yerel bir gazetede açıklayan {i 
Başkanının ayrılması sonucu,zaten çok fazla 
olmayan MSP oylarının bir kısmının AP'ye 
geçeceği açık. 

AP cephesine gelince. Adalet Partisi bir 
kısım küskün CHP'li seçmenin oylarının 
kendisine akacağından emin. Gerileyen MHP 
den ve Erzincan'da AP lehine bölünen MSP' 
den kazanacağı oylarla tek senatörü parlamentoya götüreceği fikrinde. 

APİLBAŞKANLE:1977'DE MHP VE 
CHP MÜKERRER OY KULLANDI. 


AP Il Başkanı Süleyman Ünal şöyle diyor: ”1977 seçimleri esas kabul edilirse, 
o rakamlar sabit addedilirse, Halk Partisi dışında hiçbir partinin tek senatörlük için seçime girmemesi gerekirdi. Ancak 1977'den 
bu yana çok şey değişti. Baştamükerreroy 
kullanmayı engelleyen 298 sayılı kanun gelir. Erzincan'da sayım sonucu seçmen sayısı 1977'ye göre 38 bin eksik çıkmıştır. 
Bu fark CHP ve MHP'nin kullandığı mükerrer oylardan gelmektedir. Bir diğer 
etken CHP'nin bir türlü önünü alamadığı 
anarşi . Evinde çocuğu olan kimsenin, çocuğu öğrenci olan ailenin huzuru yoktur. 
Vatandaş kendini bu hükümetten kurtarmak için sandığa koşacaktır. Sağ oyların 
büyük bir çoğunluğu AP'de birleşecektir. 
Tabanın hissiyatına tercüman olan MSP 
İl Başkanı, . seçimlerde AP'nin desteklenmesi teklifi tasvip görmeyince istifa etmiştir. MSP'i seçmen vatandaş sağduyusu 
ile en doğru yolu bulacaktır. Bulmuştur 
bile." 

CHP KAZANABİLİR AMA NE PAHASINA 


Sonuç olarak, MHP ve MSP'den kazanacağı, hatta büyük bir olasılıkla bir kısım 
CHP'liden alacağı oylarla gücünü artıracak 
olan AP'nin CHP'yi epey zorlayacağı açık. 
Buna rağmen kanımızca CHP Erzincan'da 
tek senatörlüğü zor da olsa alacaktır. Ama, 
partizanlık uğruna yapılan mezhep kışkırt 
macılığının faturasını CHP önümüzdeki yıllarda kolay kolay ödeyemeyecektr sanırız. 


, 
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Koç katmı oldu. Çobanlar 
koçları süsleyip .diledikleri kızlara 
yakın geçirirler. Kimi uzanıp okşar, kimi görmezlikten gelip muruz eder, Benim de önümden çok 
koyun, koç geçirildi. Hiç birine 
el vurmadım. Oso cılız, ayakta 
durmaz bir tohluyu önüme itince 
berbat oldum, kızların gülüşüyle 
yere battım. Benimle keyf geçer 
diye ardıma bakmadan, zırlayarak 
kona kaçmışım. Avazıma gelen 
anama Oso'nun nasıl beni rezil ettiğini anlattım, Saçımı, başımı 
yolmuşum. Anam gülmeye durdu 
az ilerde. Gülmesini bitirince, 
"Kız, onlar akşam düğürdimüzdür, dünden haber saldılar" dedi. 
Ben hayret kalmışım. 


Düğürcüler geldiğinde avratlar 
yanıma yaklaşıp kulağıma niyeti- 
mi sorarlar. Kızıp "Ben ne bilirmişim, anamın babamın dediğidir" 
demişim. O gece söz kesildi. 

Oso'nun ettikleri içime dert 
olmuştur, Durmadan hile ararım... 
Aklıma duyulmamış hileler buldururum. En beteri bile kinime az, 
gelir. Neyse, sözü boşuna uzatmayalım: Babam, Beye takılıp sürülere vardığında, Oso gizlice görüşmeye geldi. Araratın kadınını, kızını çadırın mahrem yanına saklamışım. Anamı zorlayıp gönderdim. Gece geldiğinde kalbim tuzaktaki kuş gibi çırpıntılıdır. Kalbimi yalvar yakar susturmaya çalışırım. Yüzüme bakıp bakıp güler. 
Koç katımındaki oynuna güldüğünü anlamışım. İçimden "Şimdi gülesin, az sonra kim güler belli olmaz " demişim. Vakit geç oldu. 
Çoraplarına uzanıp "Bunlar kirlidir, sana kendi elimle ördüklerimi 
giydirem" dediğimde ayağındakileri çıkarıp verdi. Uzattıklarımın 
tekini giyince hayret kaldı. Babamın eski çorapları olup tabansızdı. Altlarını gösterip ''Naze bu ne 
haldır?” dedi. "Senin önüme sür- 

—düğün tohlunun yününden oldu- 


«Şavk 


Kızıp "Ben ne bilirmişim,anamınbabamın 
dediğidir" demişim. O gece söz kesildi 


ğundan bu kadar olur" demişim. 
Avratların gülüşünden oynumu 


sezdi, kendini dışarı Zor attı. 

Daha da kinim doymamıştır. 

Sabah anama "Senin enişten 
tembel, böndür” demişim. İyice 
kışkırttımsa da sözüme inanmamıştır. “Elimde büyüttüğüm Oso' 
yu bilmez miyim?" derdi. Aklını 
yemin billah ikna getirdim. Üç 
beş gün hep tasalı durdum, gözümü tükrükleyip ıslattım. Sonunda 
razı geldi "Yanıldığını anlamaya 
bir daha görüştürem sizi" dedi. 

Haber yolladı. Oso durmadı 
geldi. Babamı bahane bulup sürüye mor, kata koyundan yün almaya yollamışız. Çehizlik çoraba gereklidir, demişiz. Köyün avradını 
saklamışım. Anam, Oso'nun kaynanası kuşkulanıp kadınlarla kalmıştır. Gönlünü hoş tutmaya 
aç olup olmadığını sormuşum. Cevabını beklemeden öte yandan yemek almaya varmışım. Avratlara 
"Kavun yerine kabak yedirem de 
görün" demişim gizlice, Sözüme 
çok gülüştüler. Anam razı gelmedi. Tembelliğini ispat için yaptııma inandırmışım. 

* Oso ilk lokmada yüz buruştur. 

du. "Tatsız mı" diye sormuşum. 
Bana uzatıp “Bir de sen bakasın" 
demiştir. Ben gülünce yüzüme bön 
bön baktı. Neye güldüğümü sorduğunda her şeyi anlatmış "Kabakla 
kavunun farkını bilemeyen Oso elbet önüme tohlu çekecektir" demişim. Hırslanıp beni şamarlama- 
ya kovaladı. Kaçıp kadınlara sığınmışım, Benim anam, Oso'nun kaynanası bana sövüp saydı. İkisine 
ettiğim oyunu anlattı, Barışmaya 
razı getirdi. 

Araratın öte ucundan size bir 
türkü getirdim. Gücüm bu kadardır." 

Şehmus gülerek, 

—Hey kabakçı Oso, 

Oso kıpırdadı, sözü aldı: 


DEVAM EDECEK 


dedi, 


